
 
 

Vertalingen  
Feierstunden en Kundgaben 2023 

2e herziene druk mei 2024 

 

Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben. Want de liefde komt 
van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God. 

1 Johannes 4:7 
 

 

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet 
vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een 

ander. 
Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen 

ruzie maken en geen wraak willen nemen. 

1 Korintiërs 13:4-5 
 

 

Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het 
kwaad. 

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de 
liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd 

volhouden. 

1 Korintiërs 13:6-7 
 
 
 
 

 

https://dailyverses.net/nl/1-johannes/4/7/bgt
https://dailyverses.net/nl/1-korintiers/13/4-5/bgt
https://dailyverses.net/nl/1-korintiers/13/6-7/bgt
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Feierstunde in Zorneding d.d. 18.02.2023  
 
 
 
Direct bij aanvang heeft Jezus gesproken: 
 
Mijn kinderen, Ik heb jullie bij elkaar gebracht naar deze bijeenkomst, waarvan Ik het 
middelpunt ben, om jullie in Mijn hart te verenigen. Dat zijn niet zomaar wat loze woorden, 
die vervolgens weer oplossen in lucht, maar het zijn blijvende woorden, zij omvatten de 
waarheid, het zijn goddelijke woorden, die altijd een realisering in zich dragen, werkelijkheid 
en levendigheid. 

Dit verenigen van jullie harten in Mij heeft een bijzondere betekenis; niet dat Ik wil beweren 
dat jullie een elitair gezelschap zijn, dat jullie iets bijzonders zijn, nee, er zijn vele 
gesprekskringen en geloofsbijeenkomsten van Mijn kinderen op deze aarde die door Mij 
worden bezocht - en daarbij hangt het er maar steeds vanaf in hoeverre Mijn kinderen 
voortgeschreden zijn in hun beroeping, in hoeverre zij hun opdracht herkend hebben en 
mogen herkennen in Mijn licht, in Mijn aanwezigheid. 

En af en toe is het nodig een kind door een donker dal te leiden, die noodzaak doet zich vaak 
voor, en toch heeft dat een goddelijk doel, dat ook altijd onvermijdelijk wordt bereikt, 
aangezien Ik dat proces toch altijd begeleid. Ik neem Mijn kind juist daar aan de hand, waar 
het het meest donker is en verlies hem of haar niet uit het oog. Ik heb jullie sinds je geboorte 
niet uit het oog verloren, geen enkele zoon en geen enkele dochter. Jullie waren nooit alleen, 
jullie waren nooit zonder Mij, Mijn blik rustte steeds op jullie, in iedere fase van je leven, ook 
in die perioden waarin jullie niets van Mij wilden weten, waarin jullie geen liefde voelden 
voor Mij of je medemensen. Want het is toch iets bijzonders, dat jullie naar deze aarde zijn 
gekomen, naar deze duisternis, ja, naar deze hel. En dan is het toch alleen maar 
vanzelfsprekend en logisch, dat de Vader Zijn kinderen daar niet alleen laat - ook als zij Hem 
niet zien of gewaarworden. Op die manier zorg Ik voor jullie.  

En nu is het tijd, dat jullie naar Mij toekomen om in Mijn nabijheid te verkeren - op het punt 
waar jullie nu staan, op dit ogenblik van jullie eeuwige bestaan. En Ik heb Mijn hart voor jullie 
geopend, Mijn liefde beroert jullie zielen en Ik spreek tot jullie: Kom nu bij Mij, verenig je 
weer met Mij, zoals het vroeger was - en zo zal het geschieden, dat staat vast.  

En toch moeten er nog enige stappen worden gezet, je zonden afleggen, boete doen, d.w.z. 
spijt betuigen over je verkeerde daden, hoewel ze zijn gepleegd zonder dat je de gevolgen 
daarvan overzag, deze aan Mij voor te leggen en te zeggen: “Lieve Vader, kijk, ik heb dit en 
dat gedaan en daar heb ik spijt van, maar het kan niet ongedaan gemaakt worden.” Mijn 
kinderen, Ik heb de macht deze zaken te neutraliseren en daardoor de ziel te reinigen, want 
slechts een reine ziel kan blijvend Mijn hart binnengaan. 

En zo als altijd het geval is als Ik Mijn kinderen bezoek, is vanzelfsprekend de hemel wijd 
geopend, er is geen paar ogen in de hemel, dat nu niet in dit vertrek naar binnen kijkt om 
hier deel te hebben aan deze bijeenkomst. In de hemel heerst nu absolute stilte, je kunt de 
stilte van de hemel horen … voelen (een langdurige stilte die je hart raakt, bijna tastbaar en 
toch ongrijpbaar, een stilte die de ziel doordringt, een volkomen stilte). 

Mijn kinderen, de vreugde is zo belangrijk, de levensvreugde, en het ligt aan jullie waar je je 
vreugde vandaan haalt. Betrek je deze van de wereld, dan geef je de levensvreugde geen 
kans, want de wereld is de dood. Daarom is het noodzakelijk de vreugde steeds meer naar 
Mij te verplaatsen, op Mij te richten, en je te verheugen op Mijn liefde. Want liefde is leven 
en dan krijg je levensvreugde, vreugde ten aanzien van het leven op zich, vreugde ten 
aanzien van Mij - vreugde ten aanzien van het samen met Mij dienen. Want alleen als je 
samen met Mij in de eenheid van Mijn geest dient en werkt, wordt jullie ziel vervuld met die 
onuitsprekelijke tevredenheid en gelukzaligheid. 

En dat zijn dan zo voorlopig Mijn eerste woorden. Ook in Mijn hart is grote vreugde. Amen. 
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Naar aanleiding van de zorgen die diverse broeders en zusters hebben met betrekking tot 
allerlei zaken (leed en nood) spreekt Jezus later opnieuw: 
 
Ik beleef geen vreugde aan het lijden van Mijn kinderen, en geloof Mij: Mijn hart bloedt nog 
altijd, het bloedt als Mijn kinderen moeten lijden, want Ik ben immers de liefde zelf. En toch 
is het zo vaak noodzakelijk om op die manier correcties door te voeren, er bestaan 
verschillende wegen om Mijn kinderen tot verdeemoediging te brengen: de eerste is de weg 
van pijn, lijden en nood om tot verdeemoediging te komen, en de tweede is de weg van de 
liefde, die de ziel op zachtaardige wijze met deemoed doordringt en voltooid. Deze twee 
mogelijkheden zijn er. En meestal moet het verdeemoedigingsproces worden voorbereid aan 
de hand van het eerstgenoemde scenario, en wordt de zaak afgerond op basis van de tweede 
mogelijkheid, dus door middel van de liefde.  
 
Alles hangt dus af van de deemoed. De deemoed is de basis voor alles - en Mijn kinderen 
kunnen zelf kiezen. In de liefde tot Mij bloeit de ziel in het licht van de deemoed op, wendt 
de mens zich van Mij af, is hij bang voor Mij, dan trekt hij het ongeluk aan, dat ook voor 
verdeemoediging zorgt. En deze ellende heeft dan wederom alles in zich om jullie naar Mij 
terug te leiden. Heb Mij dus lief, Mijn kinderen, want dan zal iedere nood verre van jullie 
blijven, want Ik herhaal het: Ik heb geen vreugde aan het lijden van Mijn kinderen. Het is 
steeds een noodzaak die voortkomt uit Mijn goddelijke orde en wijsheid - en toch is dat in de 
kern van de zaak ook de liefde. Het is altijd de liefde die Mij beweegt in goddelijke zin 
barmhartig te handelen. De liefde heeft jullie in het leven geroepen, de liefde zal jullie 
vervolmaken. Alles is liefde, Ik ben liefde. 

Wees daarom niet bang en maak je geen zorgen om de toekomst, want als je bij Mij bent en 
elke dag je best doet om dichter bij Mij te komen, Mij vraagt of Ik je naar Mij toe wil trekken 
in de liefde, dan komt alles goed. Dan houd Ik iedere nood ver van je vandaan en kunnen 
jullie vrij zijn in de liefde, want alleen vrije kinderen kunnen Mijn liefde verbreiden. En 
opnieuw zeg Ik: De vreugde is zo belangrijk, zij is de zegen voor de ziel zoals het water dat 
voor de planten is. Het is zo belangrijk dat je in vreugde leeft, dat je levensvreugde in je 
draagt. Wend je daarom af van de wereldse zaken die jullie de dood brengen. De korte 
vergankelijke vreugde die je daarvan ervaart, draagt steeds leed in zich dat jullie op die 
manier naar je toe trekken. Maar de vreugde die op Mij gericht is, de onvergankelijke 
vreugde, trekt de liefde aan, die jullie beschermt en door deze laatste tijd voert. 

Amen 
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Feierstunde in Radenthein (Oostenrijk) d.d. 18.02.2023 
 
 

(…) 
 
Mijn geliefde kleine schare, die lang niet zo klein is als jullie denken, 
 
want wanneer jullie Mij uitnodigen voor een samenzijn, dan haasten zich zeer veel 
geestelijke wezens naar jullie midden, naar jullie toe. En zij zijn heel verdrietig als zo’n 
samenkomst dan niet doorgaat - om welke redenen dan ook. Laat zo’n samenkomst dan ook 
het liefst doorgaan, ook als je met maar weinig mensen bent. Want Ik zei vroeger al eens: 
“Waar twee of drie in Mijn naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden.” En zo ben Ik midden 
onder jullie en de velen, die hier ook aanwezig zijn en die jullie niet kunnen waarnemen. 
 
Wees daarom altijd vol vertrouwen, ongeacht hoe zich de zaken ontwikkelen, want alles 
komt zoals het komen moet. Daarom verheug Ik Mij hier met jullie te mogen zijn en te 
kunnen zijn, en leg Ik heel veel liefde in jullie hart en op welke manier vele wonden worden 
geheeld, zodat de vreugde jullie harten binnen kan stromen. De vreugde over Mijn heilige 
aanwezigheid, de vreugde over Mijn leiding. 
 
Ja, Mijn geliefden, wees dus verzekerd, dat het Mijn liefde is, die jullie geroepen heeft en 
steeds weer roept. Maar veel van Mijn kinderen horen dit roepen niet, omdat zij zo druk 
bezig zijn met het leven van alledag. En daarom is het zo belangrijk, dat jullie steeds weer 
even pauzeren en naar Mij toesnellen en Mij bedanken voor alles wat Ik jullie schenk. 
 
Als je naar de wereld kijkt, dan zie je hoeveel leed er in de wereld is en hoe goed het in 
vergelijking daarmee met jullie gaat. Ook al doet zich in je leven de één of andere lastige 
uitdaging voor, of is sprake van situaties waar je het moeilijk mee hebt, toch zijn jullie in 
vergelijking met je broeders en zusters die in oorlogsgebieden leven of door natuurrampen 
alles verloren hebben, rijk gezegend, in het bijzonder ook daarom, omdat jullie je bewust zijn 
van Mijn liefde in jullie.  
 
Want dit weten van Mij, dit kiezen voor Mij, dit geloven in en vertrouwen op Mij, dit “ja” 
zeggen tegen Mij, is een belangrijke beslissing in jullie leven. Want met dit “ja” geef je Mij de 
mogelijkheid, jullie zorgvuldig en liefdevol door dit leven te leiden. En op die wijze vermogen 
jullie ook de diverse andere uitdagingen makkelijker te overwinnen, want jullie welzijn ligt 
Mij na aan het hart. Ook in de gevallen waarbij zo vele kindertjes niet helemaal goed 
begrijpen kunnen waarom zij juist nu door een moeilijke tijd heen moeten gaan en menen, 
dat het Mijn schuld is, dat zij in de één of andere situatie terecht zijn gekomen. Maar het is 
niet zo, dat Ik Mijn kinderen bewust laat lijden - Ik ben er integendeel juist om hen te helpen, 
om hen kracht te geven en ook moed, zodat zij moedig hun weg door het leven kunnen gaan 
en ja kunnen zeggen tegen wat hen op dit moment overkomt. 
 
Want wat er ook op je weg komt, het is een deel van je ontwikkeling en het is vaak nodig 
zodat je even tot bezinning kan komen. Want wanneer alles altijd maar perfect loopt en je 
alles zou krijgen wat je maar wil of wenst, dan bestaat de kans dat je mettertijd lauwer zult 
worden en ook de dankbaarheid in je hart mogelijkerwijs zal afnemen en je verhouding met 
Mij steeds minder intensief zal worden. Want dan heb je immers alles al en waarom zou je je 
dan nog moeten bezinnen en je tot de Vader wenden? 
 
Daarom is het voor jullie ontwikkeling steeds weer nodig om vele tegenslagen de baas te 
worden en in te zien dat Ik een liefhebbende Vader ben, die jullie in zulke situaties bijstaat, 
en ook wil bijstaan. En het gaat uiteindelijk ook niet alleen om jullie zelf, maar ook om jullie 
broeders en zusters, om de natuur en de dieren. Voor alles wat geschapen is zijn jullie ook 
verantwoordelijk. 
 
Kijk daarom niet alleen naar jezelf, maar ook naar de wereld om je heen en overleg of ga bij 
jezelf na, luister naar je hart, wie hulp nodig heeft - op welke manier dan ook - in de vorm 
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van materiële hulp of een gebed of het uitspreken van een zegen. En breng op die manier al 
jullie broeders en zusters die in nood zijn, steeds weer aan Mijn hart en zeg: “Vader Jezus, 
zorgt U voor deze mensen - of laat U mij zien wat Ik kan doen.” 
 
En zo leid Ik jullie door deze tijd heen, door alle ervaringen, uit liefde, want het is Mijn liefde, 
die jullie draagt, het is Mijn liefde, die jullie kracht geeft en sterkt. En als je tegen je grenzen 
aanloopt, dan mag je altijd naar Mij toe komen en Mij om hulp vragen en Ik zal je dan op 
Mijn manier helpen, en soms gaat dat op een andere manier dan je verwacht. Maar je kunt 
er verzekerd van zijn: Wat er ook gebeurt, het is van belang voor je geestelijke ontwikkeling.  
 
En zo schenk Ik jullie troost en ook vreugde in het hart. Vreugde over de dingen die je 
dagelijks mag meemaken, in het bijzonder ook met betrekking tot je omgeving, de natuur, 
het plezier dat het contact met je medemensen met zich meebrengt. En in het bijzonder 
moge het contact met Mij jullie vreugde brengen. 
 
Kom dus altijd weer met een dankbaar hart naar Mij toe, zodat Ik je alles wat je nodig hebt, 
in je hart kan leggen.  
 
Laat ons samen zegenend door de dag gaan en wees ervan verzekerd, Mijn zegen bewerkt 
wezenlijk meer dan jullie je kunnen voorstellen. Blijf daarom stevig staan in het geloof en 
houd vertrouwen. 
 
Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 
 

Feierstunde in Bellheim d.d. 11.03.2023 
 
 

(…) 
 
Mijn geliefde zonen en Mijn geliefde dochters, 
 
Ja, alles wat Ik gedaan heb, alles wat mocht geschieden en alles wat Ik zoals vroeger nu nog 
steeds doe, gebeurt uit liefde. Uit liefde voor Mijn kinderen, d.w.z. uit liefde voor jullie en uit 
liefde voor Mijn schepping. Want oneindig lang geleden is zij verloren gegaan. Een deel van 
de door Mij geschapen geesten heeft zich van Mij afgescheiden, om overeenkomstig hun 
eigen wil hun weg te gaan en te vormen. En datgene, wat Ik toen geschapen heb: deze 
schepping, deze voor jullie zichtbare schepping, was ook een liefdewerk, waardoor Mijn 
kinderen de mogelijkheid hebben om weer terug te keren. 
 
Lange tijd was dat echter niet mogelijk, ondanks deze schepping en de mogelijkheid zich te 
bezinnen en samen met Mij de weg te gaan - was desalniettemin deze verbinding met het 
geestelijke Jeruzalem, in de heilige stad, onderbroken. Of je zou ook kunnen zeggen, deze 
brug was onbegaanbaar. En Mijn opofferingsdaad op deze aarde, die echt een bijzondere 
planeet is, die Ik als bijzondere planeet heb uitgekozen, heeft bewerkstelligd dat deze brug 
weer begaanbaar is. En zo hebben jullie nu de mogelijkheid over deze brug te gaan en met 
Mij aan één tafel te zitten. 

Maar dat is niet iets wat zomaar zonder meer kan plaatsvinden, daar zijn kinderen voor nodig 
die heel bewust voor Mij kiezen. Die hun “ja” voor Mij dagelijks uitspreken en de vaste wil 
hebben in vertrouwen op Mij hun levensweg te gaan. Want veel van Mijn kinderen zeggen 
wel ja - maar tegelijkertijd kijken ze naar wat deze wereld te bieden heeft - of ze kijken naar 
wat in de kranten staat - wat er voorspeld wordt en nog vele andere zaken meer. 

Het gaat er toch om dat jullie volle aandacht op Mij gericht is, op degene die jullie geschapen 
heeft, die jullie dagelijks liefdevol tegemoet treedt, die jullie dagelijks roept, die jullie hart 
aanraakt, die jullie liefheeft. Een liefde die jullie niet kennen - die jullie tot op zekere hoogte 
enigszins denken te kennen. Maar wie van jullie zou bereid zijn de weg te gaan die Ik gegaan 
ben? Er zijn veel van Mijn kinderen op aarde die vanwege hun geloof gevangen genomen 
worden of werden, die gefolterd werden en gefolterd worden, die verschrikkelijke dingen 
meemaken. Zij zouden dat niet kunnen verdragen als ze niet in deze intensieve, liefdevolle 
verbinding met Mij zouden staan - want wie niet in zo’n verbinding staat, die valt van zijn 
geloof af en is niet in staat het lijden te dragen. 

Daarom is - om jullie levensweg te kunnen gaan - die jullie immers onbekend is, deze innige 
verbinding noodzakelijk. En via deze verbinding krijgen jullie de kracht die je nodig hebt. Je 
krijgt dan de nodige moed en de verzekering van Mijn heilige aanwezigheid en Ik sterk het 
vertrouwen in je hart dat alles niet voor niets is en waar het werkelijk om gaat. 

Zo zijn er op deze aarde de meest verschillende manieren om levenservaringen op te doen en 
jullie wonen in een samenleving waar je geen gevaar loopt - misschien word je af en toe wel 
eens een beetje geniepig uitgelachen of krijg je wat kwetsende woorden te horen - maar je 
leven loopt geen gevaar. 

En de vraag is hoe zouden jullie reageren als het werkelijk tot een vervolging zou komen 
waarbij je weet: Als ik me nu voor Jezus uitspreek dan word ik in een kerker gegooid en wat 
ik daar dan moet meemaken - dat mag wel genoegzaam bekend worden verondersteld. Maar 
iets weten en iets daadwerkelijk meemaken, dat zijn wel twee heel verschillende zaken. 

Daarom vraag Ik jullie heel dankbaar te zijn dat je zo leven mag zoals je leeft - dat is niet 
vanzelfsprekend. En als je de moed hebt om om je heen te kijken naar hoe het met jullie 
broeders en zusters gaat die zo moedig voor hun geloof uitkomen, dan weten jullie waarom 
Ik zeg dat je iedere dag dankbaar mag zijn dat je hier zo leven mag. 
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Nu, in jullie wereld zijn de meest verschillende beproevingen aan de orde en ze zullen er wel 
niet makkelijker op worden. Des te meer roep Ik jullie op deze verbinding met Mij te 
versterken, hiermee rekening te houden bij alles wat je doet, “ja” te zeggen en daardoor aan 
die voorwaarden te voldoen die jullie in staat stellen moedig voort te gaan en in voorkomend 
geval ook in klare taal te spreken over jullie relatie met Mij.  

Ja, Mijn geliefden: Mogen deze dagen die voor jullie liggen, deze paasdagen zoals jullie ze 
noemen, de Goede Week, het feest van de opstanding, jullie aan het denken zetten en jullie 
motiveren, om even stil te staan en na te denken, om bij jezelf te overleggen: Hoe was het, 
hoe was het toen, hoe is het vandaag? Hoe vergaat het mensen vandaag als gevolg van hun 
liefde voor Mij? En waar staan jullie, ten opzichte van deze liefde? 

Ik nodig jullie uit deze tijd op een bijzondere manier te gebruiken, deze vastentijd - zoals jullie 
dat zo noemen. Deze vastentijd is vaak alleen maar een periode waarin je het één of ander 
laat staan - mogelijkerwijs ook om gezondheidsredenen. Maar wat betekent deze tijd 
werkelijk? Waar begint vasten pijn te doen, omdat je iets nalaat, wat voor jou een dagelijkse 
gewoonte is geworden en waarvan je denkt dat je niet zonder kunt? Dat kunnen 
verschillende TV programma’s zijn of diverse andere zaken waar je bijzonder op gesteld bent. 
- Hoe lang is het voor jou mogelijk je te onthouden van iets waar je bijzonder op gesteld 
bent? Waar je aan gewend bent? Wat je dagelijks eet of drinkt? 

Ook met betrekking daartoe moet je je afvragen: Wat zou je - uit liefde voor Mij - een tijdlang 
niet consumeren? En je zult merken, dat er verschillende zaken zijn die je makkelijker kunt 
laten staan dan andere, welke kies je? Kies je voor iets dat echt lastig is om na te laten? Of 
zijn er verschillende mogelijkheden om te kiezen en neem je dan misschien toch wat het 
makkelijkste voor je is?  

Hoe dan ook, Ik nodig jullie uit om daar eens goed over na te denken. 

Laten wij deze weg samen verder gaan, de weg van de overgave, de weg van de liefde, de 
erkenning, de dankbaarheid, de weg van het berouw, van het bij jezelf nagaan - wat is er nog 
niet opgelost? Wat moet ik nog in orde maken en met berouw in de handen van Jezus 
leggen? Of toe te geven: “Toendertijd heb ik dingen gedaan die niet erg liefdevol waren.” Of 
na te denken, voordat ik reageer op iets dat een ander mij zojuist gezegd heeft en waar ik 
niet blij van word … In hoeverre lukt het jullie je even je mond te houden, voordat er een 
woord over jullie lippen komt dat de ander kwetst? 

Ja, Mijn geliefden, het is de liefde, die ons verbindt, en de liefde wordt op zeer verschillende 
wijze waargenomen en over het idee van wat liefde is, wordt ook zeer verschillend gedacht. 
Van Mijn liefde mag je altijd zeker zijn! Ik ga met jullie de weg van de liefde en bied deze 
jullie aan, Ik wil deze aan jullie schenken. En het is aan jullie, haar met een dankbaar hart te 
accepteren en ook jullie liefde met dankbaarheid aan Mij te schenken. Het is een bijzondere 
tijd, daarom is het van belang steeds weer even halt te houden en goed te kijken voor welke 
weg je kiest. 

En zo zegen Ik jullie, Mijn geliefde kinderen. Jullie mogen altijd van Mijn liefde verzekerd zijn 
en Ik verheug Mij op jullie liefde. Gebruik daarom de tijd om om je heen te kijken en “JA” te 
zeggen tegen deze gemeenschappelijke, niet altijd gemakkelijke weg. 

Ik ben er voor altijd en eeuwig voor jullie.  

Amen 
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Geburtstagsfeierstunde van Ingrid Knauer in Lauf bei Nürnberg d.d. 15.04.2023 
 
 
 

Ik weet niet wat ik zou willen wensen, omdat ik geen wensen heb, dat wil zeggen: Ik heb 
geen wensen, die een mens voor mij zou kunnen vervullen. Ik heb er ook niet over 
nagedacht. Echter vanmorgen was er toch iets, toen ik een prachtige meditatie hoorde, - uit 
het witte boek *), dat hier ter lezing ligt en ik iedereen zou willen aanbevelen, die ons weer 
terug wil brengen naar het geestelijke rijk. Het is een echte scholing, een goede scholing voor 
de aarde, een scholing voor mensen vanaf het begin, waarbij heel klein wordt begonnen, bij 
het kleinste bloempje, tot het punt dat de Vader dan werkelijk bij de 51ste les zegt: “Jullie 
doel zou het opnieuw bereiken van het kindschap van God moeten zijn.”  
 
Hoe ver wij op deze weg zijn, dat weten we niet, dat weet God alleen. Maar het is het doel en 
het is ook mijn doel. En daartoe behoort ook deze laatste strofe van het lied, zoals wij dat 
gezongen hebben: “Laat mijn geest op aarde nog een heiligdom voor U worden.” Dat is een 
hoog doel - maar het is voor mij het enig wenselijke en nog te bereiken doel dat ik heb. 
 
En dat gaat niet als er de hele dag feest gevierd wordt, of iedere dag, want integendeel, het is 
ook een weg vol doornen, dat heeft de Vader mij ook vandaag nog erbij gezegd - toen ik dat 
vandaag nog een keer tegen Hem heb gezegd. 
 
Dan zou ik gelijk daaraan willen vastknopen, dat ik datgene wat ik beleefd heb, achteraf niet 
zie als een doornige weg, helemaal niet, maar als een genade van God. Want ik lag werkelijk 
op sterven en de artsen hadden geen hoop meer. Omdat ik de chemotherapie geweigerd 
heb, werd ik gewoon uit het ziekenhuis ontslagen, dat was in november 2017. In de 
ontslagbrief van het ziekenhuis stond, dat ik Kerstmis niet meer zou meemaken. (Welke 
Kerstmis bedoelden zij? Dat hebben ze er niet bij gezegd.) Mijn dochters moesten tegen mijn 
kleinkinderen zeggen, dat Oma Kerstmis dat jaar niet meer met hen zou vieren. 
 
Mijn kleinste vroeg: “Hoezo niet?”- “Ja, Oma is dan in de hemel.” Toen zei mijn kleintje 
daarna: “Ach, dan zal ik voor mijn Oma een witte ballon hoog op laten stijgen”- dat was zo 
zijn antwoord. Hij is niet in een diep gat gevallen of zo. Oma krijgt gewoon een witte 
luchtballon. 
 
Ik lag toen thuis in bed en was te zwak om het een of ander klaar te maken om te eten. Ik kon 
de hoorn van de telefoon niet meer vasthouden of mijn haar kammen of zo. 
 
Ik had kanker, die zich in mijn hele lichaam verspreid had met metastasen, in de longen, 
lever, milt en botten. In het ziekenhuis heb ik cortison gekregen, tegen de pijn, maar thuis 
heb ik geen medicijnen meer genomen. Ik had weliswaar pijnaanvallen, maar deze werden 
verzacht, doordat ik het bewustzijn steeds verloor, ik was bij tijd en wijle in een soort coma. 
 
In deze toestand trok mijn hele leven aan mij voorbij, zoals in een film. Maar niet zoals in een 
snel doorlopende film, maar ik mocht alles zien en voelen, waar ik nog niet in het reine was 
met mensen of met mijzelf. Er werd mij vooral datgene getoond, waarvoor en aan wie ik niet 
vergeven had en waarvoor ik zelf nog om vergeving moest vragen. 
 
Het was een pijnlijk proces, maar onvermijdelijk noodzakelijk. En hoe heftig het ook was, zo 
was ik toch ook beschermd, want ik mocht tussendoor steeds weer geestelijk uittreden. 
Vervolgens ben ik ook weer tot bewustzijn gekomen en wist, er is nog iets dat in het reine 
gebracht moet worden. Het betrof heel verschillende mensen en situaties. 
 
Dit bij stukjes en beetjes in het reine brengen was ook wel het begin van mijn genezing. Dus, 
ik weet het niet, maar ik heb gemerkt, dat ik steeds meer in een diepe vrede binnenkwam 
door dit opbouwend werk voor de ziel. 
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Ik weet niet, of ik door alles heen ben, maar ik mocht veel begrijpen en de Heer heeft mijn 
verzoeken om vergeving in de geestelijke wereld doorgegeven en ik mocht alles waarvan ik 
mij bewust werd, ook vergeven. 
 
Helemaal vrij en licht zat ik toen in gedachten, in een licht linnen jurkje, aan de voet van een 
hoog houten kruis, volkomen zonder wensen, maar met de zekerheid, dat ik naar mijn Jezus 
zou gaan. “Ik zit tegen het kruis aan van mijn Jezus, Hij haalt mij spoedig op en ik mag bij Hem 
zijn,” dat was alles wat ik heb gedacht. 
 
Maar dat was niet helemaal zo. Ik was intussen ingedeeld in de zogeheten “Pflegegrad 3”, 
kon niets meer klaar maken om te eten, ja, volstrekt niets meer doen. Wel waren er een paar 
aardse engelen, die mij soepjes brachten. Eén dochter kwam vaak vanuit Nürnberg naar 
Würzburg naar mij toe gereden en zat aan mijn bed. 
 
Een andere dochter kwam en waarschuwde mij, de pijn niet als een aanval te zien, maar als 
een voertuig, dat mij sneller naar mijn Jezus brengt. Dit beeld heeft in mij bewerkt, dat ik de 
ziekte, de kanker, toen niet alleen als mijn voertuig kon zien, maar zelfs als mijn reisgezel en 
niet als vijand. 
 
Dat was ook een plotselinge verandering. Van toen af aan had ik nog maar heel weinig pijn. 
 
Toen kwam mijn arts en zei: “Mevrouw Knauer, U moet hier niet zo alleen sterven, U moet 
naar het hospice.” 
 
Dat lukte ook heel snel. Mijn zoon kwam uit Kirgizië en verzorgde mijn verhuizing naar het 
hospice. In het hospice wordt men geheel met zorg omringd, dus hoefde ik nergens meer 
over na te denken. 
 
Daar mocht ik dan ook al het uiterlijke loslaten: de huur van mijn woning werd opgezegd, 
mijn huisraad, mijn meubels, mijn boeken, mijn kleren, alles werd weggegeven. Als men 
binnen drie maanden sterft, heeft men dat allemaal niet meer nodig. 
 
Ik gebruikte alleen nog tijd met Jezus en daarvan had ik daar zeer veel. 
 
En toen kwam die ene beslissende nacht, waarin ik wakker ben geworden en werkelijk de 
stem in mij gehoord heb: “En als Ik je nog nodig zou hebben?” 
 
Daar had ik niet op gerekend, volstrekt niet! Want ik wilde toch naar Hem toe. Ik heb er 
immers op gewacht, dat Jezus mij zou ophalen. Hij heeft niet gezegd waarom - alleen: “En als 
Ik je nog nodig zou hebben?” Toen heb ik gezegd: “Vader, als U mij nog nodig heeft, hier of 
aan de overkant, dan zal ik er zijn.” 
 
Een broeder zegt: dat was het onvoorwaardelijke: Uw wil geschiede! 
 
Ingrid weer: Ja, dat was het ook - en ik wist niet wat er op mij af kwam. Ik heb daar ook niet 
aan gedacht, dat was ook niet belangrijk op dat moment. 
 
Als Jezus mij vraagt: “En wat als Ik je nog nodig heb?” En ik toen zei - of het nu aan deze of 
aan gene zijde is - dan zal Hij wel de weg weten, want Hij heeft immers het perfecte plan - 
voor mijn leven of voor mijn sterven. 
 
De volgende morgen ben ik gaan zitten en ik wist, dat ik leven zou. Ja, nog meer. Want mijn 
Vader heeft mij weer in het leven vrijgelaten, om voor Hem te leven en om door verder te 
leven Hem te verheerlijken. Ik kan het niet anders zeggen - en dat wist ik op dat moment ook. 
 
Ik mag zeker nog het een en ander doen, maar ik mag er ook simpelweg zijn, van Hem zijn. Ik 
geloof dat wij het doen vaak overschatten, soms is het ook voldoende om er slechts 
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eenvoudig te zijn. Hij heeft ons tot zijn vreugde geschapen, en mij tot Zijn en mijn vreugde 
weer in het leven teruggehaald. 
 
Er werd natuurlijk ook aan mij gevraagd: ”Waardoor is dan de ommekeer tot stand 
gebracht?” 
 
Aan de ene kant had ik, al lang voor mijn ziekte, mijn leven, mijn hart, mijn hele bestaan aan 
Jezus overgegeven. 
 
En aan de andere kant waren er zoveel mensen, die voor mij hebben gebeden. Victoria heeft 
het in haar e-mails vermeld - die werden aan 200 personen of nog meer doorgestuurd. Ook 
de broeders en zusters van Ruhpolding zijn bij elkaar gekomen en hebben allemaal voor mij 
gebeden, zeer velen. Ik zou eigenlijk bij hun samenkomst aanwezig zijn, maar dat was nu 
immers niet mogelijk. 
 
Rudi, dat moet jij eigenlijk vertellen, want jij hebt deze wandeling immers geleid, toen jullie 
in de open lucht voor mij hebben gebeden. 
 
Rita, die daar ook bij was, heeft mij geschreven: “Eerst was er een donkere wolk voor de zon 
en toen we voor jou hebben gebeden, is die wolk weggegaan op een paar sluierwolken na.” 
 
En dat was eigenlijk precies zo - het verloop van mijn ziekte. Het ging immers niet ineens pats 
boem - maar ik ben toen zo heel langzaam weer gezond geworden, zo was het. 
 
Rainer: Daaraan voorafgaand hadden wij niet zoveel contact en toen ik dan hoorde, dat het 
zo slecht ging met Ingrid en dat zij in een hospice kwam en dat het dan spoedig met haar 
afgelopen zou zijn en dat ze zou sterven, toen dacht ik - nee! Dus dat kon ik me helemaal niet 
voorstellen. Ja, deze woorden hoorde ik: het gaat heel slecht met haar, zoals je gezegd hebt - 
maar dat was helemaal niet zo. Mijn gevoel was dus: nee! En toen was daar Ruhpolding. 
 
Rudi: in Ruhpolding was het dan zo: Wij zaten daar de hele tijd in een zaal en het weer was 
niet bijzonder en desalniettemin wilde iedereen naar buiten toe. En het was in de middag 
van de tweede dag, toen wij naar buiten zijn gegaan en dat heeft ons - denk ik - zonder dat 
wij daar erg over nagedacht hebben, op die weide geleid, Ingrid, - waar wij het jaar ervoor 
met jou waren. Daar waren wij werkelijk allemaal heel, heel innig in gebed met onze hemelse 
Vader verbonden en ja, er ontstonden simpelweg woorden vol kracht. En ik denk, dat jij op 
dat tijdstip bij ons was op de weide. 
 
Ingrid weer: Ik heb toen naderhand gehoord, wanneer dat was - en het was precies het 
tijdstip, waarop ik toen werkelijk voor de eerste keer deze plotselinge verandering heb 
bemerkt - ook vanuit mijn lichaam. Het was echt zo. Dus alles was zo’n wonder: het was 
gewoon een opeenvolging van wonderen. 
 
Nou ja, en toen was het in het hospice zo, dat ik de verpleging tamelijk geschokt heb, omdat 
ik tenslotte steeds gezonder werd. Ik ben toen in het dagverblijf naar voren gelopen om te 
eten en heb mijn ontbijt zelf klaargemaakt. We waren met twaalf stervenden in het hospice 
en de familieleden, die mij daar bezig zagen, hebben mij toen gevraagd: “Waarom bent u hier 
eigenlijk?” 
 
Als gekwalificeerd stervensbegeleidster kon ik daar wel het nodige doen in het hospice - in 
plaats van te sterven. 
 
Na ongeveer een half jaar kwam echter de dag, dat de leidinggevende van het hospice tegen 
mij zei, dat ik het hospice mocht verlaten - “wegens te goede gezondheid.” 
 
Eerst was de Bayerische Rundfunk er nog geweest, de televisie, en heeft mij gefilmd. Het 
moest een reclamespot zijn voor het hospice, hoe goed het iemand daar toch kan gaan, ook 
wanneer men spoedig moet sterven. 
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Pas geleden heb ik de leidinggevende van het huis nog een keer gesproken en gevraagd: 
“Wat is er eigenlijk met de film gebeurd, die daar is opgenomen?” Zij heeft gezegd: “Die heb 
ik goed opgeborgen, die is er nog.” Ja, misschien kan men die nog eens gebruiken. 
 
Ik bedoel dus, jullie hebben het nu gehoord en ieder mens, die het hoort, zegt: dat is naar 
menselijke maatstaven niet mogelijk. Dat heeft mijn arts ook gezegd, die mij, een paar dagen 
voordat ik ontslagen werd, onderzocht, mijn bloed, etc. Hij kwam toen en heeft gezegd: 
“Mevrouw Knauer, uw bloedwaarden zijn beter dan de mijne!” Hij was begin veertig. 
 
Mijn arts was net zo blij als ik. Hij is niet gelovig, maar hij zegt: “Als ik u nu zo zie, weet ik het 
ook niet meer ….” Meer heeft hij niet gezegd. 
 
Vraag van een zuster: “Waren de metastasen allemaal verdwenen?” 
 
Ingrid: Geloof jij, dat ik dan nog een keer naar het ziekenhuis ben gegaan en gezegd heb: 
check alles nog maar een keer, maak nog een keer een longbiopsie, omdat dat dat zo fijn was 
en ook van de lever en de milt, die allemaal aangetast waren. Dat heb ik niet gedaan. Maar ik 
had geen pijn meer, had niet meer die koortsaanvallen, mijn kracht was toegenomen. 
 
In april werd ik uit het hospice ontslagen en in juni was ik op de Großglockner. Victoria kan 
het bevestigen. Marianne ook. Ik was tot aan de Lucknerhütte op 2400 meter. Dus er waren 
geen metastasen meer. Ik weet het niet, maar ik geloof het niet. 
 
Ik zou met mijn bericht en met de viering vandaag met betrekking tot mijn vijfjarig verder 
leven, alle eer aan onze geweldige Vader willen geven. 
 
Alleen vanuit Zijn genade mag ik en mogen wij allen hier vandaag tezamen zijn. Alleen onze 
Vader Jezus komt alle eer en dank toe. 
 
Ik zou alleen nog willen zeggen:  
 
Geliefde Vader, U heeft mij in deze tijd, waarin ik gewaarwerd, dat ik (nog) niet sterven zou, 
steeds weer een zin laten horen in het Engels:  
 

“What I’ve done for others, I will do for you!“  
(“Wat Ik voor anderen heb gedaan, wil Ik voor jou doen!”) 

 
Ik heb deze zin toen in het Duits omgedraaid in: 
 

“Wat Ik voor jou heb gedaan, wil Ik ook voor alle anderen doen!”  
 
en dit als wens, in een gebed, aan zo ongeveer alle mensen laten toekomen, die ik heb 
ontmoet. 
 
Aan de ene kant, omdat ik zag, dat zo oneindig veel mensen een ingrijpen, een wonder van 
God nodig hebben, en aan de andere kant, omdat de zaligheid in mij daardoor ten zeerste 
beschermd zal worden tegen het omslaan daarvan in aanmatiging. 
 
Ja, bij mij is iets bijzonders gebeurd, zoals bij de melaatsen en verlamden, die Jezus heeft 
genezen. Maar waren zij dan “iets bijzonders”? 
 
Nee, ze waren, precies als ik, mensen, die de hulp van Jezus nodig hadden. 
 
En toch geloof ik, dat er voor mij een heel persoonlijke opdracht mee verbonden is. 
 
Gedurende die hele vijf jaar sindsdien werkt de Vader bij mij verder aan deze opdracht. Het 
wordt mij ook steeds duidelijker, waarvoor en voor welke tijd Hij Zijn werktuig bewerkt. 
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Wie de bijbel kent weet, dat altijd wanneer een mens zich geheel overgeeft aan de wil van 
God,  

 
“het dan pas goed begint!” 

 
Nu dan, het gaat verder! 

 
en er komt geen einde aan de vreugde!  

Ingrid 
 
 
*) Het witte boek heet: 
Jesus Christus lehrt: Der Weg zur Einheit durch die Liebe 
Hier verkrijgbaar: ook als luisterboek 
https://www.liebe-licht-kreis-jesu-christi.de/Buch/72 
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Woorden door Samuel in het kader van de Geburtstagsfeierstunde van Ingrid Knauer  
in Lauf bei Nürnberg d.d. 15.04.2023 

 
 
 
Lieve Ingrid, 
 
Toen je het eerste woord van jouw gebed sprak, heeft de Vader mijn geestesoog geopend - 
waardoor ook steeds weer de tranen kwamen, omdat ik mocht zien, wat er in de geestelijke 
wereld hier om ons heen gebeurt. 
 
Je hebt immers zelf gezien en gevoeld, dat Jezus hier in het midden staat en Hij staat hier in 
ons midden. Ik laat Hem liever zelf spreken: 
 
Mijn kinderen, 
 
Jullie weten, waar Ik ben, daar is de hemel en waar Ik ben, daar opent de hemel zich en zo 
heeft Mijn zoon gezien dat de hemel zich opende. De hemel heeft zich geopend en vol 
blijdschap hebben de hemelbewoners meegeluisterd en meegekeken naar wat hier gebeurt. 
Want jullie zijn toch hun broeders en zusters, die naar de aarde zijn gegaan, om in deze 
bijzondere tijd - in deze gevaarlijke tijd - een lichaam aan te nemen, Mij hier te dienen. 
 
Een bijzonder gevaarlijke reis vereist een bijzondere bescherming en een bijzondere leiding 
en het zijn bijzondere omstandigheden. Als jullie terugblikken op jullie leven hier op aarde, 
dan kunnen jullie de leiding zien, jullie kunnen ook zien, dat bepaalde tijden die jullie verdriet 
hebben gebracht, noodzakelijk waren, om jullie daarheen te leiden, waar jullie nu staan. En 
voordat jullie naar deze aarde gingen, heb Ik jullie beloofd, om jullie naar je bestemming te 
brengen: weer met Mij verenigd te zijn - reeds op aarde. En nu is het zo ver. Ik ben hier en 
jullie zijn hier en wij zijn weer een gemeenschap en dat is prachtig, waar grote vreugde 
heerst - net zoals in de hemel. 
 
Samuel: Toen wij “Almachtige God wij loven U” gezongen hebben - hebben alle 
hemelbewoners meegezongen. Dat moet je je niet zo voorstellen, dat er nu ergens een deur 
is geopend waar de hemelbewoners door naar binnen kijken, maar er is helemaal rondom 
ons een opening naar buiten en daarom valt mij het spreken ook zo zwaar, omdat de 
instraling zo sterk is. 
 
Ingrid, nu spreekt Maria tot jou: 
Mijn zuster, zie, ik begeleid je al sinds je geboorte. Je voelt ook innerlijk deze relatie met mij. 
Ik ben op een bepaalde manier jouw voorbeeld - zo kun je het ook zien in je hart. En ik heb 
met jou geleden. Ik heb tweeduizend jaar terug al eens geleden, ik ken het leed, ik ken de 
pijn, ik ken de dood - ik heb hem gevoeld - niet mijn eigen dood. 
 
Ja, ik heb de dood gevoeld, de dood van mijn zoon, en er is geen groter leed dan wanneer je 
kind, je eigen kind, een gruwelijke dood moet ondergaan. En toch wist en weet ik het ook, 
dat deze terechtstelling tegelijkertijd een verlossingsproces in gang heeft gezet, dat nu 
geëffectueerd wordt - in deze tijd! Nu vindt de opstanding van deze aarde plaats en jullie 
mogen deel hebben aan deze opstanding, want zij vindt niet alleen plaats in de buitenwereld, 
maar ook in jullie, en dat is iets dat zeker is. 
 
Jezus spreekt:  
Dat jullie nu Mijn opstanding mogen beleven, als jullie verder in deze overgave blijven, als 
jullie Mij trouw blijven, als jullie in staat zijn Mij meer lief te hebben dan de wereld, dan de 
angst, dan de toekomst, dan de zorgen om de toekomst. Houd je vast aan Mij en Ik zal jullie 
vervullen met Mijn Geest. 
 
De hemel blijft geopend voor jullie en de hemel is geopend in jullie en deze verbinding van 
het uiterlijk met het innerlijk brengt jullie in het noodzakelijke evenwicht, opdat jullie niet 
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buiten deze gemeenschap met Mij komen te staan. Mijn aanwezigheid in jullie vraagt Mijn 
aanwezigheid buiten jullie. 
 
En zo kan Ik jullie sturen en leiden door deze laatste tijd. Ik blijf deze dag bij jullie, Ik ga met 
jullie naar huis als jullie Mij meenemen, als jullie je hart geopend houden voor Mijn liefde. Ik 
verlaat jullie nooit meer, verlaten jullie Mij ook niet. 
 
Daar beleef Ik vreugde aan, de vreugde van een Vader ten aanzien van Zijn kinderen. Dat zijn 
nu de woorden die Ik jullie schenk, die Ik ook in jullie hart gelegd heb en die daar permanent 
zullen blijven.  
 
Amen 
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Universus-Tagung in Ebikon  
(Zwitserland) d.d. 22.04.2023 

 
 
 
Gebed en woorden van de Vader via Samuel 

Lieve Jezus, open onze harten voor Uw liefde, open Uw hart voor ons, iedere dag opnieuw, 
opdat wij inzien wat voor een liefdevolle en goede God U bent. Wij zijn immers Uw 
gedachten, die U tot goden wilt verheffen; deze grote genade, die U voor ons bereid heeft in 
eeuwigheid, vervult ons met liefde en dankbaarheid. Hoewel wij nu hier in een vleselijk 
lichaam rondlopen en het niet gemakkelijk voor ons is op deze aarde zo te leven, hebben wij 
toch de zekerheid, dat U ons leidt, dat U onze thuisbasis bent, dat U ons leven bent, en dat 
wij tot in eeuwigheid met U samen mogen zijn, in steeds groter wordende liefde, in steeds 
diepere wijsheid - dat heeft U voor ons bereid.  
 
En zo kom Ik naar jullie toe, Mijn kinderen. De woorden die Ik jullie schenk, leg Ik ook in jullie 
hart, en die kun je daardoor nooit meer verliezen. Het licht, dat Ik jullie schenk, komt 
rechtstreeks vanuit Mijn hart naar jullie toe. Jullie gemeenschappelijk samenzijn vormt nu 
een eiland van liefde, een oase van vrede, die uitstraalt in de wereld. Het licht uit Mijn hart 
stroomt naar het hart van eenieder van jullie en verbindt jullie in een cirkel van hart tot hart 
en verheft jullie in Mijn geest. 
 
Ik heb jullie bij elkaar gebracht, zodat jullie kunnen zien, wat liefde betekent. Liefde kan men 
niet denken, liefde kan men alleen beleven. Liefde kan men niet met het verstand begrijpen, 
want liefde woont in het hart - jullie weten dat. En toch is het voor jullie niet altijd 
gemakkelijk, deze weg van de liefde te gaan, vanuit het verstand naar het hart. Maar toch is 
het zo, dat jullie altijd de mogelijkheid hebben om Mij aan de wereld te openbaren door aan 
Mijn zijde door het leven te gaan. Dat jullie ’s ochtends al tegen Mij zeggen: “Lieve Vader, leid 
mij door deze dag, blijf bij mij. Ik heb U nodig, als Uw machteloos kind heb ik Uw 
bescherming nodig. Ik heb Uw aanwezigheid nodig in de omgang met mijn medemensen. En 
als U via mij werkzaam bent, mijn Vader, laat mij dan zien, hoe U handelt, laat mij Uw liefde 
herkennen in Uw handelen via mij en neem mij daarbij mee in het hart van mijn medemens, 
waar verlossing plaatsvindt”. 
 
Zo zouden jullie moeten bidden, Mijn kinderen. Op dezelfde manier als een gesprek met een 
goede vriend, met een broeder. Daarom heb Ik toch deze menselijke vorm aangenomen, 
opdat Ik een toegankelijke God ben voor jullie en geen onbenaderbare God. 
 
Mijn kinderen, er bestaat ook een groot gevaar voor jullie in deze tijd, dat te maken heeft met 
jullie vrije wil. Want de mogelijkheid om het anders te willen moet altijd gegeven zijn, de 
keuze om je van Mij af te wenden of om Mij te volgen en Mij je trouw te bewijzen. Zonder 
God zie je dat je verloren bent, je merkt, dat je zonder Mij op deze aarde geen levenswaardig 
bestaan kunt realiseren. En in dit bewustzijn, in deze liefde tot Mij, die zich ontvouwt doordat 
Ik je verlangen aanwakker in iedere situatie die zich in je bestaan voordoet, komen jullie 
steeds dichter tot Mij. Realiseer je dat Ik jullie intens liefheb.  
 
En je kunt je rustig voorstellen, dat Ik je tegemoet kom lopen, dat wij oogcontact hebben, dat 
we elkaar omarmen, dat onze harten elkaar ontmoeten. En als ziel kun je deze omarming 
ervaren. Want wat je je voorstelt, realiseert zich als werkelijkheid in de geestelijke wereld. Ik 
manifesteer Me immers overal, Ik ben overal in de geest aanwezig, in een geestelijke lichaam. 
En op die manier kunnen jullie, in deze wetenschap dat Ik je als menselijk individu ter zijde 
sta, door het leven gaan. 
 
Mijn kinderen, er staan zware tijden voor de deur, er zal in de volgende jaren veel gebeuren 
op deze aarde. Jullie kunnen alleen zonder kleerscheuren door deze tijd heen komen aan Mijn 
zijde, in Mijn aanwezigheid. Sommigen van jullie zal Ik de komende jaren afroepen, en zoals Ik 
al vaak nadrukkelijk heb gezegd, zeg nu nog een keer tegen jullie: Beschouw de dood als een 
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verlossing van het vlees en bezie hem niet met wereldse ogen als iets verschrikkelijks. De 
wereldse mensen vervult hij met angst en beven, maar jullie moeten het tijdstip van sterven 
met vreugde tegemoet zien. 
 
Ja, alles heeft zijn tijd, en enkelen van jullie leid Ik in de nieuwe tijd. Want het is zover, het 
vredesrijk heeft al vorm heeft aangenomen in de geestelijke wereld, het zal zich met materie 
omkleden en het zal zich op deze aarde manifesteren. Het zal een tijd zijn vol blijdschap en 
liefde, want Ik zal onder Mijn kinderen wandelen. Het zal echter ook een tijd zijn van 
ontzegging, want de genoegens van deze wereld, zoals deze nu bestaat, zullen niet meer 
aanwezig zijn. En zo heeft alles zijn goede kant. Diegenen die Ik afroep, hebben ook deel aan 
dit rijk, want ze zien, wat er op deze aarde gebeurt, zij zullen hun broeders en zusters 
bijstaan. (De Vader gaf dit nog aan, omdat enkele broeders en zusters dachten dat, omdat ze 
afgeroepen zouden worden, zij dan geen deel zouden hebben aan dit vredesrijk). 
 
Dat is het wat Ik jullie vooralsnog zou willen zeggen. Ik zal bij jullie zijn op deze huidige dag. In 
de gesprekken zal Ik jullie harten beroeren. Open je hart voor Mij, daar zullen jullie veel baat 
bij hebben. Amen 
 
Aansluitend geestelijk schouwen 
 
Samuel: In de hemel heerst nu absolute stilte. Je kunt deze stilte voelen, als je rustig wordt en 
je gedachten loslaat. Je kunt het je niet voorstellen dat deze ontelbare schare van 
hemelbewoners hier nu naar binnen kijkt in deze ruimte. Zij zien weliswaar niet alleen deze 
ruimte, want deze hemelse geesten hebben zicht op de gehele schepping, maar hun focus ligt 
op deze ruimte, omdat Jezus hier is (lange stilte).  
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Feierstunde in Nesselwangen d.d. 06.05.2023 
algemeen/ochtendgedeelte 

 
 
(...) 
 
Mijn geliefde zonen en Mijn geliefde dochters, 
 
Het doet Mij bijzonder veel genoegen dat jullie hier zo talrijk bij elkaar gekomen zijn en Ik in 
jullie harten het verlangen naar Mijn liefde zie. Wel zijn jullie allemaal op een verschillende 
weg onderweg - maar de liefde is altijd dezelfde. En als het verlangen in jullie harten steeds 
groter wordt, dan mag je er zeker van zijn dat Ik met jullie samen jullie weg ga, jullie aanvoer, 
stuur, leid, jullie zal helen en jullie liefheb. 
 
Want jullie weten dat de liefde het hoogste goed is: Mijn liefde voor jullie en jullie liefde voor 
Mij. En als Ik Mijn liefde in jullie hart leg, dan ben je in staat deze liefde ook door te geven. 
Want Mijn liefde is het basisprincipe. Mijn liefde is dat wat jullie in staat stelt om jullie 
broeders en zusters in liefde tegemoet te treden. En er is ook liefde voor jezelf nodig om 
liefde te kunnen geven. Want wat je niet hebt kun je ook niet geven. En als je denkt dat je te 
weinig liefde mocht hebben, haast je dan naar Mij toe. Op die manier kan Ik je zoveel liefde 
geven als je nodig hebt om zelf in staat te zijn liefde te verschenken.  

En zo heb Ik via jullie iedereen lief die jullie tegenkomen. En daar ben je je vaak helemaal niet 
van bewust en vaak vraag je jezelf af: Wat kan ik doen met betrekking tot de nood van deze 
wereld of de nood van je broeders en zusters of degenen die je tegenkomt. In dat verband 
zeg Ik graag tegen jullie: Als je in verbinding met Mij je weg gaat, dan is Mijn liefde zo sterk 
actief in je hart, dat zij uitstroomt naar degene die juist tegenover je staat of aan wie je 
denkt.  

En dat heeft vaak meer effect dan vele woorden. Want jullie kennen de ervaring wel dat als 
je wat zegt, als je iemand wat uitlegt of ergens op wil wijzen, dat het dan niet aankomt of 
misschien zelfs averechts werkt. 

Daarom is het in het algemeen zinvol om alleen maar te luisteren, om er gewoon te zijn. 
Want op die manier vermag Ik dan door jullie dit hart aan te raken, en wat dan in het hart 
plaatsvindt, daarvan zijn Mijn kinderen zich ook niet bewust - maar het is Mijn helende liefde 
die aan deze harten werkt, aan jullie harten en zo ook aan het hart van degene die tegenover 
je staat of aan wie je denkt. En dat moeten jullie niet onderschatten. Het gaat niet altijd om 
de daad, die wel van belang is, maar het gaat daarom dat je Mij de mogelijkheid geeft om via 
je hart te werken. 

En vooral in deze tijd, waarin zoveel in jullie leven gebeurt, gaat het nu juist daarom: om 
bereid te zijn Mij door jullie te laten werken. Want jullie kunnen in veel gevallen zelf niets 
doen. Maar wat je wel kan doen is je met Mij verbinden en te zeggen: „Vader, zorgt U voor 
alles alstublieft, ik geef dit kind aan U over, deze broeder, deze zuster, maakt U het 
alstublieft in orde. Want U weet het beste wat deze broeder of zuster nodig heeft.” 

Want zoveel van Mijn kinderen hebben stress omdat ze menen dat ze dit of dat en ook nog 
zus of zo moeten doen. Maar het gaat er ook om, of voornamelijk gaat het daar om, om stil 
te worden, een pauze in te bouwen in de dagelijkse beslommeringen, die vaak heel intensief 
zijn. En als je hart zich dan naar Mij spoedt dan geef Ik je wel wat je nodig hebt. En zo kun je 
weer rustig worden, je ontspannen en op Mij vertrouwen. Ook als je veel broeders of zusters 
intensief meeneemt in je gebed en de indruk hebt: er gebeurt helemaal niets, er verandert 
niets, het is nog steeds zo zoals het was - dat is een vergissing - het moge zo zijn dat je 
uiterlijk niets ziet - maar er gebeurt in het hart veel meer dan je kunt zien. 

Maar alles heeft zijn tijd nodig. En veel van jullie broeders of zusters moeten iets doormaken 
wat nu eenmaal zijn tijd nodig heeft. Want jullie weten ook vast wel: De lieve God is geen 
automaat waar je aan de bovenkant het gebed ingooit en aan de onderkant het resultaat uit 
trekt. Nee, Ik zie in de harten van Mijn kinderen, Ik ken hun bestemming, Ik ken hun verleden 
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en ook hun toekomst. En dan kan het noodzakelijk zijn dat één van Mijn kinderen een langere 
lijdensweg moet ondergaan. 

Daarom Mijn uitnodiging: Vertrouw Mij en geef aan Mij datgene over wat zich voordoet in je 
leven of in het leven van een broeder of zuster. 

Ja, Mijn geliefden, zo is er ook altijd weer bij sommigen van jullie de vraag: Wat zal er nog 
komen, hoe zal het zijn en hoe zal het verdergaan? En het antwoord daarop moge nu voor 
sommigen onbevredigend zijn, want Ik geef daar geen antwoord op. Want het gaat om het 
hier en nu. Het gaat om het moment en ieder moment kan ook het laatste zijn. Daarom: 
Wees in innige verbinding met Mij en Ik zal jullie voeren door wat komt, wat het dan ook 
moge zijn. Want ook vele aankondigingen (voorspellingen) zullen niet zo plaatsvinden (als 
aanvankelijk medegedeeld) aangezien er sinds het tijdstip van aankondiging tot nu weer veel 
is veranderd. Of Ik heb Mijn mening veranderd, omdat Ik andere samenhangen zie en 
daarom het een of ander anders zal zijn dan jullie verwachten. 

Daarom blijf vertrouwen houden, blijf in de liefde, blijf ieder ogenblik in verbinding met Mij, 
zo goed als dat mogelijk is. Als je des ochtends al begint met een liefdevolle blik op Mij en de 
dag aan Mij overgeeft, Mij om Mijn leiding vraagt en Mij dankt voor alles wat Ik voor je doe, 
dan ben je in goede handen, dan moge wat dan ook komen, jullie zullen dan de kracht 
hebben om het te dragen en aan Mij af te geven. Jullie hoeven niets alleen te dragen, Ik 
draag het samen met jullie. 

Ja, zo verheug Ik Mij wanneer jullie dit innerlijk „ja“ iedere dag tegenover Mij uitspreken, 
want dat is de voorwaarde voor een heilzame weg, voor een weg van de liefde, een weg van 
de vreugde, moed en vertrouwen, overgave en deemoed. 

Ja, Mijn geliefden, ga zo met Mijn zegen jullie weg en wees bereid jullie hart voor Mij te 
openen, zodat Ik door jullie werken kan, dat heeft de wereld nodig - jullie vrede in je hart, die 
Ik jullie schenk. 

En wees dankbaar voor alles wat jullie overkomt. Want dat is nodig voor jullie groei, voor de 
ontwikkeling van de ziel. En als je dit dankwoord uitspreekt, dan is dat ook een teken van 
jullie vertrouwen in Mij en dat is een belangrijke voorwaarde voor de weg van de liefde 
tussen Vader en kind. 

Amen. 
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Feierstunde in Nesselwangen d.d. 06.05.2023  
1e doorgave Samuel middaggedeelte  

 
 
 

Lieve hemelse Vader, wij vragen U opnieuw om woorden van waarheid en liefde zoals wij 
deze al eerder vandaag mochten ervaren aan de maaltijd die U voor ons hebt bereid. Uw 
brood dat wij tot ons nemen, komt vervolgens in onze zielenmaag terecht en daar neemt 
onze ziel het op, om het goddelijke te ontvangen, het woord des levens, dat U zelf bent, dat 
ons omvormt, dat ons leidt en voert: het woord van de waarheid en de liefde. 
 
En zo zijn er vele kinderen die inmiddels Uw woord mogen verkondigen. Want iedere ziel 
heeft een andere structuur, een eigen persoonlijkheid en wezenskenmerken die ontstaan zijn 
in de loop van het leven op aarde als gevolg van diverse lotgevallen, alsook door de 
voorbereiding van de ziel vóór haar geboorte op aarde. En zo zijn er verschillende 
doorgevingen die U, lieve Vader, uitzendt, die ons zielenland doorkruisen en iedere ziel kleurt 
Uw woord in en maakt het tot een individuele uitdrukking van Uw goddelijkheid. En deze 
verscheidenheid van het woord, Uw woord, lieve Vader, raakt en schenkt zich weg aan de 
verschillende zielen aan wie ze toevloeit.  

En zo is het goed dat Uw woord verschillende kleuren aanneemt … “om het zodoende op de 
juiste wijze en in de juiste mate te kunnen toedelen aan de harten van Mijn kinderen” – zegt 
God. 

„Zoals Ik het brood verdeeld heb onder de apostelen en de discipelen, zo verdeel Ik het nu, Ik 
geef uit Mijn hand het brood des levens, het woord van de liefde en de waarheid. En vol 
verlangen en honger naar liefde nemen jullie het op, zuigen jullie het op, Mijn woord, om het 
levend te maken in jullie door de daad. Steeds weer opnieuw roep Ik jullie toe: „Leef in en 
met de liefde, maak Mij levend in jullie en daardoor in de wereld. Schenk Mij aan de 
mensen doordat jullie met Mij meegaan als Ik door jullie werk. Ik neem jullie mee in de 
harten van je medemensen door jullie daden. Daaraan zie je de noodzakelijkheid van de 
verlossing, daaraan zie je de noodzakelijkheid van de nood.“ 

Op die manier wil Ik jullie leren en opleiden, het is een proces. Jullie komen steeds een stap 
verder, steeds „dichter tot U mijn God“, en jullie leven nog in de wereld, maar het begrip van 
wat deze wereld inhoudt verandert volledig. Jullie worden je bewust dat het een school is die 
jullie voor een korte tijd bezoeken om daar een opleiding te volgen. Jullie vrije wil aan Mij te 
schenken, zodat Ik in jullie kan zijn, jullie kan vervullen en jullie waarachtige kinderen van 
God zullen worden. 

Nu, in deze tijd, deze bijzondere tijd, waar de hel woedt op aarde en de dood alom 
tegenwoordig is, is er tegelijkertijd ook sprake van een bijzondere genade en barmhartigheid 
voor Mijn kinderen. Want de kinderen die zich tot Mij wenden en die Ik laat zien wat ze los 
moeten laten, zodat ruimte in hen, in jullie, ontstaat voor Mij, en die Mijn raad ijverig 
opvolgen, die kan ik al hier op aarde, in dit aardse leven, in de geestelijke wedergeboorte 
leiden. 

En de basisvoorwaarde hiervoor is dat ook jullie deze mogelijkheid daadwerkelijk als een 
realiteit zien want anders werp je een drempel op en kan Ik jullie niet Mijn Geest 
binnenleiden. Jullie moeten de deuren openen, bereidheid tonen en zeggen: „Vader - ja, het 
is mogelijk - met U is alles mogelijk!“ Het is niet alleen maar voor bijzondere mensen, Ik wil 
toch immers al Mijn kinderen gelukkig maken. 

Niemand is hier uitgezonderd, ieder kind dat zich tot Mij wendt, wil Ik weer thuis brengen. 
Om het even, wat het in het verleden heeft gedaan. Ik ben altijd opnieuw bereid, Ik sta er, Ik 
reik jullie Mijn hand, Ik reik jullie Mijn hart aan. Ik kijk niet naar het verleden, Ik kijk naar een 
kind zoals dat nú voor Mij staat en Mijn hulp nodig heeft en om Mijn verlossing vraagt. Dat is 
het wat Ik zie en dienovereenkomstig handel Ik. 
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Dus werp die denkbeeldige ballast weg die jullie van Mij scheidt. Want zoals Ik al aangaf, de 
scheidingswand tussen ons is een leugen. De materie is een leugen, iets vals, zij is geen 
realiteit. En in Mijn licht lost deze valsheid op en wordt zij omgevormd, en jullie zien jezelf en 
Mij in het licht van de waarheid. 

Mijn kinderen, Ik zal jullie weer samenbrengen, want het is Mijn verlangen dat deze 
gemeenten, deze groepen en kringen, deze eilanden van liefde, een vaste vorm en basis 
krijgen in de liefde, in de liefde tot Mij.  

Want zoals Ik jullie al eerder zei, jullie vormen Mijn lichaam, in jullie ga Ik over deze aarde, 
jullie maken Mijn wederkomst mogelijk, jullie zijn de baanbrekers van de liefde. 

Amen 
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Feierstunde in Nesselwangen d.d. 06.05.2023  
2e doorgave Samuel middaggedeelte  

 
 
 
“Zoals Ik het vroeger al eens zei, zo zeg Ik het ook nu: 
‘Ik bereid voor jullie een maaltijd ten overstaan van Mijn vijanden, jullie vijanden.’ 

Wat betekent dat, wat voor een maaltijd maak Ik voor jullie? Welk gerecht zet Ik voor jullie 
op tafel, welke drank? 

Zoals enkelen van jullie al gedacht hadden, het zijn Mijn eigenschappen, het is de Liefde, de 
Wijsheid, het is Mijn Wil, het is Mijn Orde, het is Mijn Ernst, Mijn Geduld en Mijn 
Barmhartigheid. 

Deze eigenschappen stel Ik jullie ter beschikking en Ik reik ze jullie aan, waarmee we weer bij 
het brood des levens zijn aangekomen, bij het voedsel dat Ik jullie schenk. Deze 
eigenschappen hebben de macht alles om te vormen wat jullie tegenkomen. De som hiervan, 
van al deze eigenschappen bij elkaar, ben Ik. 

Dit gerecht is onderverdeeld in verschillende ingrediënten, zoals dat ook in het aardse leven 
het geval is, waarbij niet ieder gerecht ieder mens in gelijke mate kan bekoren, zo zijn ook 
Mijn spijzen steeds op verschillende wijze klaargemaakt, zodat rekening wordt gehouden 
met de verschillende smaken, lees: talenten, van Mijn kinderen. Ieder kind dat aan deze 
maaltijd zit, neemt automatisch het gerecht dat hij het lekkerste vindt. En zo begint het ene 
kind meer in de liefde en een ander in de wijsheid, de één heeft veel geduld en de ander is 
juist met name ernstig. Vervolgens heeft het een tijdlang van een bepaald gerecht genoten 
en pakt dan het volgende gerecht. 

En omdat Mijn kinderen altijd naar Mij verlangen - dit verlangen is de honger en de dorst 
naar Mijn liefde, naar Mij - neemt het kind in de loop van zijn leven van alle gerechten 
waaruit deze maaltijd bestaat, en zo ontstaat (in geestelijke zin) een samengesteld geheel 
van deze spijzen die het in zijn ziel heeft opgenomen, waardoor de ziel doordrongen wordt 
van dit gerecht dat, zoals Ik vandaag al vaker en nadrukkelijk heb duidelijk gemaakt, het 
brood des levens is en dat is Mijn woord. De schepping is Mijn woord! Ik heb gezegd: „Er zij!“ 
en Mijn wil heeft deze schepping in het leven geroepen. 

En deze schepping, dit woord, heb Ik ook in jullie gelegd. In ieder van jullie is dit woord van 
de schepping ingesloten. Dat betekent dat in ieder van jullie de gehele schepping aanwezig is. 
Alle sterren en planeten, alle wezens van deze oneindigheid zijn in geestelijke zin in jullie 
aanwezig. En ieder mens dat jullie tegenkomen is in jullie aanwezig als geestelijk wezen, dat 
is de resonantie waar jullie over gesproken hebben. En Ik gebruik de wereld om jullie heen 
om je te tonen, waaraan het je nog ontbreekt. Maar jullie moeten deze wet, deze spiegeling, 
voor alles zien in het licht zoals Ik jullie dat nu meedeel: 

Kijk, wanneer jullie een fout of iets anders opvalt bij jullie naasten, waarbij je denkt, dat 
bevalt me niet, dat doet me pijn, dan handel je dienovereenkomstig ten opzichte van Mij. Dat 
betekent: dat wanneer je de fout maakt om je te ergeren aan wat de mens die Ik op je weg 
breng, aan je laat zien, je deze fout jegens Mij begaat op zielen/geestelijk niveau. Dat is 
belangrijk, dat moeten jullie weten, want dat is de sleutel om Mijn hart te openen. En jullie 
kennen de praktijkvoorbeelden van elke dag waarbij je mensen tegenkomt, niet direct je 
vijanden - maar toch ontmoetingen waarbij je een negatief gevoel hebt: „Dat bevalt me niet, 
daar erger ik me aan.“ 

Dan moet je bij jezelf te rade gaan en overleggen in voormelde zin, hoe komt mijn handelen 
over ten aanzien van God? Op welk punt handel ik daardoor in strijd met de liefde van God? 

Dat is een diepe inwijding, Mijn kinderen, een werktuig in jullie hand om sneller vooruit te 
komen, want zo worden de verborgen donkere hoekjes van jullie ziel in het licht geplaatst. 



22 
 

Nu heb Ik jullie weer een stuk brood aangereikt, een woord. En zo komen deze drie dagen 
dat jullie hier zijn, samen. Het is een maaltijd - jullie eten samen met Mij aan Mijn tafel. Ik zit 
met jullie aan tafel en reik jullie hemels voedsel aan. En zo zul je verzadigd weer huiswaarts 
gaan. Maar dit voedsel blijft jullie eigendom, daar wordt niets van uitgescheiden. 

Ja Mijn kinderen, dit nog ter completering. Ik heb jullie beloofd dat wij nog dieper zullen 
induiken in het goddelijke weten, wat ook noodzakelijk is. De wijsheid moet gepaard gaan 
aan de liefde. Het is als een spoor, de twee sporen lopen parallel maar de trein kan niet over 
één spoor lopen, zij heeft beide nodig - liefde en wijsheid, warmte en licht.” 

 

Gebed van Samuel: 

Dank U Vader dat U ons dit nog gegeven hebt. 

U hebt ons zoveel geschonken vandaag. Wij kunnen het helemaal niet begrijpen wat het 
betekent dat U bij ons bent en ons Uw geschenken aanreikt en in ons hart legt en dat wij die 
mogen meenemen en die U altijd weer tot leven brengt in ons, overeenkomstig onze liefde 
voor U. 

Nu kunnen we weer de stilte van de hemel voelen. Het is namelijk zo dat de hemelbewoners 
in de hemel vaak en graag met elkaar spreken, altijd over Jezus, Jezus staat altijd in het 
middelpunt. Echter nu zwijgt de hemel en denkt na over de woorden van God die hier nog in 
deze ruimte hangen, in geestelijke zin als goddelijk bewustzijn. 

Amen 
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Feierstunde in Luzern (Zwitserland) d.d. 21.05.2023 
 
 
(…) 
 
Mijn geliefde zonen en dochters, 
 
Ik weet wel heel goed wat jullie nodig hebben - maar Mijn kinderen weten het niet altijd! En 
dus zijn ze op zoek naar voedsel dat hen kan helpen. En zoals er op deze planeet zeer veel 
voedsel voor jullie lichaam is, zo is er ook veel geestelijk voedsel. Want al Mijn kinderen staan 
op een verschillend punt in hun ontwikkeling, daarom is er ook een grote verscheidenheid 
aan doorgevingen (Vaterworte en Wortgaben). 
 
En soms is het zo, dat kinderen menen, dat ze zelf beter zouden weten wat juist is. Maar wie 
van jullie kijkt in de harten van de broeders en zusters - Mijn kinderen - en kan werkelijk 
beoordelen, wat een kind nodig heeft? 
  
Ja, en daarom bied Ik Mijn kinderen dus verschillende soorten voedsel aan en zij worden 
uitgenodigd om te kiezen. Maar Ik heb niet gezegd: Beoordeel de verschillende spijzen, maar 
neem wat je goed doet, en dat kun je alleen voor jezelf doen door daar mee aan de slag te 
gaan. Door te lezen, door te luisteren, vanuit je hart voor jezelf aan te voelen wat je wil en 
dat te nemen, wat je vreugde, kracht en groei geeft - en al het overige kun je aan Mij 
overlaten. 
 
Als je denkt dat een broeder of zuster de verkeerde kant op gaat, breng hem of haar dan aan 
Mijn hart en Ik zal hem of haar dan naar deze weg voeren en sturen. En vooral met Mijn 
liefde aanraken. Mijn liefde geneest, Mijn liefde heelt jullie wonden, jullie vaak diepzittende 
wonden. 
 
En het gaat er dus ook om, om je hart, je hele zijn aan Mij over te geven, zodat Ik in jullie 
werken kan en jullie kan helpen, de voor jullie juiste weg te vinden en te gaan. Daarom ook 
steeds Mijn aanwijzing: “Luister naar je hart en verbind je met Mij, zodat Ik jullie impulsen 
kan geven met betrekking tot wat jullie nodig hebben voor je ontwikkeling.”  
 
En zo zijn er in jullie wereld vele wegen, is er veel wat je wordt aangeboden, en veel wat jullie 
bezighoudt en in beweging brengt op allerlei terreinen - op geestelijk gebied en op aards 
niveau - en het is niet altijd gemakkelijk om de weg te kiezen die voor jullie de beste is. Maar, 
als je je hart voor Mij openstelt, dan leid Ik jullie naar de weg die voor jullie in deze tijd de 
juiste weg is om te gaan. 
 
Dus laat altijd weer alles aan Mij over wat jullie beweegt, wat jullie belast, wat jullie tot aan 
je grenzen brengt. En al deze zaken, onderlinge verbanden en contexten mogen jullie dan 
steeds weer aan Mijn hart brengen en geduldig voortgaan want veel zaken hebben tijd nodig. 
En die tijd bepaal Ik, want Ik ken immers de samenhangen en achtergronden vanuit een 
breder perspectief en Ik weet, wat nu al mogelijk is en wat nog niet. 
 
Als kinderen met Mij in innige verbinding staan, dan weten ze ook dat Ik de dingen bepaal en 
leid en de zaken zo bestuur, dat ze tot jullie welzijn en heil strekken. En in dat verband is ook 
vaak geduld nodig. En op een dag ondervind je dan, hoe het één en ander zich oplost en je 
bevrijd wordt van datgene dat jullie overkomt als gevolg van het noodlot of het karma of wat 
dan ook. 
 
Want deze aarde is nu eenmaal niet het hemelrijk, maar een scholingsplaneet - dat is jullie 
immers ook bekend. Daarom is dit leven vaak een uitdaging voor jullie. Maar alles heeft zijn 
zin. En als jullie Mij vertrouwen, dat Ik jullie er doorheen zal leiden en helpen, dan voelen 
jullie ook de kracht in jezelf en gaan jullie je weg vol vertrouwen. Dat geldt voor alles wat er 
gebeurt op jullie planeet.  
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Er zullen zich onvermijdelijk nog verschillende andere uitdagingen aandienen en die zijn niet 
allemaal gemakkelijk te overwinnen. Maar vrede kan pas ontstaan, als veel van Mijn kinderen 
deze weg naar Mij toe in liefde zullen gaan en Mij opnemen in hun leven - hun leven aan Mij 
overgeven en JA zeggen tegen Mijn leiding. Dan kan vrede ontstaan in de harten en hoe meer 
van Mijn kinderen deze vrede in hun hart voelen en beleven, des te meer kan deze vrede in 
jullie wereld naar buiten stromen en de harten van jullie broeders en zusters aanraken. En zo 
kan zich ook vrede ontwikkelen op deze planeet - maar dat heeft tijd nodig, want veel van 
Mijn kinderen zijn wel onderweg, alleen niet in de juiste richting.  
 
Daarom heb Ik kinderen nodig die oprecht JA zeggen om deze weg met Mij te gaan. Want zo 
kan Ik werken en de dingen veranderen en de harten aanraken - ook de harten die nog ver 
van Mij verwijderd zijn. Het is Mijn liefde die roept, die jullie roept, die al Mijn kinderen 
roept. Echter, als de oren van het hart niet geopend zijn, dan heeft dit roepen geen enkele 
zin. Daarom is het goed als jullie voortaan ook de oren van je hart openen en wees er 
dankbaar voor dat jullie Mij in je hart hebben gevonden - want dat is niet vanzelfsprekend, 
dat is immers ook een geschenk en een genadegave - maar jullie JA is noodzakelijk - zonder 
dit JA voor Mij vanuit jullie hart, kan Ik niet datgene tot stand brengen, wat maximaal 
mogelijk zou zijn.  
 
Op deze wijze verheug Ik Mij over elk kind van Mij, die dit JA uitspreekt en verheug Ik Mij op 
onze gemeenschappelijke weg, die zo belangrijk is voor de gebeurtenissen op aarde. Jullie 
onderschatten het steeds weer, hoe belangrijk het is, dat Mijn kinderen heel duidelijk op Mij 
gericht zijn. Dat jullie, Mijn geliefden, heel duidelijk op Mij gericht zijn! 
 
Ja, Mijn geliefden, zo neem Ik jullie bij de hand, neem Ik jullie aan Mijn hart en schenk jullie 
dat wat jullie nodig hebben, wat het ook moge zijn. Ik ben er vanwege Mijn liefde voor jullie 
en verlang vurig naar Mijn kinderen, naar al Mijn kinderen. En het is ook voor Mij steeds 
weer pijnlijk om te zien, hoeveel van Mijn kinderen hun leven op zodanige wijze leiden dat 
het voor hun zielenheil niet goed is - en die mogen jullie Mij ook steeds weer aan Mijn hart 
brengen. In jullie familie of in jullie vriendenkring, in je omgeving, waar dan ook op de 
wereld: jullie worden iedere keer weer geconfronteerd met mensenkinderen, die nog niet 
ingezien hebben, dat er een liefdevolle Vader bestaat. Maar eens zullen al Mijn kinderen in 
staat zijn te leven in Mijn aanwezigheid. Er is alleen vertrouwen en geduld nodig.  
 
Dus zegen Ik jullie en raak jullie aan met Mijn liefde en nodig jullie uit om iedere dag met een 
dankbaar hart door het leven te gaan. Want er is veel waar jullie dankbaar voor zouden 
mogen zijn. Je te realiseren, wat jullie iedere dag wordt geschonken en waarvoor jullie 
dankbaar zouden mogen en moeten zijn, daartoe nodig ik jullie graag uit. 
 
Amen 
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Feierstunde in Zorneding d.d. 28.05.2023 (2e Pinksterdag) 
 
 
 
Jezus spreekt direct na de muziek (Jules Massenet - Thaïs-Acte Deux) 
 
“Mijn zoon je hoeft niet lang te bidden want Ik ben er al. Ik heb deze ruimte gevuld met licht, 
Ik heb deze ruimte gevuld met liefde. Ik ben er, ben in jullie midden om jullie te zegenen, om 
ieder van jullie de zegen uit Mijn hart te schenken; om diegenen weer te sterken die zich 
momenteel in een moeilijke fase van hun leven bevinden, die het gevoel hebben dat hun 
duisternis hen dreigt te overweldigen. En Ik ben bij diegenen die juist in deze fase van hun 
leven in verbondenheid met Mij mogen leven. En zo verenig Ik jullie in deze kring, om 
degenen die in nood zijn, te verheffen, en om geluk te schenken aan degenen die zich van 
Mijn tegenwoordigheid bewust zijn. 
 
Dit zeg Ik niet alleen tegen jullie want Ik heb velen hier naartoe geroepen. Verwonder je 
daarom niet dat Ik niet alleen tegen jullie spreek, maar tot de velen die nu hier naar binnen 
dringen, die dichtbij jullie staan, die ver van jullie af staan. Er zijn er veel bij die jullie kennen - 
jullie voorvaders, grootouders en overgrootouders. Want jullie zijn de laatste schakel van een 
ketting, een kring die zich nu sluit - en ook jullie voorvaders zullen verlossing vinden doordat 
jullie je leven aan Mij overgeven. En zo zijn ze er hier allemaal bij aanwezig, het is de 
bloedlijn, ver terug. En er zijn erbij die al honderden jaren geleden deze aarde verlaten 
hebben en nog steeds de weg naar huis niet hebben gevonden, die nog steeds niet hun 
geestelijke woning hebben gevonden en die zich nu in deze tijd, waarin zich de graven 
openen en de doden tot leven gewekt worden, onder degenen bevinden die verlossing 
mogen verkrijgen. 

En zo spreek Ik tot velen. Om het getalsmatig uit te drukken: het zijn er duizenden die nu 
deze bijeenkomst mogen bijwonen. Zoals Ik al eerder heb benadrukt, velen staan hier en 
velen zien in de verte een licht, een lichtschijnsel in hun duisternis. En ze zien dat er ook licht 
is, want lang hebben zij in de duisternis verbleven en nu biedt het licht hen de helpende hand 
en het woord biedt hen ruimte tot verlossing. 

Ik ben het woord en Ik ben het leven. En zo breidt zich hier nu met Mijn woord Mijn leven uit 
en vervult de zielen van allen. Jullie weten het Mijn kinderen, het is de liefde die alles 
mogelijk maakt, die alles verlost, die alles bevrijdt. Jullie weten ook dat Ik als de liefde in jullie 
harten woon en dat je Mij activeert (opwekt) doordat je Mij liefhebt. En dat Ik dan in jullie 
opsta en jullie met Mij opstaan tot het eeuwige leven. Dat is realiteit. Deze woorden kun je 
met het verstand beschouwen, maar deze woorden begrijp je alleen maar, door levendigheid 
in je te laten ontstaan, met je hart. Het hart is noodzakelijk om Mijn woorden tot leven te 
brengen. 

Zoals vandaag al gezegd werd: van kinderen die zich volledig aan Mij overgeven kan ik hun 
onvolkomenheid in Mijn volkomenheid plaatsen. Ik kan ze sturen en leiden gedurende iedere 
seconde van hun bestaan. Daarvoor is vertrouwen nodig. Het vertrouwen dat Ik werkelijk bij 
jullie ben. Geloof en vertrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Men kan geloven, 
maar Mij niet vertrouwen. Men gelooft in een God maar vertrouwt men Mij ook? Gelooft 
men dat Ik liefde ben? … en maar één ding wil: alle wezens van deze schepping verlossen. 

Gelooft men dat Ik Mij geofferd heb in liefde om de verlossing mogelijk te maken? Dat Ik een 
zachtmoedige, liefdevolle God ben die nooit wil straffen? Die echter wetten en een orde 
moest vaststellen in deze schepping opdat niets teniet zou gaan. 

Jullie Mijn kinderen, treed Ik tegemoet in barmhartigheid en niet volgens de wetmatigheid. 
Zie het verschil: oorzaak en gevolg volgens de goddelijke ordening leiden ook tot bevrijding 
en terugvoering, maar over een oneindig lange periode. Wanneer een kind zich aan Mijn 
barmhartigheid onderwerpt is het slechts een korte weg en kan verlossing al in een aards 
leven plaatsvinden. 
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Geloof, vertrouwen, liefde, barmhartigheid, dat is de weg in Mijn hart. Aanschouw Mij aan 
het kruis en jullie zien Mijn hart, jullie zien het hart van jullie hemelse Vader. En bezie Mij 
met betrekking tot de opstanding, want de opstanding die Ik heb bewerkstelligd is jullie 
opstanding in Mij. 

Daarom zeg Ik tegen allen, komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal U 
verkwikken, Ik wil jullie bevrijden van alle lasten. Mijn goddelijke gezindheid bestaat alleen 
daarin Mijn kinderen oneindig gelukkig te maken, en daarvoor doe Ik alles wat goddelijk 
mogelijk is. Vertrouw Mij daarom, ga naar binnen in de geborgenheid van Mijn 
volkomenheid. Alles wat met jullie gebeurt, wordt door Mij bewerkstelligd. Zo moeten jullie 
dat zien.  

Zie, dat Ik jullie bij iedere mens die je ontmoet, Mijn hart aanreik. Het is zo dat Ik jullie leid en 
die mensen op je pad breng die overeenkomstig jullie innerlijk zijn. En jullie liefde voor het 
goede, voor de waarheid, weerspiegelt zich weer in jullie omgeving. Maar Ik breng ook 
mensen op je pad die voor jullie een uitdaging vormen. Dat zijn de beproevingen die jullie 
dringend nodig hebben om jezelf te leren kennen. Dit ontwikkelingsproces maakt de 
veelvoudigheid van de mensen op deze aarde mogelijk. Daarom, verheug je erop wanneer Ik 
liefdevolle mensen op je af stuur die je hun liefde betonen, en die jullie liefde die in jullie 
leeft, weerspiegelen. Maar bedank Mij ook voor de mensen die jullie op de proef stellen, die 
jullie ‘ergeren’, want dat zijn de instrumenten die nodig zijn om de donkere energievelden in 
jullie zielen te kunnen herkennen, zodat jullie die aan Mij kunnen afgeven. En dit geheel is nu 
juist de volkomenheid waar Ik jullie in plaats.  

Mijn kinderen, vraag Mij om jullie harten steeds meer te openen voor Mijn liefde. Vraag Mij 
erom dat Ik Mijn hart steeds meer openstel voor jullie liefde. Vraag Mij het en dan zal Ik het 
jullie geven! Dat is niet zomaar even gezegd. Het verzoek van een kind betekent voor Mij als 
God heel veel. Ik mis geen enkel verzoek. Ik bekijk iedere gedachte en ieder woord dat jullie 
aan Mij richten. Mijn wijsheid wikt en weegt en dan leg Ik Mijn wijsheid in Mijn 
barmhartigheid. En dit cadeau, dit lichtgeschenk, is dan de uitkomst, het is wat Ik jullie 
teruggeef naar aanleiding van je verzoek. Maar het is altijd een geschenk van Mijn hart, dat 
ertoe dient dat jullie dichter tot Mij zouden kunnen komen - indien je het op de juiste manier 
begrijpt en van Mij kunt aannemen. 

Nu zijn er al vele kleine licht-eilandjes op aarde. Steeds weer beklemtoon Ik: Het zijn kleine 
eilandjes die een netwerk vormen en in geestelijke zin zijn jullie allemaal met elkaar 
verbonden. Het speelt geen rol of het aan de andere zijde van deze aarde plaatsvindt, hoe 
groot de afstand is. In de geesteswereld bestaat deze afstand niet. Het is een geestelijke 
eenheid die de aarde omhult en die de duisternis van de aarde bestrijdt en doordringt. Want 
het is een geestelijke strijd en alles wat zich op het materiële vlak afspeelt is alleen maar de 
omhulling van deze geestelijke gebeurtenissen. 

En jullie die Ik nu in kleine gemeenschappen samengebracht heb, jullie hebben het al 
gehoord, ieder van jullie heeft een hele speciale opgave. Deze opgave zal steeds duidelijker 
worden in de liefde tot Mij, waarbij Mijn liefde voor Mijn kinderen steeds sterker zal worden 
ondervonden (gevoeld). Het zal steeds lichter worden in jullie, jullie zullen steeds vaker liefde 
voor je medemensen voelen en jullie zullen steeds meer goddelijke zegen in jullie zielen 
voelen. 

Want dat is een noodzakelijkheid, anders kon je deze opdracht niet uitvoeren, jullie hebben 
Mijn aanwezigheid nodig, Mijn levendigheid in je ziel - en zo zal het gebeuren. En jullie 
moeten vast geloven dat het zal gebeuren. Er zijn kinderen die het niet geloven en zich niet 
waardig voelen om Mij als God in hen te laten opstaan. Dat is niet de juiste deemoed. De 
juiste deemoed bestaat daarin, zich als kind van God te herkennen en ruimte in zichzelf voor 
Mij te verschaffen, zodat Ik in dit kind kan opstaan. Dat is deemoed. 

Ik heb jullie toch wakker geschud, wat zou het dan voor zin hebben indien Ik jullie niet verder 
zou leiden naar de plaats die Ik voor jullie heb bereid? Iedere goddelijke daad houdt een 
goddelijk doel in, een goddelijke vervolmaking, een ontvouwing van het goddelijk potentieel 
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en de goddelijke identiteit. Dat zijn jullie in feite eigenlijk, en niet de uiterlijke mens die nu op 
deze aarde leeft. 

Mijn kinderen, zeker zou Ik jullie op je fouten kunnen wijzen, maar Ik ben hier niet om dat te 
doen, Ik ben veeleer hier om jullie aan te moedigen deze weg verder te gaan. Ik laat jullie 
zien wat zich in jullie bevindt, Ik wil jullie motiveren, sterken in het geloof en in de liefde tot 
Mij. Want dan verdwijnen de donkere vlekken op je ziel vanzelf. En als Ik jullie iets persoonlijk 
meedeel dan zal dat altijd een geschenk vanuit Mijn hart zijn, iets vreugdevols en niet iets 
vernederends, dat is niet wat Ik wil.” 

 

Hierna volgen persoonlijke woorden voor de aanwezigen. 
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Feierstunde in Lahr-Sulz d.d. 03.06.2023 
 
 

(…) 
 
Mijn geliefde zonen en Mijn geliefde dochters, 
 
Ja, dit aardse bestaan is nogal iets heel bijzonders in het leven van Mijn kinderen. Want, 
kiezen voor een leven op aarde, betekent ook moed hebben dit leven te accepteren, want 
voordat je met dit aardeleven begint, voordat je op de aarde komt, krijg je een overzicht te 
zien van dat wat je daar te wachten staat en de meeste van Mijn kinderen zeggen met 
betrekking daartoe vrolijk “JA”, omdat ze weten hoe belangrijk het leven op aarde is om zich 
tot een Godskind te kunnen ontwikkelen.  

Maar als Mijn kinderen dan in deze wereld geboren worden - en al als baby zoveel moeten 
meemaken dat niet zo gemakkelijk is, en ook daarna in hun verdere jeugd met zoveel 
geconfronteerd worden wat allesbehalve aangenaam is, dan vragen veel van Mijn kinderen: 
“Waarom, hoezo? Etc.” 

De uitdagingen in jullie leven zijn zo divers, net zoals Mijn kinderen ook verschillend zijn. 
Ieder van Mijn kinderen maakt verschillende leerzame belevenissen mee, afhankelijk van wat 
noodzakelijk is voor jullie ziel, voor jullie verdere ontwikkeling. Daarom is het ook zo dat jullie 
veel dingen niet begrijpen en een groot vraagteken plaatsen: “Waarom zus, waarom zo?” - 
Maar alles heeft zijn achtergrond en noodzaak, anders zou het niet zo zijn. En jullie kennen 
ook de bekende spreekwoorden: “Wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten; wat je zaait, 
zal je oogsten.” En vaak doorzien jullie ook niet, waarom de ene of de andere gebeurtenis 
moet plaatsvinden. Want de achtergronden en de oorzaken liggen vaak ver terug. En vele 
oorzaken zijn van dien aard dat het beter is, daarvan niet op de hoogte te zijn, want anders 
zou je daar veel te veel in meegesleept worden en nergens anders meer aan kunnen denken.  

Daarom is het weliswaar soms zinvol de onderlinge samenhang te kennen - maar vaak ook 
niet. Om daarmee te leven, dat je niet weet waarom het één of het ander in je leven 
plaatsvindt, is niet altijd zo gemakkelijk. Maar er is een reden waarom niet alles helder wordt.  

En zo leven jullie met situaties, die jullie op een zeer intensieve manier op de proef stellen. 
Om daar goed mee om te gaan moet je hetzelfde doen als op een school waar je leert om 
datgene op te nemen wat je wordt aangeboden. En zo biedt het leven je de meest diverse 
mogelijkheden om te leren. 

Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Jullie hebben ook zoveel aan je hoofd zoals zojuist 
aangegeven: het vertrouwen op Mij is één van de belangrijkste uitdagingen en één van de 
belangrijkste zaken in jullie leven. En aanvaarden betekent ook: met een dankbaar hart ja 
zeggen tegen datgene wat zich op dat moment aandient. En dat is voor Mijn kinderen de 
grootste opgave. Want wanneer het ze niet goed gaat en zij niet weten waarom zus of zo hen 
nu juist overkomt - en daar dan ook nog voor te bedanken, dat is toch iets dat nauwelijks te 
begrijpen lijkt. 

En toch nodig Ik jullie steeds weer opnieuw uit om je ervan bewust te worden dat Ik bij je 
ben. Dat Ik voortdurend aanwezig ben in jullie harten, in jullie leven, en dat wat jullie 
overkomt niet door Mij - om het nu maar even wat overdreven te zeggen - als een straf in 
jullie leven wordt opgelegd, maar dat Ik juist degene ben die jullie wil helpen om goed door 
de meest verschillende situaties heen te komen.  

En als jullie je ervan bewust zijn dat Ik aanwezig ben om jullie te helpen, dan is het 
makkelijker om te zeggen: “Dank Vader Jezus, dat U mij helpt om dat waar ik doorheen 
moet gaan, te dragen, en dank U wel dat U vanuit Uw liefde altijd bij mij bent en samen 
met mij deze weg gaat.” - Zo, of op soortgelijke wijze, zouden jullie gedachten aan Mij 
mogen zijn. En ook als jullie gebeden in eerste instantie niet lijken te helpen en jullie een 
bepaald iets verwachten, dan kan het ook zijn dat het nog een tijdje duurt voordat e.e.a. in 
vervulling gaat en jullie duidelijk wordt. Om vol te houden, ook als niet alles direct door een 
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gebed wordt opgelost, is voor veel van Mijn kinderen niet gemakkelijk. Dit leven speelt zich 
nu eenmaal - en Ik zeg het steeds opnieuw - niet in de hemel af maar op de aarde en de 
aardeplaneet is een gevallen planeet en is tegelijkertijd de plaats waar Mijn voor het grootste 
deel gevallen kinderen vandaan komen en daarom lopen zaken daar anders dan in de hemel. 

Zo worden jullie in je leven steeds weer door situaties heengeleid of met situaties 
geconfronteerd die veel van jullie vragen. Dat is de realiteit van jullie leven. En als jullie naar 
de wereld kijken, dan weten jullie dat, en zien jullie ook vele zeer schokkende en heftige 
gebeurtenissen. Denk aan de oorlogen, de natuurrampen - wat deze mensen allemaal 
moeten doormaken als ze alles verliezen, als ze niets meer hebben, als een groot deel van 
hun familie omgekomen is en zo nog veel en veel meer.  

Ja, en dan zie je ook dat jullie in overwegende mate nog steeds aan de goede kant staan. 
Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat je hier op een speciale manier dankbaar voor mag 
zijn, dat het jullie zo gaat zoals het je gaat - in vergelijking met de grote nood die elders op 
jullie planeet aan de orde is. En daarom is dit: “Dank Vader dat U bij mij bent en mij door 
alles heenleidt en dat U mij helpt” in jullie situatie een absolute must! 

Ik weet dat de verschillende gebeurtenissen in het algemeen niet zo eenvoudig zijn om mee 
om te gaan. Maar Ik heb jullie jarenlang onderwezen en veel zaken uitgelegd. Daarom is het 
nu de tijd om werkelijk duidelijk voor ogen te krijgen waar het om draait ten aanzien van 
jullie verhouding tot Mij en dat is de liefde, de verbondenheid met Mij, het vertrouwen in Mij 
en daarom dit: “Dank Vader dat U van mij houdt, dat U bij mij bent en mij helpt - op welke 
wijze dan ook.” 

En daarom moeten jullie niet alleen bidden: “Uw wil geschiede.” Maar lééf daar ook naar, in 
vertrouwen op Mij. Want Ik weet wat Mijn kinderen nodig hebben. En ook al is het nog zo’n 
grote opgave, dat heeft een reden en in een dergelijke situatie komen jullie dan het beste 
verder wanneer je zegt: “Dank Vader voor Uw aanwezigheid, Dank dat ik Uw kind mag zijn. 
Dank dat U van mij houdt.” 

En het gaat Mij niet om honderdduizend gebeden en woorden en alles wat je Mij zou willen 
zeggen - maar het gaat om het wezenlijke en dat is: “Dank Vader Jezus, voor Uw liefde en 
Uw aanwezigheid.” 

En daartoe nodig Ik jullie uit want het wordt steeds belangrijker om juist zo te leven. Want 
daaruit ontwikkelt zich vanzelf de kracht die je nodig hebt voor de opgaven die aan de orde 
zijn. Als Ik nu zeg: “De opgaven die nog zullen komen” - dan maken Mijn kinderen zich weer 
zorgen: “Welke opgaven zullen er dan nog wel komen?” Er zal komen wat komt, wat het dan 
ook moge zijn. Dat zal voor eenieder van jullie verschillend zijn. 

En daarom is deze liefde voor Mij noodzakelijk, zoals Ik jullie liefheb, ieder van Mijn kinderen 
liefheb, en daar ben om het te leiden door wat het meemaakt. En dat is ook verschillend. En 
het is Mijn liefde die jullie altijd weer roept. En als jullie je dat realiseren, hoezeer Ik jullie 
liefheb, en dat met een dankbaar hart opnemen en aannemen, dan kan je hart tot rust 
komen. En deze rust brengt dan ook bevrijding van zo veel dat nu nog moeilijk lijkt. Hoe 
rustiger het hart, hoe groter de genezende werking, de kracht en de liefde. Want het gaat om 
de liefde. 

Zo zegen Ik jullie Mijn geliefden, neem Ik jullie steeds weer opnieuw aan Mijn hart, ook als je 
het niet merkt, en verheug Ik Mij op de weg die we samen zullen gaan.  

Ik ben er altijd voor jullie. 

 

Amen 
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Feierstunde in Endingen d.d. 04.06.2023 
 
 

(…) 
 

Ja, het leven, jullie leven, neemt zijn loop. Iedere dag ontwikkelt zich zodanig dat jullie er iets 
van kunnen leren. En deze leerprocessen zijn niet altijd eenvoudig. Zo loop je steeds weer 
tegen je grenzen aan. En zo nu en dan weten jullie ook niet: “Hoe zal het verder gaan? Wat 
zal er nog komen? Hoe zullen wij ons daarmee redden? En welke hulp hebben of krijgen wij 
om op een goede manier door te kunnen gaan?” 

En zo zijn er steeds weer vragen in jullie leven en denk je na over en zoek je naar wat je wel 
het beste zou kunnen doen. En daarom is deze aanwijzing die je vandaag gekregen hebt - tijd 
vrijmaken voor deze ontmoeting in stilte met Mij - ook bijzonder van belang. En stil worden 
en loslaten betekent niet, niets meer doen, maar even stoppen en met Mij spreken, maar 
niet alleen met Mij spreken in de vorm van eenrichtingsverkeer, maar: wat je bezig houdt aan 
Mij afgeven en dan luisteren, jullie oren spitsen - de oren van jullie hart, om impulsen van Mij 
op te nemen. Deze impulsen manifesteren zich op verschillende wijze. Het kunnen gedachten 
zijn die in jullie invloeien en waarvan je aanvoelt dat zij niet jullie eigen gedachten zijn, het 
kunnen ook beelden zijn, het kunnen ook contacten met broeders of zusters zijn of de tekst 
uit een boek - dat je op een later tijdstip in handen krijgt. Alles gaat er in eerste instantie om, 
om even stil te staan en waar te nemen wat Ik in je hart wil leggen. 

Dan komt weer het leven van alledag waar jullie met opgaven geconfronteerd worden die 
moeten worden opgelost en die jullie samen met Mij beter de baas kunnen worden dan 
wanneer jullie je weg zonder Mij zouden gaan. Natuurlijk is dat ook mogelijk - maar 
waarheen leidt die weg? En dan komt de grote teleurstelling als iets niet goed gelopen is, of 
niet zo is zoals jullie dat graag zouden hebben gewild. Indien je echter in vertrouwen op Mij 
jullie weg gaan, dan krijg je ook de nodige input in je hart, zodat je vol vertrouwen en met 
Mijn kracht in staat bent om tot goede resultaten en oplossingen te komen. 

Neem daarom beslissingen in je leven niet alleen, maar in overleg met Mij! Want jullie 
manier van communiceren is immers niet altijd zo doelmatig. Vandaar Mijn uitnodiging alles 
met Mij te bespreken. Mij alles te brengen wat jullie bezighoudt, en daarna dan ook te 
luisteren. En dat is een intensief leerproces. Als je op je leven terugkijkt, dan kun je 
vaststellen dat het niet altijd zo goed functioneert en je vaak in je eentje maar door raast en 
je links en rechts ook gevolgen op de hals hebt gehaald die beter vermeden hadden kunnen 
worden.  

En zo is het voor Mij altijd een vreugde wanneer een kind leert met Mij in contact te staan en 
met Mij te spreken - zoals jullie dat zeggen - zonder een blad voor de mond te nemen. Doe 
maar gewoon in al jullie gesprekken met Mij, want Ik ken jullie sowieso al heel goed en Ik 
weet op welke wijze jullie denken en spreken. Dus je hoeft je bij Mij qua taal niet mooier 
voor te doen dan je bent. Ik begrijp jullie prima, heel goed zelfs, want Ik zie immers in jullie 
harten en weet wat zich daar afspeelt. 

Daarom is met name in deze en de komende tijd deze innige band met Mij heel wezenlijk. 
Want op die wijze kan Ik Mijn liefde en Mijn kracht en alles wat je nog meer nodig hebt, in je 
hart leggen en daardoor zullen jullie alles wat op je weg komt kunnen overwinnen, omdat je 
toch weet dat je niet alleen bent en Ik je stap voor stap help bij de vele moeilijkheden op je 
weg. En deze weg is ook niet een weg alleen met Mij, maar het houdt ook in de nood van je 
broeders en zusters te herkennen en te zien, en er voor hen te zijn. En dat is alleen maar 
mogelijk als je niet alleen maar met jezelf bezig bent en aan het navelstaren bent, maar ook 
om je heen kijkt om te zien hoe het met je broeders en zusters gaat en hoe hun 
omstandigheden zijn. Op die wijze kan Ik via jullie harten werken op plaatsen waar daar 
behoefte aan bestaat, waar nood is en hulp noodzakelijk is. Het zij jullie wederom in je hart 
gelegd dat ook dat een wezenlijk en belangrijk bestanddeel in jullie leven is: er te zijn voor je 
broeders en zusters. 
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Ik stuur jullie elke dag met betrekking tot je broeders en zusters impulsen, opdat jullie de tijd 
zullen nemen om hiermee bezig te zijn en Mij door jullie zullen laten werken, want op die 
manier kan Ik aanzienlijk meer bereiken bij de mensen die met jullie omgaan en in contact 
staan, dan woorden van jullie zouden kunnen bewerkstelligen. Het gaat hier om empathie, 
dat wil zeggen invoelingsvermogen, ook wat jullie broeders en zusters betreft. En zo heb Ik 
jullie vele jaren onderwezen zodat jullie er kunnen zijn voor diegenen die jullie hulp nodig 
hebben - en daar zijn er genoeg van - dan wel hier op aarde, dan wel in de geestelijke wereld. 
Het is overal nodig deze bereidheid te hebben om er voor anderen te zijn. Echter niet op 
eigen houtje maar met hulp van Mij. 

Op die manier hoef je je ook nooit zorgen te maken iets niet goed te doen of niet voor elkaar 
te krijgen. Want als je in verbinding met Mij staat, dan doe Ik het of maak Ik het in orde via 
jou en geef Ik je de nodige impulsen voor iedere situatie. Daarbij gaat het ook om 
vertrouwen, vertrouwen in Mijn leiding. Derhalve nodig Ik jullie uit om door dankbaarheid te 
tonen, hoezeer je Mij vertrouwt. Als jullie zeggen: “Dank Vader, dank Jezus voor Uw liefde 
en Uw aanwezigheid”- dan betekent dat voor Mij dat jullie volledig vertrouwen hebben in 
Mijn leiding. En dat is een heel wezenlijke stap, zodat jullie met een rustig hart, in 
vertrouwen en in de liefde voort vermag te gaan en Mij, door je blik die vanuit je hart op Mij 
gericht is, laat zien hoe groot je liefde jegens Mij is. 

En zoveel kinderen weten niet precies hoe het met deze liefde zit. Liefde betekent niet per 
definitie hoogdravende gevoelens hebben, maar liefde is: er zijn, er willen zijn, in contact met 
Mij te leven, en met de wens ook actief te zijn voor jullie broeders en zusters overeenkomstig 
Mijn leiding.  

Als je de nood van de broeders en zusters ziet en erover nadenkt hoe je kunt helpen, of ook 
als je vraagt hoe je kunt helpen - dan is dat door middel van de liefde zolang het oprecht en 
niet berekenend is en niet ingegeven door de gedachte: “Hoe meer ik doe des te sneller kom 
ik in de hoogste hemelen.” Zulke gedachten kun je niet verbergen en Ik zie ze in het hart en 
je kunt je voorstellen dat een dergelijke berekenende manier van doen niet werkelijk zal 
helpen. 

Daarom laat zich niets voor Mij verbergen, Ik zie in jullie harten en weet wat er werkelijk 
speelt of welke overwegingen ten grondslag liggen aan jullie beslissingen. 

En zo ben Ik blij deze weg samen met jullie te kunnen gaan, en zo kan zich ook veel in jullie 
omgeving en in deze wereld ten goede ontwikkelen, omdat liefhebbende harten de hele 
atmosfeer beïnvloeden en op die manier ook deze planeet eens een planeet van de vrede zal 
worden en worden kan. Maar maak je geen illusies, zo snel zal dat niet mogelijk zijn, want 
jullie zien immers wat er op dit moment in de wereld allemaal gebeurt. En zo heeft het zijn 
tijd nodig totdat Mijn kinderen herkennen waarheen de weg leidt. En ook als zoveel kinderen 
op dit moment nog niet zo duidelijk voor Mij kiezen maar hun naasten wel met een 
liefhebbend hart bereid zijn te helpen, dan kijk Ik naar de liefde en leid dit kind op Mijn 
manier. 

En daarom zijn er verschillende wegen. Jullie weg is heel duidelijk de weg met Mij in je hart 
en laat ons daarom samen stap voor stap in de juiste richting gaan. En de juiste richting is 
naar Mij toe en Mijn liefhebbend hart in jullie harten. 

Zo zegen Ik jullie Mijn geliefden, en omarm Ik jullie met Mijn liefde en verheug Ik Mij over 
liefhebbende harten en over harten vol van overgave en vertrouwen in Mij. 

 

Amen 
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Feierstunde in Haaksbergen (Nederland) d.d. 10.06.2023 
 
 
 

Dit is geen bijzonder, laat staan elitair gezelschap, maar een kring van mensen die hun leven 
in dienst hebben gesteld van Jezus Christus. Iedereen die ook zo voelt, kan zich aansluiten en 
deze vieringen (Feierstunden) bijwonen.  
 
De broeders en zusters stellen zich voor en vertellen kort iets over hun levenssituatie … 
(voorstellingsronde) 
 
Samuel stelt zich ook kort voor:  
Ik was vroeger een punker, was elke dag dronken, was verslaafd aan porno en leefde 
eigenlijk alleen maar in een roes en alles was alleen maar gericht op het bevredigen van mijn 
lusten. Na een echtscheiding kwam ik in een situatie waarbij ik geen enkel houvast meer had. 
Alles wat ik eerder gedaan had, stortte in en ik kon me in de wereld niet meer staande 
houden, maar ik had ook geen geestelijke stabiliteit en bevond me eigenlijk in een soort 
niemandsland.  
 
In deze verschrikkelijke doodse toestand waarin ik me bevond, had ik een bijzondere 
ervaring: op een avond zat ik van ellende stilletjes voor me uit te huilen toen zich plotseling 
mijn borst opende, de borst van mijn zielenlichaam natuurlijk; ik voelde duidelijk dat mijn 
borst zich in twee delen opende en van binnenuit stroomde licht door mijn ziel, over mijn 
hele lichaam en ik ervoer mijn goddelijke identiteit.  
 
Het duurde niet zo lang en ik wist ook nog niet dat het Jezus was. Daarna ben ik vele 
spirituele richtingen ingeslagen, omdat ik op zoek was naar geestelijke voeding en zo kwam ik 
uiteindelijk bij de geschriften van Jakob Lorber terecht. En daarin vond ik mezelf min of meer 
terug in wat me door de ontwakingservaring werd getoond. Ik was ook eens bij het graf van 
Jakob Lorber en ontmoette hem daar - het geestelijk voelen en zien was al geactiveerd - en 
we omhelsden elkaar innig. Het was een prachtige ervaring. Hij verwelkomde me als een 
broeder en dat was een bevestiging dat ik een goddelijke opdracht heb die zich nu begint te 
ontvouwen.  
 
Dit werd de komende jaren steeds intenser, het goddelijke innerlijke woord en de 
helderziendheid hebben zich steeds meer ontwikkeld, maar vooral door Gods genade en niet 
alleen door het uitoefenen van liefdevolle bezigheden. Zo werd ik in Gods genadestraal 
geplaatst en ontving ik de gave van helderhorendheid en helderziendheid. En Jezus zei tegen 
mij: ‘Je moet in deze genade meegaan, anders ontstaat er een te grote discrepantie tussen 
wat Ik je geef en wat je bent, zodat je ziek zult worden of Ik je zelfs zou moeten terugroepen.’  
 
Pas toen ben ik gaan beseffen wat het betekent om de weg van het geloof ernstig te 
bewandelen; dat het niet om geestelijk schouwen gaat, of het horen en doorgeven van Gods 
woord, maar om levende liefde. En pas door het (be)leven van Gods liefde, pas door de liefde 
voor Jezus Christus, ontvouwt het goddelijk leven zich in de mens, eerst dan wordt het 
eigendom van de mens. Anders is men een nooddruftige ziel, ten aanzien waarvan altijd het 
gevaar bestaat door kwade krachten misbruikt te worden en/of dat men teruggeroepen 
moet worden. 
 
Hierna volgt het muziekstuk Thaïs van Massenet  
  
Samuel: “Jezus heeft nu mijn geestelijk oog geopend. Ik zal eerst vertellen wat ik zie: Jezus 
staat vanaf het begin van de voorstellingsronde in het midden van de kamer in een wit 
gewaad, met een welwillende glimlach, vol vreugde dat we hier zijn samengekomen. Achter 
elk van de aanwezigen staat een engel, dat is waarschijnlijk de beschermengel, ook vol van 
vreugde ... zij kennen elkaar (er wordt geknipoogd). En er zijn ook veel overledenen in deze 
ruimte aanwezig, die waarschijnlijk voorouders zijn van de aanwezigen hier, ouders, 
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grootouders, maar ook jongeren … kinderen, die nu mogen deelnemen aan deze viering met 
Jezus.  
 
Deze overledenen hebben op een verschillende wijze zicht op wat hier gebeurt, sommigen 
zien het als een ver licht, dat zijn degenen die nog duisternis in hun ziel hebben, sommigen 
zijn hier aanwezig, dat zijn degenen die al in Jezus geloven en met Jezus leven, en die deze 
woorden mogen meebeleven hier - en de woorden worden in hun hart geplaatst. Er zijn hier 
ook zielen van mensen die niet konden komen; de ziel van André is hier, en ook enige zielen 
van de geloofskring uit München zijn hier aanwezig, waar ze zich niet bewust van zijn. Ook al 
zijn ze elders op enigerlei wijze actief bezig, hun ziel heeft een aandeel in deze bijeenkomst 
hier.” 
 
Stilte. Jezus spreekt:  
“In de stilte van jullie zielen leg Ik Mijn Woord, dat Ik zelf ben. Licht en Liefde vullen deze 
ruimte in Mijn aanwezigheid. En zo is ook de ruimte weer geopend, zodat velen hier zijn. 
Waar Ik ben zijn natuurlijk ook de hemelbewoners aanwezig, die zich altijd aan Mijn zijde 
bevinden en die zich nu ook in deze ruimte bevinden. En het is een geweldig gezelschap dat 
Ik hier heb samengebracht om een nieuw leven in jullie te leggen, om je voor te bereiden op 
wat gaat komen. En Mijn woorden, die Ik spreek, hebben voor iedereen een heel andere 
betekenis, ook al zijn het dezelfde woorden, omdat elke ziel zich op een heel specifiek niveau 
van ontwikkeling bevindt, en zodoende werkt Mijn woord op elk niveau op een heel speciale 
aard en wijze.  
 
Maar eerst wil Ik jullie als Mijn kinderen begroeten. Het is zo, dat Ik degenen die Ik hier 
bijeenroep, destijds naar deze wereld heb uitgezonden om in deze tijd van transformatie, het 
avontuur van het leven op aarde aan te gaan. En - jullie weten het - het houdt een zeker 
gevaar in om een vleselijk lichaam aan te trekken, omdat dit een grote invloed heeft op de 
mensen en hen van Mij kan wegtrekken en in de duisternis kan voeren.  
 
Toen jullie deze wereld binnengingen, heb Ik jullie beloofd dat Ik je weer bij Mij zou 
terugbrengen. Ik heb jullie trouw beloofd en jullie hebben Mij trouw beloofd. En nu is het 
dan zover, we zijn weer samen. Je kunt Mij niet zien en toch ben Ik onder jullie. En de liefde 
in jullie is voor jullie het bewijs van Mijn aanwezigheid. Want Ik heb een band tot stand 
gebracht tussen Mijn hart en jullie harten en tussen jullie harten onderling; en deze band 
vormt een eiland van liefde, vormt een macht in de duisternis.  
 
Mijn kinderen, ieder van jullie heeft een heel speciale taak te volbrengen … en heeft deze al 
volbracht. Veel was onvermijdelijk noodzakelijk, zodat je niet te ver zou afdwalen van het 
pad dat Ik voor jullie heb voorbereid, dat Ik in jullie heb gelegd. En op dit tussenstation hier, 
waar we elkaar nu ontmoeten, zal Ik jullie opnieuw uitrusten, of je nu jong of oud bent, want 
de weg die jullie gaan, kort of lang, vraagt nog steeds het nodige van je. Beproevingen staan 
voor de deur, die je aan Mijn zijde echter gemakkelijk kunt doorstaan. En jullie willen toch 
aan Mijn hand gaan, het verlangen in je hart is gegroeid, het vuur in jullie, het vuur van de 
liefde, laait machtig op.  
 
Nog zijn jullie, zolang je in het vleselijk lichaam leeft, gebonden aan bepaalde verplichtingen 
en ben je ook niet vrij van zonden. In deze onvolkomenheid ontmoet Ik jullie en zeg jullie: Ik 
zal je naar de volkomenheid leiden. Wanneer je Mijn leiding herkent, wanneer je voelt dat je 
geborgen bent in Mijn liefde, heb je steeds meer aandeel in deze volkomenheid die je 
omringt. Je weet dat je aan Mijn zijde wordt geleid en beschermd, ook al verkeer je nog in 
onvolkomenheid. En zo raakt jullie onvolmaaktheid steeds dichter aan Mijn volmaaktheid. En 
wat bewerkt deze vereniging? Jullie weten het, het is de liefde. Het is alleen de liefde, het 
draait allemaal om de liefde. De liefde verenigt Vader en kind. De liefde plaatst het kind 
buiten de goddelijke wet van oorzaak en gevolg, want als het de zonde afzweert, plaats Ik het 
onder Mijn barmhartigheid. Dan worden de zonden van het kind in het zand geschreven en 
dit betekent wederom dat je vervuld bent met Mijn Geest en Mijn volkomenheid binnengaat.  
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Het afleggen van je zonden gaat niet zo dat Ik ze gewoon van je wegneem. Het is zo, Mijn 
kinderen, dat je moet overwinnen, dat je moet vechten om vrij te worden van ongeduld, van 
heerszucht, van dominantie, van koppigheid. Jullie moeten de deuren openen, jullie moeten 
de eerste stappen zetten, dan kom Ik naar je toe en neem de rest van de zonden op Mij, 
welke zonden Ik eigenlijk voor jullie al op Me genomen heb. Dit is zo belangrijk, dat je 
begrijpt dat je zelf iets moet doen, dat jullie overwinnaars over je zonden moeten worden. 
Want anders is het niet mogelijk Mijn hart binnen te gaan.  
 
Ik reik jullie Mijn hand, maar eerst moet je jullie deel doen. En let op: vanuit de liefde bezien 
is het toch zo gemakkelijk, met de liefde valt alles van de ziel af. En die ben Ik ook weer, en zo 
kun je dus precies zien dat Ik het altijd ben die alles volbrengt, die overwint ... en zo worden 
jullie één met Mij. En dat is toch wat Ik voor jullie voorbereid heb, reeds in dit leven op aarde, 
dit binnentreden in Mijn geest, dit vervuld worden, zoals eens gebeurde met de apostelen, 
die ook door Mij werden onderwezen, deels door middel van het uiterlijke woord, deels door 
de stem van het hart, waardoor zij de wereld, haar fouten en eigenaardigheden steeds meer 
konden loslaten en afleggen, zodat Ik hen eindelijk met Mezelf kon vervullen.  
 
Wat staat jullie nu te wachten? Het is de tijd van de verandering, van de omwenteling, het is 
de tijd waarin leugens en onwaarheden op deze aarde opgeld doen. En het moet zo zijn. Mijn 
kinderen, want zoals Ik vaak heb gezegd: om de leugen te ontkrachten, moet ze zichtbaar 
worden, ze moet aan de oppervlakte komen, en dan, wanneer alles in het licht van de 
waarheid wordt onthuld, wordt ze doordrongen, opgelost, verlost - en eerst dan kan het 
nieuwe leven op deze aarde beginnen.  
 
Dus dit woeden der wereld, het duistere gedrag dat nu op deze aarde plaatsvindt, is dus een 
zekere noodzaak. En toch, Mijn kinderen, moeten jullie om verlichting bidden. Het is niet zo 
dat je kunt zeggen: 'Alles moet toch nu eenmaal komen zoals het komt, het is de wil van de 
Vader.' Nee, het wordt toegelaten, en als je bidt, als je licht in deze wereld zendt, naar de 
mensen die nu al in grote moeilijkheden verkeren, dan vervul je Mijn wil, dan schenk je Mij in 
de geest aan de mensen die in nood zijn.  
 
En dan zal er ook grote nood komen in dit land. Dan is het nodig dat je op een geestelijk 
fundament staat waar je niet meer van af kunt vallen, dat je bij de maagden behoort die 
genoeg olie in hun lampen hebben. Geloof moet krachtig en sterk zijn, het hebben van 
vertrouwen in Mij is zo belangrijk; geloof en vertrouwen, jullie weten het, ze kunnen niet 
gescheiden worden, het is een eenheid zoals liefde en wijsheid.  
 
Neem de dood, de dood van het lichaam - wat betekent dat voor jullie? Zie je, je hebt het 
hiernamaals nooit verlaten, je ziel, je bewustzijn bevindt zich altijd aan gene zijde, in de 
geestelijke wereld, het is alleen versluierd door de materie. En de dood is niets anders dan 
dat de materie zich oplost, en dan word je je bewust van waar je eigenlijk altijd al de hele tijd 
bent geweest: in de geestelijke wereld. Dan wordt nu zichtbaar wat nu voor jullie onzichtbaar 
is - wat ook nodig is, want alleen geloof waarbij je wat je gelooft niet kan zien, geeft jullie de 
vrijheid van geest. Het geloof en het vertrouwen dat het zo is, dat Mijn woorden waarheid 
zijn, dat is wat je vrij maakt.  
 
Wel zal het nog enige jaren duren en er is geen vast moment in de tijd waarop je kunt 
zeggen: 'Dan gaat het gebeuren, dan is het eindelijk zover, Jezus komt weer op aarde, de 
waarheid zal de leugens doordringen en alles komt goed.’ Mijn kinderen, Ik blijf 
benadrukken: het gaat niet om wat er in de toekomst gebeurt, het is belangrijk dat jullie Mijn 
aanwezigheid zien. Het gaat voor jullie niet om Mijn wederkomst, het gaat erom dat jullie 
begrijpen dat Ik al aanwezig ben en dat jullie vanuit die aanwezigheid van Mij gaan leven! 
Concentreer je daarom volledig op wat er nu in je leven gebeurt en niet op wat komen gaat. 
Dat is de basisvoorwaarde op grond waarvan Ik jullie als arbeiders in Mijn wijngaard kan gaan 
gebruiken in deze eindtijd, en mensen naar jullie toe kan leiden. Dan moet je bereid zijn, je 
moet Mij op de een of andere manier kunnen openbaren. Zij het door het woord, zij het door 
het levende geloof, zodat de vonk overspringt naar het hart van de naaste.  
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Hiervoor heb Ik je vandaag ook samengebracht, zodat Ik jullie zielen kan vernieuwen. Ik 
ontsteek vandaag het licht van jullie harten. Het is Mijn grote wens dat je gelukkig bent. Jullie 
geluk is Mijn vreugde. Ik schep geen vreugde in het lijden van Mijn kinderen, Ik verheug me 
over de vreugde van Mijn kinderen. En Ik kan Mijn kind in een zodanige staat brengen dat 
het, als het de deur voor Mij opent, wanneer het zijn hart voor Mij opent, in elke situatie 
veilig en geborgen in Mij kan zijn, vol vertrouwen en vreugde, wat er ook gebeurt, ook al zou 
de wereld volledig instorten. Dat heb Ik voor jullie voorbereid, dat wil Ik jullie graag geven, 
dat is ook nodig.”  
 
Korte stilte.  
 
Samuël:  
Dit is de toestand waarin ik zie dat de hemel is geopend, dat alle hemelbewoners hun blik nu 
op deze ruimte richten, dat er nu volledige stilte in de hemel is en alle ogen op Jezus zijn 
gericht. Jezus is weliswaar altijd en overal aanwezig, in Zijn herrezen lichaam manifesteert Hij 
zich overal ... en toch is het juist in deze tijd en ten overstaan van deze eilanden van licht die 
Hij bijeenroept, dat er maar één Jezus is die zich nu in deze ruimte bevindt. Zijn Geest is 
natuurlijk overal aanwezig, maar zichtbaar is God nu alleen hier. En daarom zijn alle ogen van 
de hemelbewoners op deze ruimte gericht. Dat is de stilte die je kunt horen, je kunt fysiek de 
stilte van de hemel voelen.  
 
Nu leggen de beschermengelen die bij ons staan hun handen op ons hoofd, dat kan je ook 
voelen ... alsook dat licht door ons heen stroomt.  
 
Lied: Thank you for saving me https://www.youtube.com/watch?v=zgnJtSR7giE  
 
Afsluitend gebed: Lieve Jezus, we komen met een open hart naar U toe en vragen U: Open 
ons hart. Geef ons inzicht in Uw hart zodat we steeds meer liefde voor U kunnen voelen. 
Mogen onze harten vervuld worden met licht en liefde in verbinding met Uw hart, dat het 
één hart moge worden. Vader, mogen wij ons ook realiseren wat U ons iedere dag opnieuw 
geeft en daar dankbaar voor zijn, ook de kleine dingen in het leven, die zo belangrijk zijn. Dat 
we niet altijd grote dingen verwachten, dat we niet denken dat we direct tot in de hemel 
verheven zullen worden, maar dat we zien dat U ons begeleidt in de kleinste dingen van 
alledag en daarin vreugde vinden om U te dienen. 
 
U in liefde dienen, dat is toch ons verlangen, dat is onze vreugde, met U samen op deze 
aarde te leven, aan Uw zijde, aan Uw hand. Oh Vader, laat ons nooit meer los; en als wij ons 
hart van U afkeren, voert U ons dan weer terug naar de juiste weg die U voor ons voorbereid 
hebt. Opdat wij tenslotte en uiteindelijk weer thuiskomen bij U, uit wie wij ontstaan zijn. 
Want wij zijn immers uit Uw hart ontstaan, kinderen van Uw liefde.  
 
Maakt U dat wij doordrongen worden van Uw liefde, dat U in ons opstaat, dat wij in staat zijn 
om U over deze aarde uit te dragen, U aan de mensen door te geven. Lieve Vader, neem ons 
op in Uw hart zoals wij zijn. Wij willen van U zijn, wij voelen het, in ons hart brandt een vlam 
die uitsluitend voor U brandt en die ons geheel en volledig naar U moge voeren en vervullen 
met Uw geest.  
 
Lieve Vader, wij danken U voor Uw woorden, wij danken U dat U ons hier bij elkaar gebracht 
heeft, dat U ons dit samenzijn hebt geschonken en dat U ons moed en vertrouwen inspreekt 
om deze weg verder te vervolgen, dat wij op de juiste weg zijn, dat wij de waarheid hebben 
gevonden die zo veel mensen zoeken maar niet vinden, omdat zij ogen hebben en toch niet 
zien en omdat zij oren hebben en toch niet horen. Doch U hebt ons de ogen geopend, wij 
mogen de weg zien die U voor ons voorbereid hebt, wij hebben inzage in Uw hart, in Uw 
liefde, wij weten waar het in het leven om gaat. Dank U Vader, dat u ons dat allemaal hebt 
laten zien en dat U ons verder leidt naar waar uitsluitend liefde is en altijd alleen maar liefde 
is. Amen. 
 
Gemeenschappelijk zingen en verder enthousiast onderling samenzijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=zgnJtSR7giE
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Feierstunde in Haaksbergen (Nederland) d.d. 11.06.2023 
 
 
 
Kennismakingsronde i.v.m. nieuw aangeschoven broeders en zusters 
 
Muziekstuk  
 
Samuel: Eerst geef Ik weer aan wat ik zie: Jezus is aanwezig in een wit gewaad. Hij is tijdens 
het afspelen van het muziekstuk bij eenieder langsgegaan en heeft in ieders hart de woorden 
"Ik ben bij jou" opgeschreven. Deze woorden zijn nu voor altijd in ons hart gegrift en kunnen 
op elk moment worden geactiveerd. Als we deze woorden in gedachten uitspreken, zullen ze 
de Geest van Jezus in ons aanwakkeren en ons vervullen met Zijn liefde. Deze woorden "Ik 
ben bij jou" zullen nooit uit ons hart kunnen worden weggenomen, maar zullen ons tot in de 
eeuwigheid begeleiden.  
 
Gebed:  
Lieve Jezus, we zijn weer samengekomen met een hart vol verlangen naar Uw woord, naar 
Uw liefde, naar Uw aanwezigheid. U heeft een vlam in ons hart gelegd, een klein vlammetje 
sinds het begin van ons aardse bestaan, zodat het in de loop van ons leven een echte 
liefdesvlam wordt die ons helemaal en volledig vervult, vervult met liefde voor U, met liefde 
voor onze medemensen - dat is onze missie in het leven. En daarom leidt U Uw kinderen niet 
alleen in de geest, in Uw hart, maar brengt U ze ook bij elkaar om tot hen te kunnen spreken.  
 
En dus zijn we blij dat U in ons midden bent en dat U de woorden tot ons spreekt die we zo 
dringend nodig hebben, zodat we dieper kunnen doordringen en meer inzicht krijgen in wat 
U voor ons betekent, wat U voor een liefhebbende, zachtmoedige God bent die maar één 
ding in gedachten heeft: Zijn kinderen oneindig gelukkig maken. Maar daarvoor is ook 
noodzakelijk dat de hindernissen en barrières in dit leven op aarde met Uw hulp worden 
overwonnen ... 
 
Jezus neemt over: "... en dus ben Ik ook vervuld van blijdschap dat jullie, Mijn kinderen, die 
nu hier zijn, die Ik heb geroepen en heb beroepen in deze bijzondere tijd. Zodat jullie je 
bewust worden van Mijn aanwezigheid, dat Ik in jullie tot leven kom, dat Mijn opstanding uit 
de dood zich in jullie verwezenlijkt. Dat jullie zullen opstaan uit je graven, uit jullie dood, en 
het eeuwige leven zult binnengaan.  
 
En zo is in deze bijzondere tijd de aarde in donkerheid gehuld, in duisternis, en mag de 
satanische geest zich ongelimiteerd uitleven. Hij doet dat nog steeds min of meer in het 
verborgene, maar binnenkort zal hij openlijk kunnen regeren, en alsdan hebben jullie Mijn 
aanwezigheid nodig en Mijn kracht en de geest, die je door deze tijd voert en leidt.  
 
En daarom is Mijn genade in een bijzondere mate werkzaam, zodat de geest jullie 
makkelijker kan vervullen dan de afgelopen 2000 jaar het geval was. Want Ik zou jullie ook 
willen toerusten als Mijn arbeiders in de wijnberg, net zoals destijds Mijn apostelen en 
discipelen, die Ik voorzag van de nodige geestelijke vermogens. Ik heb jullie uitgerust, maar 
het gaat erom dat je deze talenten en instrumenten ook kunt gebruiken. En daarom is de 
instraling aanmerkelijk sterker geworden en wel overeenkomstig de maat waarmee de 
duisternis op deze aarde toeneemt. De geestelijke instraling, de geestelijke wedergeboorte, 
is nu veel gemakkelijker te verkrijgen dan voorheen het geval was - en in een kortere tijd.  
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Dit vereist wel dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een kind dat zich volledig aan 
Mij heeft toegewijd, dat zich aan Mij heeft overgegeven en Mij heeft aanvaard als zijn God, 
Schepper en Vader, een dergelijk kind kan Ik op een bijzondere manier leiden en begeleiden. 
Dit kind zal alles overwinnen wat op zijn pad komt. En er zijn enige krachtige beproevingen 
nodig om de ziel zo te reinigen dat er ruimte in ontstaat om Mijn geest te kunnen ontvangen. 
Het instrumentarium dat Ik daarbij gebruik ten aanzien van de een of de ander, is 
verschillend en hangt af van de structuur van de ziel en de toestand van de ziel, 
overeenkomstig de mate waarin de ziel van een kind van Mij zich aan Mijn liefde heeft 
overgegeven.  
 
Daarom is het zo belangrijk en noodzakelijk dat je je steeds blijft bedenken dat alles wat je 
(aan beproevingen) tegenkomt, uit Mijn hart komt. Ik blijf het benadrukken: een kind dat zich 
aan Mij overgeeft wordt door Mij op een bijzondere manier en wijze begeleid. Met als enige 
doel om zo snel mogelijk de geestelijke wedergeboorte te bereiken. De moeilijke 
beproevingen, de grote uitdagingen van het leven, dat zijn de grote stenen die je samen met 
Mij kunt opruimen.  
 
Wanhoop dus niet als je in situaties komt waarin je niet meer weet wat je moet doen, waar je 
zegt: ‘Beste Vader, waarom overkomt mij dit nu, ik begrijp het niet. Ik wil toch Uw kind zijn 
en nu krijg ik dit te verwerken ... hoe moet ik daarmee omgaan?! Dat past toch totaal niet in 
mijn leven op dit moment!’ En toch zeg Ik: Het is nodig om het doel te bereiken. En het is 
alleen maar zolang nodig totdat jij als Mijn kind kunt inzien waarom jou deze situatie 
overkomt en jij het (de zonde) dan met Mijn hulp kunt stoppen, kunt loslaten zodat je vrij 
wordt om deze weg verder in Mijn hart te gaan.  
 
Ik zou niets liever doen dan jullie nu al van deze aarde wegnemen en naar je geestelijke 
woning terug te brengen, maar jullie zijn toch naar deze aarde toe gekomen om Mij te 
dienen. Ik heb dit plan in jullie gelegd, dit pad. En jullie hebben gezegd: ‘Ja Vader, ik wil die 
weg gaan, ik wil U navolgen. Ja, en ik ben ook bereid leed op mij te nemen’, hebben jullie 
gezegd - omwille van de liefde. En Ik heb er Mijn goedkeuring aan gegeven.  
 
En nu staan jullie op een punt waar Ik jullie dit zeg, waar deze cirkel zich kan sluiten, waar 
jullie uit de tijdsgeest treden, uit deze tijdstroom die je dreigt mee te slepen, en Ik jullie aan 
Mijn hart neem, aan Mijn borst, zodat je kunt drinken uit de eeuwige bron en vervuld kunt 
worden met de geest van Mijn woorden ... hier en op dit moment.  
 
En eens, als je na gedane arbeid huiswaarts mag keren, dan zullen ook jullie deze 
tevredenheid voelen dat je je taak hebt volbracht, dat je de weg tot het einde bent gegaan, 
niet hebt gewanhoopt, niet ontmoedigd bent geraakt en niet hebt gezegd: ‘Ik kan niet meer! 
Ik red het niet.’ Ieder kind komt wel één of meerdere keren op dit punt terecht.  
 
En dan zul je iedere noodzakelijkheid inzien en herkennen en zul je vervuld worden van 
vreugde, dat het gebeurd is, dat je Mij gediend hebt. En dan, in het grote hiernamaals, na een 
zekere rustpauze en herstelfase, ga je nieuwe taken oppakken, die voornamelijk gericht 
zullen zijn op deze aarde. De volgende opgave zal zijn dat jullie met je liefdesgeest zullen 
gaan inwerken op de nieuwe tijd.  
 
Maar nu is het eerst zaak om hier in het vlees, met Mijn hulp, vrij te worden van de materie. 
Om de stappen naar Mij te zetten, waardoor Ik je tegemoet kan komen en jullie de helpende 
hand kan reiken. Ik kom je meer dan halverwege tegemoet, maar jullie moeten zelf de eerste 
stappen zetten. Er zijn bepaalde dingen in je leven die je nog niet hebt losgelaten en die de 
ruimte in je innemen die Ik in jullie nodig heb. En dan moet je jezelf geweld aan doen door te 
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zeggen: ‘Nee, daar stop ik nu mee! Ik geef deze ruimte van mijn ziel aan Jezus Christus. Die 
ruimte moet Hij innemen.’ En zo gaat het beetje bij beetje vooruit.  
 
En dan komt er ook steeds meer vreugde en liefde in jullie, en dan groeit de zekerheid, dan 
groeit de geborgenheid, dan groeit het vertrouwen. En dan hebben jullie ook nog deze 
geestelijke zekerheid, dat fundament waarop je werken kunt met de gaven van de geest. Dan 
ben je in staat om Mijn levende woord in de harten van je medemensen te leggen, dan ben je 
in staat mensen de handen op te leggen opdat ze gezond worden - dat zijn allemaal talenten 
die Ik heb verdeeld. En het maakt niet uit hoe oud je bent. Ik laat iemand zolang in het vlees 
verblijven als Ik dat noodzakelijk acht.  
 
Hoe was het ook weer toen Ik op aarde wandelde en Mijn apostelen en discipelen zich om 
Mij heen verzamelden. Ze verlieten huis en haard en hun gezin om Mij te volgen. Ze hadden 
nog maar één wens: bij Mij zijn. Niet dat Ik jullie vraag om je gezin te verlaten. Nee, niet in 
materiële zin, maar in geestelijke zin moet je alles loslaten wat jullie aan de dood bindt, want 
de materie is dood. Zij leidt slechts een schijnleven en alleen wat ín de materie is, wat de 
essentie van de materie is, het geestelijke aspect van de materie, dat is leven. En zo is het 
ook bij jullie: het lichaam is dood, alleen de geest geeft leven aan je lichaam. En de geest in 
jullie, dat is het woord - en dat ben Ik.  
 
Je ontvangt het woord van binnenuit, als het leven zelf, en je ontvangt het woord van 
buitenaf, en deze twee woorden, deze twee boodschappen, deze twee liefdeslichten 
versmelten met elkaar, het wordt een eenheid, het uiterlijke en innerlijke woord, en alles bij 
elkaar is het leven, leven in Mij.  
 
Om het nog eens te benadrukken: zoals Ik toen Mijn apostelen en discipelen om Mij heen 
verzamelde, zo zou het vandaag weer moeten zijn. Het is hetzelfde proces, alleen ben Ik niet 
zichtbaar voor jullie; en toch gaat het precies zoals het toen was. Jullie worden in Mijn hart 
onderwezen en opgeleid. Het is niet alleen het geweten. Als je Mij een vraag stelt: ‘Lieve 
God, hoe moet ik in deze situatie handelen?’ krijg je altijd antwoord van Mij. En liefde is altijd 
de maatstaf voor de beslissing. Zo leid Ik jullie.  
 
Hiervoor is het nodig om vaak de stilte op te zoeken. Je met mooie muziek voor te bereiden, 
en ook hardop te bidden, hardop met Mij te spreken, dan verzamelen de gedachten zich in 
Mij. Er zijn zoveel manieren om met Mij in contact te komen. Je kunt je ook voorstellen dat Ik 
voor je sta en dat we elkaar omarmen. Ik ben altijd bereid tot een omarming, Ik ben altijd 
herkenbaar in Mijn herrezen lichaam, Ik ben aanwezig. Ik ben er net zoals toen, voor Mij is er 
geen verschil. En jullie hebben het ook gehoord en je weet het: iets geloven dat je niet kunt 
zien, is van veel grotere waarde dan indien het bewijs zichtbaar is. En daarom kun je grote 
dingen bereiken door je geloof, door je liefde voor Mij zonder Mij te zien, dat is het hoogste 
goed, dat is het toegangsbewijs om in de hemel, in Mijn hart te kunnen komen.  
 
Korte stilte pauze 
 
Zoals het met voedsel is, zo is het met Mijn woord, het moet verteerd worden, er moet over 
nagedacht worden. Men kauwt het woord met het verstand, en toch zijn de woorden 
bedoeld voor het hart. Het hart vindt de geest van de woorden, het verstand kauwt op de 
buitenkant en overlegt en denkt na of het ook werkelijk zo is. Het hart herkent de waarheid 
van Mijn woorden. De kern van de woorden is altijd waarheid, ook als het om leugens gaat. 
De leugen heeft altijd een meest innerlijke geestelijk-goddelijke kern, alleen de schil is de 
leugen. En als je met je hart naar de woorden kijkt, dan verbind je je met deze meest 
innerlijke kern van de woorden. En dan weet je altijd of het de waarheid of een leugen is.  
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En ook dat is een leerproces. De ziel is een instrument, zoals een muziekinstrument waarop 
je moet oefenen. Je kunt talent hebben, maar als je je instrument niet beoefent, verdort het 
talent. Je geeft het weg, je gooit het weg. En de ziel is een instrument waarop je elke dag 
gedurende een bepaalde tijd bewust moet oefenen. Je gaat zitten, je zoekt de stilte op, je 
bidt zachtjes of hardop, en dan activeer je de liefde in jezelf met mooie gedachten, aan een 
liefhebbend mens ... aan Mij. Je voelt de warmte in je hart, dat kun je oefenen, en dan 
ontwaakt het hart, dan laait de vlam in het hart op en wordt steeds groter en intenser. 
Oefening baart kunst, als je niet oefent kom je niet verder. Dit is een serieuze zaak. Besef hoe 
belangrijk het is om dit te oefenen. Of het nu gaat om een liefdevolle bezigheid in de tuin of 
ten aanzien van iemand voor wie je zorgt; dit zijn allemaal oefeningen voor de ziel om met 
Mij in contact te komen, om in Mijn aanwezigheid (Mijn sfeer) binnen te gaan.  
 
En vaak gaat het zo, je neemt je iets voor op het geestelijk vlak te gaan doen, maar het 
materiële dringt de ziel binnen, is sterker ... en dan stel je het uit en dan doe je zus of zo, en 
dan valt je nog iets in, en dan komt er ook nog iemand bij je op bezoek, en dan is het 
plotseling avond en heb je niets gedaan. (Samuel: En dan zeg je: Het maakt nu ook niets meer 
uit, nu doe ik sowieso niets meer).  
 
Blijf daarom van vaste wil, blijf het in alle ernst en serieus proberen, Mijn kinderen, elke dag 
opnieuw, om deze specifieke dag in oplettendheid en liefde, in geduld, te oefenen. En zo 
vaak als het voor jullie mogelijk is, je gedachten op Mij te richten, om jullie harten voor Mij te 
openen: ‘Lieve Vader, open alstublieft mijn hart zodat Ik U nog dieper kan herkennen in Uw 
liefde.’  
 
Ja, Mijn kinderen, dit zijn levenswoorden die Ik tot jullie richt. Die Ik tot zoveel mensen zou 
willen richten, maar wie luistert er naar Mij. Er zijn er niet veel die bereid zijn hun hart voor 
Mij te openen om Mijn woord te ontvangen. De meeste mensen verlangen naar de wereld en 
niet naar Mij. Dus daarom zijn jullie in de wereld door Mij beroepen, jullie namen staan voor 
eeuwig in het boek des levens geschreven. Want de cyclus van je leven, je bestaan in de 
uitgestrektheid van deze schepping, loopt nu ten einde. De verloren zoon keert terug naar 
huis, alsook de dochter.  
 
Ja, dit zijn de zeer belangrijke woorden voor deze ochtend, die Ik niet alleen tot jullie heb 
gesproken door middel van dit instrument van Mij, Mijn zoon, die Mij van dienst is in deze 
Feierstunde, maar die ook in jullie harten gelegd zijn en daarboven zijn er de woorden voor 
elk individu afzonderlijk: Ik ben bij je, Ik ben elke dag bij je, Ik zal je nooit meer verlaten. En 
zelfs als je je van Mij afkeert, sta Ik klaar om je hand en hart te reiken om je terug te leiden 
op de weg die je je hebt voorgenomen in dit leven te gaan, om eens binnen te kunnen gaan 
in de heerlijkheid van Mijn hemel.  
 
Amen, Mijn kinderen, amen."  
 
Samuel: 
Nu heerst er grote vreugde in de hemel over onze bereidheid om deze woorden werkelijk 
ernstig op te vatten. En allen van ons hebben door deze toespraak van Jezus nog dieper 
begrepen waar het om gaat, hoe waardevol deze weg voor ons is en voor alle mensen als wij 
God in deze wereld uitdragen. Hij zal ons de mensen naar ons toezenden die wij moeten 
dienen in Zijn liefde. En deze vreugde in de hemel dat hier een nieuwe beweging op gang 
komt, ook als we weer uit elkaar gaan, toch is ieder van ons een klein eiland, een baken in de 
duisternis met de bereidheid God te dienen. Zij het hier op aarde, zij het middels een 
voorbede voor de wereld aan gene zijde of door eenvoudigweg liefdevol aanwezig te zijn. Dat 
is ook voldoende om licht te verspreiden. Er simpelweg te zijn met de gedachte: ‘Mijn hart 
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staat open, Jezus Christus is mijn liefde.’ En dit bewustzijn, dit gewoon zo zijn is al een licht in 
de duisternis, ook als je verder niets doet. 
 
Aansluitend zong onze zuster Helen Thio nog “Lord I want to have more loving in my heart”. 
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Feierstunde in Kals-Lesach (Oostenrijk), Wanderwoche d.d. 22.07.2023 
ontvangen door Ingrid E. Knauer 

 
 

(…) 
 
Mijn geliefde kinderen, zonen en dochters, 
 
Kom allemaal heel dicht bij Mij, 
 
En wanneer in jullie de wens aanwezig is Mijn hartslag te horen, luister dan en luister dan 
wat Mijn hart jullie zeggen wil: in heel simpele woorden slaat het altijd en altijd: “Mijn kind, 
Ik heb je lief!” 
 
Ja, Ik heb je ook lief, wanneer je in een jurk komt waar vlekken op zitten, een zielegewaad 
met vlekken; want Ik weet dat je juist dan speciaal Mijn liefde nodig hebt. En ieder 
mensenkind heeft altijd weer vlekken op zijn zielekleedje. Oh, hoezeer wens Ik dan dat het 
zich niet zal verstoppen of van Mij zal weglopen, ook als op zijn kleedje vlekken zitten, maar 
juist dan zijn blik op Mij zal richten en Mij zal vragen het op Mijn schoot te nemen, zodat het 
Mijn hartslag kan horen. - Ik weet toch dat Mijn aardekinderen Mijn liefde, Mijn vergeving, 
Mijn vrede en Mijn barmhartige toeneiging heel erg nodig hebben. 
 
Ja, zoals het zojuist werd gezegd is het - en jullie weten immers dat Ik zelf van zeer nabij heb 
doorgemaakt wat jullie doormaken. Maar jullie hoeven niet meer door te maken, wat Ik heb 
doorgemaakt en waar Ik doorheen ben gegaan, want dat heb Ik voor jullie gedaan, het is een 
eenmalig groot offer - het moet en kan en hoeft niet nog een keer te gebeuren. Ik heb alles 
voor jullie gedaan. Mijn bloed heb Ik vergoten om jullie zielekleding daarmee te schoon te 
wassen alsook de kleding van de zielen die de weg naar Mij nog niet hebben teruggevonden.  
 
En vandaag is Mijn wens voor jullie, ja Mijn verlangen, dat Mijn kinderen deze daad in zijn 
volledige omvang zullen beseffen, herkennen en begrijpen, alsook datgene wat Ik jullie 
daarmee gegeven heb, en dat zij dat ook zullen aannemen en daarnaar zullen leven.  
 
Wat is dat dan? Het is de zekerheid dat met jullie geloof, met jullie onwrikbare geloof en met 
Mijn bloed, aan jullie zo’n stevig fundament is gegeven dat je daarop een huis kunt bouwen, 
een huis voor vele van Mijn kinderen, die niet zo’n fundament hebben om een stevig huis op 
te bouwen. Velen hebben hun huizen op losse stenen gebouwd of onvaste grond; werkelijk 
standvastige huizen kunnen alleen op een fundament gebouwd worden dat jullie je door 
geloof in en het aannemen van Mijn leven, Mijn daden en Mijn liefde, zelf verworven 
hebben. 
 
Tegen Mijn Petrus heb Ik gezegd, dat hij de rots is en moest zijn waarop Mijn gemeente zou 
worden gebouwd. Mijn geliefden, dat bedoel Ik ook wanneer Ik vandaag zeg, dat jullie dit 
huis moeten bouwen op het fundament van je geloof met Mij als architect. En waarlijk, als 
jullie aangeven te wensen dat Ik jullie zal adviseren, informeren en onderwijzen, dan zal Ik 
dat doen, vaak zelf, vaak ook via Mijn engelen. Want Ik vind het belangrijk dat in deze tijd 
zulke huizen tot stand worden gebracht om veel van Mijn kinderen te herbergen en te 
beschermen en vooral ook door deze tijd heen te leiden. 
 
Want er komt immers een nieuwe tijd en Ik vind het heel belangrijk dat in jullie bewustzijn, 
ja, en ook in jullie voorstellingen daaromtrent, het leven in deze nieuwe tijd langzaam 
vorm zal aannemen. 
 
Wat zal in eerste instantie in deze nieuwe tijd op jullie af komen? 
Een leven in Mijn heerlijkheid. Deze uitspraak van Mij mogen jullie naar eigen inzicht invullen 
en inkleuren. En de beelden en indrukken die je daarbij krijgt - leg die ter goedkeuring aan 
Mij voor en dan zal Ik in jullie hart laten weten of wat jullie je daarbij voorstellen juist is of 
dat het net iets anders ligt.  
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Want daardoor ontstaat er over en weer tussen ons iets moois waar je je op kunt verheugen, 
iets dat jullie nodig zullen hebben dat je je ook voor de geest kunt halen als er donkere dagen 
komen waar je doorheen gaat. En houd altijd voor ogen: het is maar een tussenfase, daarna 
gaat de zon op zoals jullie zuster dat beschreven heeft. Zeker zal niet iedereen een volledige 
perfecte zonsopgang te zien krijgen, maar toch is er voor iedereen een nieuwe zonsopgang 
en die zal zo heerlijk zijn zoals je nog nooit hebt meegemaakt. En dat geldt ook in concreto, in 
het materiële, in de natuur, niet alleen maar in de geest: het zal een heerlijke zonsopgang 
zijn zoals jullie nog nooit hebben meegemaakt. 
 
Met dit beeld, dat jullie diep in je hart mogen verankeren, ja moeten verankeren, zijn de 
stappen die je in de komende tijd moet zetten en zijn de dalen waardoor jullie moeten gaan 
en de bergen die je moet beklimmen, gemakkelijker te overwinnen. Met dit beeld voor ogen, 
en - als je dat zou willen - hand in hand met Mij aan de ene kant en de engelen aan de andere 
kant.  
 
Jullie moeten je voorstellingen over de geestelijke wereld niet beperken want je weet: bij 
God is niets onmogelijk, helemaal niets. 
 
De liefde van de Vader die in Mij is, vloeit als een machtige stroom naar jullie toe, ja door 
jullie heen en daarheen waar Mijn wil hem stuurt. Werk en leef met deze stroom, probeer 
hem te voelen. Hij zal jullie veel tonen wat je nu nog niet zien kunt. Wanneer hij door jullie 
heen stroomt, zal hij slakken die zich nog in jullie bevinden, eenvoudigweg meenemen en 
wegspoelen. Daardoor ontstaat er ruimte in jullie en in deze ruimte kun je Mij opnemen.  
 
Geliefden van Mijn hart, ik zeg het nogmaals: Kom op Mijn schoot, vraag Mij om jullie op 
Mijn schoot te nemen, om Mijn hartslag te kunnen horen, die jullie datgene zegt waarnaar 
jullie verlangen, waar jullie het meeste naar verlangen, ieder het zijne.  
 
En Ik weet dat jullie verlangen naar Mij, naar de plaats in de geestelijke wereld waar jullie 
vandaan komen, heel groot zal worden en jullie in staat zal stellen gemakkelijker, met meer 
vreugde en sneller Mijn wil te vervullen, in vrijheid - maar deze vrijheid impliceert ook 
vrijwillige gehoorzaamheid. 
 
Voel hoe Ik bij iedereen - of jullie nu hier zijn of niet - of jullie Mijn woorden nu horen of 
lezen, Ik bij iedereen sta of zit, hoe je je dat ook maar voorstelt, en jullie vraag: Kom heel, 
heel dicht aan Mijn hart, Ik wacht met verlangen op jullie komst - jullie Vader Jezus. 
 
Amen 
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Feierstunde in Holzach d.d. 12.08.2023 
 
 
(…) 
 
Mijn geliefde zonen en Mijn geliefde dochters, 
 
Zo, voor enigen van jullie is dit een nieuwe ervaring en Ik zie veel vraagtekens in jullie harten 
- en dat is ook goed zo! - Want zoals Ik eens al zei: “Onderzoek alles en behoudt het goede.” 

En zo zijn er vele teksten (Vaterworte en Wortgaben) die Ik heb doorgegeven, en er zijn er 
ook die niet rechtstreeks van Mij afkomstig zijn. Daarom is het belangrijk, in je hart na te 
gaan welk voedsel je nodig hebt - en dat is ook voor iedereen verschillend. 

Daarom luister naar je hart en neem datgene op wat goed voelt, wat vrede in je hart geeft. 
Want de vrede in je hart is een wezenlijk aspect als je zo veel zaken leest of hoort en daaruit 
een keuze moet maken. 

En zo ga Ik met jullie deze weg in deze tijd, die zonder meer het één en ander aan 
uitdagingen en opgaven te bieden heeft. En zo merken jullie aan deze tijd dat de voorspelde 
verandering aan de orde is: verandering in uiterlijke zin en verandering in het hart - want het 
gaat immers ook om jullie verdere geestelijke ontwikkeling. Het gaat erom dat jullie je hart, 
je leven, je hele wezen, volledig en oprecht aan Mij overdragen en vol dankbaarheid jullie 
weg gaan. Want als jullie deze weg met Mij gaan, dan kan Ik jullie door alle levenssituaties 
leiden en datgene geven wat je nodig hebt in iedere specifieke situatie.  

Daarom zeg Ik iedere keer opnieuw: Haast je naar Mij toe met alles wat je beweegt, en wees 
ervan verzekerd dat het Mijn liefde is die jullie draagt en jullie helpt bij de meest 
verschillende uitdagingen. Ik zie toch in jullie harten hoe veel er van jullie gevergd wordt in 
deze tijd. 

Maar het wezenlijke is toch dat je minder kijkt naar wat er in deze wereld gebeurt, en je 
aandacht meer richt op het zo veel mogelijk dagelijks actief in de praktijk brengen van je 
relatie met Mij. En deze levendige liefde in je leven inpast, deze overgave, deze 
dankbaarheid, het vertrouwen in Mijn leiding. Want daaruit put je de nodige kracht voor je 
weg in deze tijd. 

Er wordt veel verwacht en veel werd geschreven en verkondigd - maar hoe het werkelijk is en 
zal zijn, dat weten jullie niet. En het zal zo zijn zoals je het kunt begrijpen, dat geldt ook voor 
ieder afzonderlijk. Want afhankelijk van de fase van de geestelijke ontwikkeling waarin 
iemand zich bevindt, zal iedereen het verschillend beleven. Zo zijn er mensen die menen dat 
Ik in levenden lijve vanuit de hemel op aarde zal neerdalen, en anderen denken weer dat Ik in 
het verborgene zal komen, speciaal in de harten van Mijn kinderen die intensief met Mij 
verbonden zijn. 

En zo zijn er vele verschillende verklaringen, interpretaties en meningen. Maar het gaat 
steeds weer daarom dat ieder van Mijn kinderen zijn persoonlijke weg met Mij gaat. En die 
wegen zijn nogal verschillend. Daarom is het ook niet zinvol de weg van de ander te 
beoordelen, want die wegen zijn altijd zodanig dat ze voor ieder afzonderlijk kind van Mij de 
juiste zijn.  

Wees daarom dankbaar dat er zoveel mogelijkheden en verschillende wegen zijn. Want 
wanneer het verlangen in de harten van Mijn kinderen groot genoeg is, dan komt ook de 
wens met Mij verenigd te zijn, de waarheid te ervaren - voorzover die waarheid te begrijpen 
is door Mijn kinderen - en de onderkenning dat Ik de weg ben. De weg om de liefde te laten 
zien en jullie te laten zien dat het om deze weg van de liefde draait, welke weg Ik in het 
verleden ook ben gegaan.  

En zo kunnen jullie, ieder afhankelijk van het ontwikkelingsstadium waarin hij of zij zich 
bevindt, ook de waarheid van Mijn doorgegeven woorden en teksten herkennen. En 
wanneer je om Mijn goddelijke geest vraagt als je iets leest, dan kan Ik je het nodige in je 
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hart leggen, zodat je in staat bent de waarheid achter alles, respectievelijk achter veel, te 
doorgronden.  

En zo schenk Ik jullie een levendig hart, vol van liefde, en biedt jullie een leven samen met 
Mij aan, en verheug Ik Mij om deze gemeenschappelijke weg te gaan. 

En deze gemeenschappelijke weg houdt ook in, in liefde verbonden te zijn met Mij - maar 
ook je weg in liefde te gaan met jullie broeders en zusters. Want Ik leg de liefde in jullie hart 
en deze liefde mag uitstromen naar jullie broeders en zusters, ook naar de natuur en de 
dieren. Want ook de natuur en de dieren hebben Mijn liefde nodig, zodat veel zaken zich op 
wonderbaarlijke wijze kunnen ontwikkelen. 

Nu, als je naar deze wereld kijkt dan kun je vaststellen - of de indruk hebben - dat het met de 
vrede zeer slecht gesteld is. Puur uiterlijk gezien is dat ook zo. Als je bedenkt hoe veel 
oorlogen en soortgelijke situaties er op jullie planeet zijn, dan is die vaststelling zeer terecht. 

Maar er is ook een gebied dat jullie niet zien, waar door Mij en al degenen die aan Mijn zijde 
staan, hard gewerkt wordt om vrede in deze wereld te brengen. Dat kunnen jullie niet zien 
zoals WIJ dat kunnen - maar er gebeurt veel, voor jullie niet zichtbaar, in positieve zin voor 
jullie planeet.  

Let daarom ook op je gedachten! Want het is nogal een verschil of je negatieve gedachten 
hebt of negatieve woorden gebruikt, of liefdevol over van alles nadenkt en zegenend door de 
dag gaat - zoals Ik altijd adviseer. En daarom vraag Ik jullie niet overal een oordeel over te 
willen hebben en je broeders en zusters liefdevol tegemoet te treden.  

Dat maakt al een groot verschil. De macht en kracht van gedachten zijn jullie niet onbekend - 
let daarom op welke gedachten bij jullie binnensluipen, want ze worden ook door de 
tegenpartij gebruikt. En dan kan het zo maar gebeuren dat je ineens merkt dat je bent 
afgegleden naar een toestand die niet alleen aan jezelf schade kan toebrengen maar ook aan 
je omgeving. 

Ja, dat wil Ik graag in jullie hart leggen: alert en bewust je weg gaan en steeds opnieuw bij 
jezelf nagaan wat je nu aan het doen bent, wat je nu denkt, wat je nu voelt. En als je merkt 
dat er iets niet in de haak is, zoek dan zo snel mogelijk contact met Mij. Want als je met Mij 
verbinding zoekt, dan is de toegangsweg naar Mijn hart geopend en kan Ik je weer vrij maken 
van alles wat je juist op dat moment beleeft, denkt, enz.  

Ja, Mijn geliefden, zo is er iedere dag genoeg te doen - zowel op het geestelijke vlak als 
binnen het aardse bereik. Want jullie worden altijd ook weer meegetrokken in wat je 
broeders en zusters meemaken of overkomt, in je directe omgeving of daarbuiten. En ook in 
die situaties is het belangrijk jullie harten helemaal opengesteld te houden voor Mijn input, 
zodat Ik Mijn liefde door jullie harten kan laten stromen en op die manier menig bezwaard 
hart weer vrij kan worden.  

Kom verder met al degenen van wie je weet dat zij op dit moment door moeilijke tijden gaan 
naar Mij toe en leg ze aan Mijn hart en zeg dan: 

“Vader Jezus, zorgt U voor dit mensenkind, ik kan dat niet - maar U kunt hem of haar zeker 
helpen.” 

En Ik zal dan het nodige doen - ook als dat niet zichtbaar is – Ik ken genoeg mogelijkheden 
om een mensenkind te verlossen en gelukkig te maken. 

Ja, laat ons samen deze weg gaan, deze weg in deze tijd, vol liefde, vol overgave, vol vreugde, 
vol vertrouwen. En wel in het bijzonder vol liefde, want de liefde is het hoogste goed en waar 
Mijn liefde stroomt kan en zal veel heilzaams plaatsvinden - en vindt ook veel heilzaams 
plaats. 

Daarom zegen Ik jullie, Mijn geliefden, en verheug Me dat jullie met Mij deze weg gaan, de 
weg van de liefde.  

Amen.  
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Feierstunde in Kals-Lesach (Oostenrijk), Wanderwoche d.d. 05.09.2023 
ontvangen door Ingrid E. Knauer 

 
 
(…) 

 
Mijn geliefde zonen en Mijn geliefde dochters, 

Ja, het is de liefde in Mijn hart die Ik aan Mijn kinderen wil schenken. En Ik verheug Me over 
elk kinderhart dat vol vertrouwen en verlangen en ook met verwondering Mijn liefde 
verwacht - maar ook Mijn woorden. 

Want juist in deze tijd, waar er in het leven van Mijn kinderen zo veel beproevingen zijn, is de 
verbinding tot en met Mij, deze ontmoeting met Mij, van enorm belang. Want alleen zo, door 
deze relatie, door deze liefdesverhouding, zijn jullie in staat die beproevingen het beste te 
doorstaan. Want op die manier kan Ik in jullie harten werken en kan in jullie harten ook vrede 
zijn intrek nemen, en kan een zekere rust (kalmte) ontstaan ten aanzien van wat er op dit 
moment in de wereld allemaal gebeurt. 

En rust betekent niet dat het jullie niets doet wat er in je omgeving gebeurt - of ergens 
anders op deze planeet, op jullie planeet, maar het betekent: 

De rust in het hart maakt het voor jullie mogelijk om met deze gebeurtenissen om te 
kunnen gaan en om deze aan te kunnen.  

Want wanneer je zegt, ik geloof in Jezus of, ik weet dat Hij hier is, dan brengt dat ook mee 
dat Ik jullie veilig door allerlei situaties wil leiden. Dat Ik jullie help om situaties aan te kunnen 
en jullie problemen op te lossen. En ook daarom is het noodzakelijk even een rustpunt in te 
bouwen, even stil te worden, even te luisteren. Want als Ik impulsen in jullie harten leg, zijn 
dit stil worden en luisteren noodzakelijk om deze te kunnen waarnemen. 

Want door de hectiek van deze tijd, bestaat het gevaar dat veel van wat Ik jullie wil zeggen, 
niet gehoord wordt. Daarom luister in je hart, wordt een horende, een luisterende. 
Luisterend niet alleen in verband met Mijn aanwezigheid, Mijn “bij jou aanwezig zijn”, maar 
ook in verband met jullie medemensen. Soms is alleen praten niet voldoende om hen te 
helpen, maar is het nodig de tijd te nemen en in fysieke zin “een luisterend oor te bieden”, 
en hen serieus te nemen. Mensen hebben vaak iemand nodig aan wie ze hun verhaal kwijt 
kunnen. 

Wat je van je broeders en zusters hoort, kun je vervolgens aannemen en in Mijn handen 
leggen. Op die manier wordt de weg vrij naar het hart van dit kind, deze broeder of zuster 
van jullie, en op die manier kan Ik dan het nodige doen en zorgvuldig en liefdevol aan dat 
hart werken. 

Ja, kom daarom - en Ik zei het al dikwijls - altijd weer snel naar Mij toe en wees blij over deze 
ontmoeting die Ik jullie aanbied. 

Zo vinden jullie ook in deze week de mogelijkheid om je sterk op Mijn aanwezigheid in te 
stellen. Want ook de natuur biedt vele en wonderbare zaken die jullie in je hart raken. Ga 
daarom met een dankbaar hart je weg, houd steeds weer even stil om je met Mij te 
verbinden, en bedank Mij dan even. Dank U Vader Jezus, voor al dat wonderbare dat U 
geschapen hebt, en dat wij daarvan mogen en ook zouden moeten genieten zolang wij op 
deze aarde leven.  

Ja, op deze of soortgelijke wijze, mogen jullie je graag naar Mij toe haasten en vol blijdschap 
door het leven gaan. In het bijzonder nodig Ik jullie uit om zegenend je weg te gaan. Want 
ook de natuurwezens, de hele natuur, alles wat onder natuur te verstaan is, hebben resp. 
heeft Mijn zegen nodig en wanneer je hen zegent in Mijn naam, in naam van Jezus Christus, 
dan raakt hen dat op wonderbare wijze en zij zullen jullie daardoor ook welgezind zijn, want 
ze voelen de liefde, Mijn liefde via jullie harten. 
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Loop daarom bewust door de natuur, ga bewust jullie wegen, waar je ook bent, hier of 
ergens anders, thuis of als je door de stad loopt of als je met de trein of auto onderweg bent. 
- Zegen alles wat je ziet, alles wat je hart raakt en wees ervan verzekerd: Ik ben daar 
aanwezig en op Mijn manier actief - niet altijd zichtbaar voor Mijn kinderen. Maar uit liefde 
voor Mijn schepping neem Ik jullie uitnodiging graag aan en ga Ik samen met jullie deze weg. 

Nemen ook jullie Mijn uitnodiging aan zodat wij in liefdevolle verbondenheid - zoals een 
bruid en een bruidegom - door deze tijd kunnen gaan. 

Dan dank Ik jullie ten slotte voor deze bereidheid en schenk Ik jullie Mijn liefde. En deze 
liefde leg Ik in jullie harten zodat zij kan uitstromen in deze wereld. 

Vrede zij met jullie. 

 

Amen 
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Feierstunde in Stadtilm d.d. 09.09.2023 
 
 

 
Lieve broeders en zusters, de volgende woorden van onze hemelse Vader gelden 
vanzelfsprekend niet enkel voor de aanwezigen bij deze Feierstunde, bij deze bijeenkomst, 
maar voor allen die verlangen naar Jezus Christus en die liefde voor Hem in hun hart dragen. 
Ja, Hij heeft ons allen rond Zijn hart verzameld om ons van daaruit de gaven van Zijn liefde te 
schenken. 
 
Mijn kinderen, Ik heb jullie hier vandaag verzameld om jullie te verbinden met Mijn liefde en 
om jullie onder elkaar te verbinden met het woord liefde. Dit woord heb Ik eens in jullie 
harten gelegd, dit woord is wat het leven betekent. Ja, uit liefde werd deze schepping in het 
leven geroepen, liefde draagt deze schepping en liefde zal deze schepping vullen in alle 
eeuwigheid.  
 
Ikzelf ben de geest van de liefde, Ikzelf heb Mij in jullie harten gelegd om in jullie te kunnen 
opstaan in deze tijd en ook daarna.  
 
Ik ben gekomen om alle mensen gelukkig te maken, maar jullie zien hoe weinig er zijn 
die zich bereid verklaren om Mij in hun leven te verwerkelijken. Waarlijk, Ik klop aan de deur 
van ieders hart met een verlangen dat alleen God kan hebben, maar wie doet open voor Mij?  
 
Het zijn zo weinig mensen, maar degenen die hun hart openen voor Mij, die voor Mij de deur 
van hun ziel opendoen, bij hen ga Ik binnen met Mijn hele macht en heerlijkheid. 
 
En zo heb Ik, om het werelds uit te drukken veel geschenken mee gebracht. Ja, het is geen 
Kerstmis, en toch is het zo, dat wanneer Ik de mogelijkheid heb en geef om jullie om Mij heen 
te verzamelen, Ik jullie rijkelijk hemelse gaven ten geschenke wil geven. 
 
Nu vragen velen van jullie zich af: “Lieve God, ik doe mijn best om dichter bij U te komen, en 
toch gebeurt dat door allerlei zaken niet, ik kom eenvoudig niet vooruit en weet niet 
waarom, wat moet ik dan doen!?” 
 
En in dat verband zeg Ik: Jullie ziel is onderworpen aan jullie vrije wil. Waartoe je de ruimte in 
je ziel bestemt, bepaal je zelf. En heel veel van Mijn kinderen hebben in de loop van hun 
leven deze ruimte gevuld met zaken die hun ziel belasten, met zaken die hen steeds weer 
naar beneden trekken in donkere gebieden en hen daar vasthouden. En deze zaken drukken 
vaak zo zwaar dat Mijn kinderen ze niet meer uit hun ziel kunnen verwijderen.  
 
En zo komt het tot een voortdurend op en af gaan en heeft het geloofsleven geen 
bestendigheid en is er geen soepele vooruitgang of is daar zelfs helemaal geen sprake van. En 
daarom spreek Ik vandaag hier tot jullie, om samen met jullie jullie zielen voor een deel vrij te 
maken van de last die jullie hindert bij je verdere vooruitgang en ontwikkeling. 
 
Ja, een klein deel van de ziel kan voor wereldse zaken worden bestemd, men leeft in deze 
wereld, heeft een beroep, heeft aardse taken te vervullen - maar het moet een klein deel 
zijn. Het grootste deel van de ziel is eigenlijk voor Mij bestemd, dat is voor Mij bedoeld zodat 
Ik daar als God in al Mijn volheid mijn entree kan maken.  
 
En zo is het een proces van vrijwording, van het opruimen van het afval van de ziel, en Ik ben 
bereid juist bij zulke bijeenkomsten als deze, en overigens ook bij andere gelegenheden, dit 
te bewerkstelligen, doordat Ik, omdat Mijn kinderen gezamenlijk hun harten hebben 
geopend, Mijn liefdeslicht in de zielen kan laten schijnen, opdat jullie mogen herkennen wat 
jullie geestelijk belemmert. 
 
Zo sta Ik hier in jullie midden, een band van liefde verbindt onze harten, een lichtstraal uit 
Mijn hart en Mijn barmhartigheid schenkt jullie de mogelijkheid om vrij te worden van 
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materiële bindingen, van bepaalde zorgen en noden. En dat licht is Mijn woord, dat gedijt op 
de bodem van deemoed en van liefde tot Mij. 
 
Korte pauze 
 
Mijn kinderen, jullie hebben het risico genomen om in deze tijd op deze aarde een lichaam 
aan te nemen. Het is een bijzondere tijd, die jullie op de proef stelt, ja het is niet gemakkelijk 
om in deze tijd stand te houden. En toch zeg Ik: Mijn juk en Mijn last zijn licht wanneer een 
kind zich toevertrouwt aan Mij. 
 
Ja, de wereld gaat wild tekeer, valsheid en leugen hebben de macht overgenomen en zo zijn 
er veel gedachten die de ziel sleuren naar alle richtingen en men weet vaak niet meer waar in 
en waar uit. Dat was niet steeds zo, de wereld was nog nooit van dien aard zoals nu, 
met al deze verschillende standpunten, waarbij de ziel vaak verscheurd wordt in haar 
gedachtenloop. En daarom is het noodzakelijk en belangrijk om de gedachten af te wenden 
van de wereld. Gebeurt dat niet, dan komt er gemakkelijk een bestendige onrust in de ziel en 
ze vindt dan geen toegang tot Mij. 
 
En hier komen we op het punt, waarop Ik zeg: Het hemelrijk dient met geweld tot zich 
getrokken te worden, anders kan het niet veroverd worden. Vaak is het nodig om zich met 
geweld van de wereld af te keren, zich te dwingen om gedachtenbindingen los te laten. En 
wat is hiervoor nodig? Wat is het instrument om dat loslaten te kunnen bewerkstelligen? Het 
is de liefde tot Mij. De liefde tot Mij moet sterker zijn dan de liefde voor de wereld. En 
daarvoor is het effectief dat jullie in de geest neerknielen voor Mij en bidden: “Lieve Vader, 
open mijn hart tot dat van U, en Uw hart tot het mijne, opdat een liefdesverbinding tot stand 
komt, waardoor ik diep inzicht krijg in Uw liefde.” Ja, alles hangt af van de liefde tot Mij, Mijn 
geliefden, liefde is de sleutel tot de vrijheid van geest in Mij. 
 
Korte pauze. 
 
Nu spreekt Jezus tot de gestorven verwanten en voorouders van de aanwezigen, die 
uitgenodigd zijn en deze bijeenkomst mogen bijwonen: 
 
Zie, Ik heb jullie ook binnengeroepen, om jullie te dienen in die zin dat Ik jullie verklaar wat 
jullie te doen en te laten hebben om geestelijk vooruit te gaan. Jullie hebben reeds 
de woorden gehoord die Ik uitspreek tot Mijn kinderen in deze ruimte, en Ik zeg jullie hierbij: 
Velen van jullie weten niet wie Ik in waarheid ben en jullie zien Mij aan voor een volkomen 
mens, als een geestelijk leraar zoals velen. Maar Ik zeg jullie: Ik ben de almachtige God en de 
Enige en buiten Mij is er geen. En er is geen andere naam, die jullie tot verlossing leidt dan 
deze: Jezus Christus. 
 
Dat betekent, dat jullie niet enkel deze naam uitspreken maar in de geest van Mijn naam 
indringen en daarin tot erkenning komen wat deze naam in waarheid betekent, nl. de daad 
van liefde en Mij dan in deze liefde navolgen. De daad van liefde maakt Jezus Christus in jullie 
levendig en zo wordt Hij voor jullie de weg naar het hemelrijk. 
 
Mijn kinderen, deze woorden zijn niet enkel voor deze ruimte bestemd, zij het voor deze of 
gene zijde, maar ze dringen naar buiten in de wereld en ieder open hart ervaart door haar 
een goddelijke aanraking met de waarheid, die hier wordt uitgesproken. 
 
Korte pauze 
 
Mijn kinderen, wat jullie in de komende tijd te wachten staat, wat er ook steeds op jullie zal 
toekomen, Ik benadruk het steeds weer en heb het reeds vaak gezegd, hoe noodzakelijk het 
is om de ogen van de wereld af te wenden, gelijk wat er gebeurt. Jullie hebben toch kennis 
over deze tijd en weten dat aan de Antichrist slechts voor een korte tijd alle macht is 
gegeven - meer moeten jullie niet weten. Jullie bewustzijn moet op Mij gericht zijn. Jullie 
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kunnen de komende tijd niet standhouden, wanneer jullie Mij niet aanhangen en aan Mijn 
zijde lopen en al jullie aandacht (oren en ogen) op Mij richten. 
 
Het bewust zijn van de noodzaak van Mijn tegenwoordigheid moet reeds ’s morgens present 
zijn, jullie moeten ’s morgens direct met Mij in verbinding treden en samen met Mij 
aandachtig door de dag gaan, want ieder moment kan het gebeuren dat jullie een 
struikelsteen niet opmerken, dat jullie onbewust in een val geraken en dat verdwaalde 
mensen jullie op een vals spoor lokken.  
 
Goddelijke geborgenheid bespeuren is het bewijs dat Ik bij jullie ben en dat Ik in het juiste 
vertrouwen sta. Dan worden jullie vrij van zorgen en lasten en zullen vreugdevol naar de 
toekomst kijken in het bewustzijn dat Ik bij jullie ben en dat Ik uiteindelijk alles tot een goed 
einde breng. 
 
Amen 
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Feierstunde in Stadtilm d.d. 10.09.2023 
 
 
 
Geliefde hemelse Vader, U hebt ons vandaag weer bij elkaar geroepen in een kleine kring, 
om ons in liefde te verenigen, om Uw licht in onze harten te laten schijnen met het doel om 
tot zelfkennis en besef van Uw liefde te komen. 
 
Geestelijke waarneming Samuel: Vandaag zijn uitsluitend onze voorouders en overleden 
familie hier, die al in de hemelse regionen wonen (gisteren waren zielen uit alle soorten 
regionen van de geestelijke wereld uitgenodigd). Verder bevindt zich hier een ontelbaar grote 
menigte van hemelbewoners en ieder van hen heeft een kaars in de hand die hij voor zich uit 
houdt. Zij bevinden zich om ons heen en hun aantal loopt door tot in de diepte van dit 
vertrek zover het oog reikt. Hun kaarsen symboliseren het licht van hun harten; het eeuwige 
licht, dat wil zeggen hun eeuwige liefde voor Jezus Christus. Deze kaars zal niet meer uitgaan, 
zoals ook hun liefde voor Jezus Christus niet meer zal doven. De uitstraling van deze 
hemelbewoners is zo krachtig dat deze hele ruimte volledig doorstroomd is met licht en 
liefde die ons omhullen als een wolk.  

En terwijl wij ons onder deze menigte van hemelbewoners bevinden, staat Jezus in ons 
midden. Een zachte lach speelt om Zijn lippen. Ja, er heerst een grote vreugde in de hemel, 
maar het is een stille vreugde, een vreugde die men niet beschrijven kan, een vreugde die 
vervuld is van liefde. 

Zo vragen wij U, lieve Vader, of U, wanneer het Uw wil is, ons ook vandaag weer vanuit Uw 
hart, vanuit Uw liefde, wat wil mededelen.  

Ja, als een kind Mij vraagt om te spreken, dan ben Ik daartoe ook bereid. Het is zo dat Ik Mij 
vaak inhoud, want het komt ook voor dat Ik bij bepaalde samenkomsten Mijn liefde niet kan 
verspreiden, niet kan verschenken en niet kan laten uitvloeien. En toch is het Mijn grote 
hartenwens, Mijn liefde in jullie te leggen Mijn kinderen, opdat het licht van de waarheid - 
want er is maar één waarheid en dat is Mijn liefde - jullie laat begrijpen in welke situatie jullie 
je bevinden, wat jullie ware identiteit is, alsook wat Mijn aanwezigheid in jullie duidelijk 
maakt.  

Zo geeft dit licht een drievuldig inzicht in het menselijke bestaan, dat bestaat uit het lichaam, 
het bewustzijn van je ware identiteit, wat de ziel is, en het bewustzijn van Mijn aanwezigheid 
in jullie, wat de geest is. En door dit instralen van Mijn liefde is het voor jullie mogelijk de weg 
op zodanige wijze te gaan dat - zoals Ik dat gisteren al aangegeven heb - het voor jullie in je 
hart sluimerende grote verlangen zal worden vervuld. Het verlangen dat Ik in jullie heb 
gelegd, dat jullie eens weer met Mij samen zult zijn, dat jullie eens in Mijn huis kunnen 
wonen, want dat is het voorrecht dat Mijn kinderen hebben. 

Ik noem alleen diegenen Mijn kinderen die Ik ook als Mijn kinderen beschouw; zoals een 
wereldse vader doet, wiens wens het is dat zijn kinderen bij hem thuis wonen en er altijd een 
hechte familieband bestaat. En zo is het ook bij Mij. Er zijn ook hemelse bewoners die niet tot 
de nauwe familiekring behoren; het zijn gelukzalige geesten zoals zich hier nu ontelbare 
bevinden, die Mijn woorden horen, die jullie harten zien en jullie karakter. Zij zijn gelukkig, 
want zij behoren tot de grote familie van hemelse geesten en toch is er een klein verschil. 
Want wie in Mijn huis woont, woont in het binnenste deel van Mijn hart. En wie in de 
uitgestrekte hemelse regionen woont, woont in de voorhof, in de alom tegenwoordige geest 
van God. Het ene is de uitstraling (van de geest), het ander is de bron. En jullie begrijpen het 
goed, jullie wil Ik naar de bron voeren, aangezien jullie het aangedurfd hebben om in deze 
tijd van verandering voor het leven op de aarde te kiezen. Dit grote avontuur met de 
mogelijkheid tenonder te gaan, met de mogelijkheid Mij te verliezen. Want de wereld trekt 
krachtig aan de zielen van Mijn kinderen. Het is een strijd van het begin tot het einde, maar 
het is het waard. 

Ik ben gekomen om jullie te dienen. Ja, Ik ben een koning, maar Ik ben een dienende koning. 
Ik ben een heersende koning voor de wereld en een dienende koning voor Mijn kinderen, 
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want jullie zijn koningskinderen. Zoals een wereldse vader van alles voor zijn kinderen wil 
doen, ze goed wil opvoeden en voorbereiden wil om in zijn voetsporen te treden, opdat zij 
ook dat zullen hebben wat hij zelf heeft en is. Dat is het erfgoed dat Ik voor jullie heb bereid. 
Jullie kunnen het nu nog niet bevatten wat het betekent, maar eens wanneer jullie op zullen 
gaan in deze geestelijke gave vanuit Mij, dan pas zul je zien, dan pas zul je leven, dan pas ben 
je levend in Mij en kun je je leven op aarde, evenals het daaruit voortvloeiende resultaat, op 
de juiste waarde schatten.  

Het is zo belangrijk dat jullie de betekenis van Mijn kruisiging en opstanding begrijpen. Het is 
belangrijk en noodzakelijk te weten waarom Ik Mijn bloed voor jullie vergoten heb, en wat 
het betekent dat Ik Mijn bloed voor jullie vergoten heb. Wanneer een kind zich tot Mij 
wendt, wanneer een kind zich gereed heeft gemaakt om samen met Mij verder te gaan, dan 
komt het bij Mij en begint te bidden. Dan komt het bij Mij om Mij om leiding te vragen, om 
bijstand, en Ik ben dan bereid een streep te trekken ten aanzien van wat er gebeurd is in het 
verleden tot het tijdstip dat het bij Mij kwam: de door Mijn kind begane zonden worden dan 
tenietgedaan en uitgewist, zodat het vrij en zorgeloos zijn weg verder vervolgen kan. 

Ik heb dus door Mijn dood aan het kruis alle zonden die Mijn kind heeft begaan, op Mij 
genomen. Zoals misschien een wereldse vader zijn leven zou geven voor zijn kind opdat het 
hem goed gaat. Wanneer je als vader en moeder de mogelijkheid hebt je kind veel leed te 
besparen, zou je al het mogelijke doen zodat je kind niet hoeft te lijden. En zo is het met Mij 
ook. En Ik heb het voor alle mensen gedaan, echter Mijn offer wordt pas werkzaam als een 
mens besluit om een oprecht kind van God (Godskind) te worden; pas dan komt Mijn offer 
tot zijn recht en wordt het effectief. En dit offer aan het kruis omvat toch ook al tevens de 
opstanding, Mijn opstanding in jullie. De vergeving van de zonden en verder de ernstige 
belofte van het kind om niet meer te zondigen, heeft onvermijdelijk de opstanding in de 
geest tot gevolg, Mijn geest in jullie, Mijn persoon in jullie - de kleine Jezus in jullie harten, Hij 
zal jullie vervullen en jullie zullen samen met Mij in Mijn geest leven tot in de eeuwigheid. 

Wat gebeurt er nu als een mens bij Mij komt en een Godskind wil worden, maar weer in 
zonde vervalt? Dan is het zo dat Mijn barmhartigheid werkzaam is en het kind niet meer 
wordt losgelaten. Echter Mijn bloedoffer kan dan niet in die mate werkzaam zijn, zoals dat bij 
een kind het geval is dat werkelijk ernstig probeert de oude mens in hem achter te laten en 
op geen enkele wijze meer te zondigen, teneinde Mij in staat te stellen in hem op te staan. 
Dat is een groot verschil. Ik zeg het daarom, omdat Ik wil dat jullie je meer inspannen, Ik 
verlang meer inzet. Niet in die zin dat jullie mensen moeten bekeren, maar zodanig dat jullie 
je nog meer los maken van de wereld en je op Mij richten. Ik wil ernst en waarachtigheid 
zien, deze zijn noodzakelijk om Mijn macht, Mijn heilige geest in jullie te laten ontstaan en 
werkzaam te laten worden. 

Zo doen wereldse ouders dat toch ook. Zij moedigen hun kinderen aan, sporen ze aan en 
motiveren ze om een bepaald doel te bereiken, zoals bijvoorbeeld het bespelen van een 
instrument. Daar moet regelmatig voor geoefend worden, de tijd die er is, moet worden 
gebruikt om het instrument te leren beheersen. En zo geldt dat ook voor het oefenen om het 
kindschap van God te bereiken. De ziel is jullie instrument en de geest daarin is jullie leraar. 

En er is nog iets dat Ik jullie wil meegeven voor deze dag: dat is de blijdschap. Blijheid is het 
levenselixer van de ziel. Liefde en blijheid zijn een eenheid. Ja, het is belangrijk opgewektheid 
in je hart te hebben - ook in deze wereld. En alleen de zekerheid dat jullie een Vader in de 
hemel hebben die jullie leidt, beschermt en ook draagt door de troebelen van deze tijd, en 
die jullie naar Zijn hart voert, kan ware vreugde geven. Deze zekerheid, dit bewustzijn 
kunnen jullie alleen maar ervaren wanneer je daarvoor ruimte in jezelf vrij maakt. 

Jullie hebben gisteren gesproken over de ruimte in je ziel en dat je ziel vrij moet worden, en 
over verslavingen die doorbroken moeten worden. En dan kun je blij de dag beginnen in de 
wetenschap: “Ik ben vrij, ik ben vrij voor Jezus Christus! Ja, daar ben ik blij om, dat is het doel 
in mijn leven! Ik ben vrij van zorgen en angst, ook van de angst om te sterven, want ik behoor 
toch Jezus toe, Hij is God en Koning en heeft macht over alles. En ik ben Zijn kind, wat kan mij 
gebeuren. Hij stuurt en leidt mij, Hij heeft alles onder controle, Hij weet alles - en ik behoor 
Hem toe.” 



52 
 

Het is een grote vreugde om in dit besef te mogen leven. En ook als je in moeilijke situaties 
komt en je bezwaard voelt, bedenk dan dat alles wat op jullie pad komt, eerst door Mijn hart 
gaat en op die manier vanuit Mijn hart komt. Dan kun je weer opgewekt en blij worden, dan 
open je de deur tot de vreugde in God. 

En zo zegen Ik jullie, zegen jullie van ganser harte en met heel Mijn hart, Mijn goddelijke 
kracht, Mijn goddelijke macht, Mijn licht en Mijn levendigheid leg Ik in jullie en Ik vul jullie 
zielen met Mijn liefde, opdat de sluier van de duisternis mag worden opgeheven. Trek je 
regelmatig terug in stilte, een kwartier of een half uur en dat een paar keer per dag; het is 
nodig om tot zelfkennis te komen. Dan laat Ik Mijn licht in jullie stralen wanneer je bidt: 
“Lieve God, hemelse Vader, laat de duisternis (fouten) in mij zien die ik zelf niet zie.” 
 
In alle waarachtigheid zal Ik je laten zien wat er niet goed is en waar het bij jullie nog aan 
schort. En in deze situatie van deemoed die je dan zult ervaren, zal Ik je hart aanraken en dan 
zul je ondervinden wat het betekent in deze situatie van nederigheid in Mij op te staan. Want 
alleen deemoed kan de ware liefde ontvangen, alleen in deze staat van deemoed kan Ik je 
het nodige toevertrouwen, goddelijke opstanding kan alleen plaatsvinden aan de onderkant 
van de deemoed.  
 
Ja, Mijn kinderen, veel woorden ………… Ik zie dat jullie bereid zijn, Ik zie dat jullie door Mijn 
woorden zijn geroerd. Amen, Mijn Kinderen, Amen 
 
Aansluitend kwam de vorig jaar overleden mevrouw A., echtgenote van de gastheer, aan het 
woord: 
 
Mijn lieve man G., mijn zoon F., ja, ik ben druk bezig hier in deze wereld, juist nu, met als 
opgave - jullie hebben het al van Samuel gehoord - jullie vanaf geestelijke zijde te dienen, te 
ondersteunen en ook om jullie het gevoel te geven dat ik hier aanwezig ben, zodat jullie 
meer zekerheid krijgen over het bestaan van leven na de dood, iets dat niet iedereen van 
jullie zo vanzelfsprekend aanneemt. 
 
Ik bedoel niet alleen de aanwezigen op deze bijeenkomst, maar ik beschouw alle broeders en 
zusters, van heinde en verre, aan wie ik mij verwant voel, als mijn familie. En het is mijn 
opgave, de liefde van Jezus te verspreiden, om Zijn licht in te stralen, werkzaam te zijn met 
Zijn liefde. Net zoals ik op aarde de liefde al zo liefhad, ook wanneer zij niet altijd zo 
behandeld werd als zij het verdiend zou hebben. Als draagster van mijn liefde werd mijn hart 
vaak mishandeld en misbruikt, wat ik destijds wel voelde maar niet naar buiten toe heb laten 
merken en in stilte voor mezelf heb gedragen. 
 
Maar nu is alles goed, ik voel geen pijn, voel geen verdriet; ik heb de zekerheid in mijn hart 
dat jullie allemaal goed beschermd worden en geleid worden door onze hemelse Vader Jezus 
Christus die mijn enige grote liefde geworden is. En het is mijn grote en zalige wens, dat jullie 
Jezus ook zo zullen kunnen en mogen liefhebben zoals ik dat doe. 
 
En daarom ben ik heel actief en bezig om op jullie in te werken door Zijn liefde via mij in jullie 
harten in te stralen. Dat is mijn grote vreugde, het maakt me zo gelukkig als ik jullie gelukkig 
zie. Dat is mijn gelukzaligheid, samen met Jezus werken - een prachtige opgave, ik kan me 
niets mooiers voorstellen. 
 
Ik verheug me erop dat we eens weer samen zullen zijn hier in de hemelse gebieden, het zal 
een groot feest worden. En daarom zeg ik ook zoals onze hemelse Vader vandaag ook al 
aangegeven heeft: Doe je best, vecht en strijdt voor de liefde en houd vol, het is het waard. 
Bewandel consequent deze weg en wees altijd bereid om door donkere dalen te gaan in de 
wetenschap dat onze hemelse Vader jullie nooit zal verlaten maar altijd bij jullie is en jullie 
weer uit het dal zal leiden, zodat je daarna des te meer van het licht kunt genieten. Ik omarm 
jullie allemaal. 
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En aan jou mijn zoon F., zeg ik dat het een grote vreugde is om te zien dat jullie, jij en je 
vrouw T. samen deze weg gaan en ook de kinderen in deze geest opvoeden. Ja, zo zal ik bij 
jullie zijn wanneer dat maar mogelijk is en ik verheug me daar samen met jullie op. 
 
Heb dank lieve Vader Jezus dat U deze deuren voor ons geopend hebt. Amen. 
 
Aansluitend had onze hemelse Vader voor iedereen nog een persoonlijk woord en sloot Hij af 
met de volgende woorden: 
 
Mijn kinderen, Ik zou ook jullie zonden en fouten kunnen opsommen en op tafel leggen, 
maar wat is daar de zin van. Ik ben een motiverende God, Ik wil jullie oprichten en niet naar 
beneden halen. Ik spreek tot jullie vanuit Mijn hart en niet vanuit kille wijsheid en goddelijke 
almacht. Ik ben een ware Vader voor Mijn kinderen en het is Mijn innigste wens om Mijn 
kinderen gelukkig te zien. (…) 
 
Zo zij het. Vertrouw, wees opgewekt, heb elkaar lief zoals Ik jullie liefheb. Dat geef Ik jullie 
nog mee op jullie verdere weg. Ik ben alles en zonder Mij is er alleen maar dood en verderf. 
Ik ben het leven en de liefde.  
Amen. 
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Feierstunde in Mittersill (Oostenrijk) d.d. 15.09.2023 
 
 

(...)  
 
Mijn geliefde zonen en Mijn geliefde dochters en alle verdere aanwezigen,  
 
Ik zegen jullie in Mijn naam, Jezus Christus, en raak jullie aan met Mijn goddelijke geest en leg 
Mijn liefde in jullie hart. Niets anders is belangrijker. Want wanneer jullie overeenkomstig de 
liefde leven en aangeraakt worden door Mijn goddelijke geest, dan weten jullie ook wat je te 
doen staat, dan krijgen jullie de impulsen die je nodig hebt om elke dag overeenkomstig Mijn 
bedoeling en vanuit Mijn liefde te leven.  
 
Wat hebben veel woorden voor zin - als Mijn kinderen deze niet ook in daden omzetten in 
hun dagelijks leven?  
 
Ga daarom vol vertrouwen verder op jullie weg met Mij, stap voor stap, elke dag en in het 
verlangen naar Mijn liefde en Mijn heilige aanwezigheid. Ongeacht wat komt, het gaat altijd 
om het moment, om de dag waarop je nú leeft. Want jullie weten niet wat de toekomst 
brengt. Daarom heb je dit vertrouwen in Mijn leiding nodig.  
 
En zo roep Ik jullie uit liefde want het gaat om jullie zielenheil. En Ik strek Mijn handen uit en 
nodig jullie uit om deze vast te grijpen en vol vertrouwen met Mij jullie weg te gaan, met een 
dankbaar hart. Want dankbare harten zijn een teken voor Mij dat zij vertrouwen hebben in 
Mijn leiding. En wees je bewust van je gevoelens iedere dag. Want wie bang is, heeft niet 
begrepen wat Ik gezegd heb.  
 
Als je in vertrouwen op Mij leeft, in vertrouwen met Mij leeft, dan weet je dat Ik jullie 
behoed en bescherm. Dat betekent niet dat jullie niet met problemen geconfronteerd 
kunnen worden en ook zullen worden. Maar jullie voelen dan - in die verbinding met Mij - de 
kracht die je nodig hebt om deze problemen op te lossen. En als je naar de impulsen in je 
hart luistert, dan weet je ook welke stappen je moet nemen in dat verband. 
 
En zo komt er een bijzondere tijd op jullie af, een tijd van verandering, van verandering in het 
hart en ook van uiterlijke verandering. Ga met vreugde door het leven, wees blij met 
betrekking tot wat jullie weten over Mijn heilige aanwezigheid.  
 
En zo is het Mijn liefde die jullie in je hart tot handelen aanzet. Ook in die zin dat jullie met 
open ogen en met een open hart jullie broeders en zusters tegemoet treden. Want de 
toekomstige ontwikkelingen zullen ook veel van jullie broeders en zusters tot aan de grenzen 
brengen van wat ze kunnen bevatten en verwerken en dan zijn sterke kinderen nodig, in de 
liefde tot Mij levend, om er te zijn voor hen die hulp nodig hebben. En daarvoor heb ik jullie 
voorbereid zodat je vastberaden jullie weg kunt gaan.  
 
Op deze wijze krijgen jullie kracht van Mij, duidelijkheid en vertrouwen. En vreugde en liefde, 
want liefde is het hoogste goed. Als je geen liefde voor Mij hebt, kun je ook een ander geen 
liefde geven. Wel zijn er veel kinderen op aarde, die nu niet direct met Mij in verbinding 
staan, maar die toch overeenkomstig de liefde leven. Want Ik schenk Mijn liefde ruimhartig 
en kijk in eerste instantie naar het hart van iemand, naar zijn karakter en intenties. Als zo 
iemand een liefdevol leven leidt, en ook klaar staat voor mensen die in nood zijn, dan staat 
zo iemand dicht bij Mij. En voor het overige zal de tijd leren hoe het loopt, zowel hier als aan 
gene zijde. Er bevinden zich vele geestelijke wezens bij Mijn kinderen, die hen inspiratie 
geven en hen in Mijn naam leiden, zowel hier als in de geestelijke wereld.  
 
Maar Ik verheug Mij vooral als een kind helemaal voor Mij kiest, als hij dat bewustzijn al in 
zijn hart draagt. En op die manier iedere dag vol liefde „JA“ zegt tegen Mijn aanwezigheid in 
zijn hart, een bewust „JA“ en helemaal overtuigd zijn leven aan Mij overgeeft.  
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Op die manier kan Ik in het leven van zo‘n kind inwerken zodat het zijn weg vermag te vinden 
- zijn weg met Mij. Op die wijze kan vreugde in het hart ontstaan. En deze vreugde stroomt 
naar buiten, zoals de liefde in de wereld uitstroomt. En hoe meer kinderen bereid zijn deze 
weg te gaan, hoe meer de liefde kan stromen en hoe meer jullie wereld zich in positieve zin 
kan veranderen.  
 
Ja, Mijn geliefden, kom daarom aan Mijn hart en vertrouw op Mijn leiding. Amen 
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Geschwistertreffen in Nesselwangen d.d. 01.10.2023, 1e doorgave van Jezus  
  
 
 
(Vergeten bij de eerste doorgave de cassetterecorder in te schakelen daarom ontvang ik 
vandaag, 3 oktober, de door Jezus gegeven doorgave opnieuw met de belangrijkste punten 
van Zijn boodschap voor de Feierstunde, deels nog verder uiteengezet in gelijkenissen). 
 
(…) 
 
Moge Mijn vrede dit vertrek en jullie harten vervullen. Ik heb jullie samengebracht om jullie 
te verenigen in Mijn hart, te verenigen in Mijn geest van liefde en waarheid. Ik heb de hemel 
geopend voor jullie en voor de velen (overledenen), die nu in dit vertrek kunnen zien wat 
daar plaatsvindt. 
 
Mijn kinderen, jullie die leven in deze fase van verandering en vernieuwing, Ik laat jullie zien 
wat er in deze tijd gebeurt aan de hand van gebeurtenissen welke in het verleden hebben 
plaatsgevonden. Hoe ging het destijds toen Ik, in Mijn genade, uitgebeeld door Mozes, Mijn 
volk Israël bevrijdde van de Egyptische slavernij? Ik leidde het door de gesplitste zee naar de 
woestijn, waar Ik het van voedsel voorzag door middel van manna uit de hemel toen het 
honger, leed en dorst had en terugverlangde naar de vleespotten van Egypte. Ik sloot een 
eeuwig verbond met dit volk en verstrekte het de tien geboden, die het mogelijk moesten 
maken een leven zonder zonden te leiden. Toen echter Mijn genade in dit verband Mijn volk 
even alleen moest laten (Mozes besteeg de berg om de geboden in ontvangst te nemen), 
vervaardigde het een afgodsbeeld in de vorm van een gouden kalf en riep dat uit tot haar 
God. Mijn volk zwolg weer in de materie, hoewel het daarvóór toch door Mijn geest was 
geleid en beschermd. Vervolgens kwam Mijn genade weer over Mijn volk en heb Ik de orde 
hersteld en Mijn volk geboden Mij de juiste brandoffers te brengen. Op die wijze heb Ik de 
rechtvaardigen in het beloofde land geleid. Daar liet Ik door Mijn genade een tempel 
bouwen, waar Mijn Geest zich bevond in het binnenste deel van de Ark van het Verbond.  
 
En zo, Mijn kinderen, gebeurt nu weer wat er toen gebeurde. Jullie zijn het nieuwe volk 
Israël, verdeeld over de hele aarde. Opnieuw leid Ik jullie uit de wereld, welke nu bestaat uit 
de antichristelijke slavernij van de eindtijd, het satanische systeem. Mijn genade splitst de 
zee wederom voor jullie, wat inhoudt dat Ik de poort tot de vrijheid van de geest voor jullie 
open en hem achter jullie weer sluit en de golven van Mijn gerechtigheid zullen hen 
vernietigen die jullie vervolgen om jullie te doden. En zo komen jullie ongedeerd in de woeste 
omgeving van de afscheiding van de wereld, waar Ik jullie door middel van Mijn genade Mijn 
liefdesgeboden ter hand zal stellen. Ook jullie, Mijn kinderen, zullen van elkaar worden 
gescheiden, de “lauwen” en de ontrouwen, die naar hun oude aardse leventje 
terugverlangen en van daaruit weer hun ziel willen voeden, van de ernstige en trouwe 
kinderen die het nieuwe genadeleven in Mij vastgrijpen en vasthouden in de liefde tot Mij. 
 
En de lauwe en ontrouwe kinderen zal Ik in het vuur werpen dat zij zelf doen ontstaan, en zij 
zullen de dood smaken en voelen, en de Mij getrouwen zal Ik in de vrijheid van Mijn eeuwige 
liefde leiden. Laatstgenoemden leid Ik dan in het beloofde land, in Mijn hart. En het nieuwe 
verbond, dat Ik met jullie ben aangegaan, is dan geen wettelijk verbond, maar het is het 
liefdesverbond tussen onze harten voor eeuwig. Amen 
 
Mijn kinderen, wat is de betekenis van de Ark des Verbonds, die Ik eens door Mozes en zijn 
getrouwen liet vervaardigen? En wat is de betekenis van het brandoffer? 
 
De Ark des Verbonds komt overeen met Mijn geest in jullie harten, die Mijn genade daarin 
geplaatst heeft. En iedere keer dat je in je hart zoekt, zal Mijn geest jullie aanraken en die 
woorden tot jullie spreken die jullie begeleiden naar het eeuwige leven. En het brandoffer 
staat symbool voor jullie fouten die jullie op het altaar van de liefde moeten leggen, zo wordt 
jullie verkeerde denken en doen door de waarheid verlicht en doordrongen. En de kleur van 
de rook komt overeen met de kleur en de reinheid van jullie geweten. Als jullie geweten rein 
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en vrij is, heb je op de juiste manier geofferd, is het zwaarmoedig, dan heb je Mij een 
schijnoffer gebracht, heb je het offer uit winstbejag gemaakt of heb je het heimelijk weer 
meegenomen. Op die wijze kunnen jullie herkennen of je op de juiste wijze geofferd hebt of 
slechts in schijn, en of Ik jullie offer heb aangenomen. 
 
En nog een gelijkenis zal jullie laten zien wat er nu in de wereld aan de orde is, want veel van 
Mijn kinderen vragen Mij de verschrikkelijke ellende die deze aarde nu overspoelt en 
doordringt, te beëindigen. Zie daartoe de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe: eens 
liet een landheer tarwegraan zaaien en de planten kwamen goed op. Echter toen de korrels 
in de aar werden gevuld, schoot plotseling veel onkruid op in de akker. De knechten vroegen 
de heer of zij het onkruid eruit moesten trekken. De heer zei: Laat het onkruid maar even 
doorgroeien, want anders beschadig je het graan. Laat ze samen opgroeien en als het 
oogsttijd is, zal Ik de tarwe van het veld laten halen en in de schuren laten brengen. 
Vervolgens zal Ik het onkruid van het veld laten halen, het bij elkaar laten binden, laten 
verdorren en vervolgens verbranden, om zo de akker te reinigen en het als mest te gebruiken 
voor de nieuwe grond.  
 
Betrek, Mijn kinderen, deze gelijkenis op de huidige tijd. Edele mensen, Godskinderen, 
genodigden voor de bijbelse maaltijd, maagden met olie in hun lampen, dat zijn de 
tarwearen. Slechte mensen, de antichrist, zij zijn het onkruid. De akker is de aarde.  
 
Zoals in de gelijkenis beschreven zeg Ik ook nu: Alles moet eerst tot rijpheid komen en dan 
eerst zal Ik oogsten. De Mijnen zal Ik op het juiste tijdstip vervullen met Mijn geest, hen zal Ik 
binnenhalen in de hemelse schuren, in het nieuwe Jeruzalem. De slechten zal Ik oordelen 
overeenkomstig hun woorden en daden, en hun eigen lauwheid en slechtheid zal het vuur 
zijn dat hen in de diepste duisternis zal kwellen en vanuit welke situatie zij te zijner tijd, na 
zeer lang tijdsverloop, opnieuw de kans krijgen om de weg via de kringloop van leven en 
dood te gaan, e.e.a. overeenkomstig hun mate van berouw en deemoed.  
 
Ja, Mijn kinderen, zoals het vroeger was, zo is het ook nu. Wat toen is gebeurd, gebeurt nu 
weer op een ander level, in een nieuwe tijdsdimensie. En jullie bevinden je daar middenin en 
jullie zijn degenen die Ik in deze tijd heb uitgezonden, en die Ik als Mijn kinderen beschouw 
voor nu en altijd. 
 
Zo leven jullie nu op deze aarde en Ik zeg steeds opnieuw: Ik kan jullie alleen maar leiden 
overeenkomstig het vertrouwen dat jullie in Mij hebben. Jullie vertrouwen opent de deuren 
voor Mij, waardoor Ik toegang heb tot jullie aardse bestaan. Want let wel: Het maakt enorm 
uit of je iets uit de hand van de wereld aanneemt dan wel of je iets uit Mijn hand aanneemt. 
De wereldmensen, de goddelozen, staan onder de werking van de geestelijke wetten, bij hen 
grijp Ik niet in, dat kan Ik ook niet, want de deur is daar voor Mij gesloten. Maar bij Mijn 
kinderen heb Ik toegang, want jullie vertrouwen en liefde voor Mij vormen de geopende 
deuren waardoor Mijn genade kan werken, via welke Ik jullie wereld kan binnentreden en 
jullie gelukkig kan maken door Mijn aanwezigheid. Jullie leven in Mijn barmhartigheid terwijl 
het leven van de kinderen van de wereld door de geestelijke wetmatigheden wordt bepaald. 
Wat een verschil is dat!  
 
Blijf hiervan steeds bewust, dan blijven jullie in de deemoed, dan blijft de poort van jullie hart 
voor Mij geopend. Mijn kinderen, Ik heb jullie lief, Ik sta voor jullie in, Ik ben altijd bij jullie. 
Amen 
 
En tot de hier aanwezigen van gene zijde zeg Ik: Jullie mogen vandaag ook Mijn genade 
ondervinden en Mijn woorden sowieso horen, want Mijn genade is er voor allen die in het 
duister wandelen en niet weten van de enige waarheid van God in Jezus Christus. Dus voor 
allen die niet beseffen dat zij reeds overleden zijn: Jullie lichamen bevinden zich al lang in het 
graf en jullie bevinden je in de wereld aan gene zijde. Als jullie Mijn naam roepen, in Mijn 
naam verlossing vragen, dan zal Ik jullie licht zenden, dat jullie leiden zal op wegen die het 
mogelijk maken wat je hebt verzuimd weer goed te maken, om op die manier dan uiteindelijk 
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jullie woning aan gene zijde te vinden. Hier is verder geen plaats voor jullie. Neem deze 
woorden tot heil en zegen voor jullie van Mij aan. Amen 
  
Geestelijk schouwen Samuel: de ruimte is vervuld van liefde en licht van onze hemelse Vader, 
alles is liefde die uitstraalt tot in de oneindigheid. Jezus staat in het midden van het vertrek. 
Hij draagt een wit gewaad, Hij heeft blond golvend haar, blauwe zachtmoedige en toch ook 
doordringende ogen. Een zacht lachje is op zijn lippen, Zijn houding is kaarsrecht en waardig. 
Zijn hart is wijd geopend, genade en barmhartigheid stromen daaruit naar voren en zoeken 
het verlorene en het eenzame. Oh Vader, Uw liefde is onuitsprekelijk, Uw hart, het is alles wat 
ooit was en zal zijn: liefde, liefde en nog eens liefde. 
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Geschwistertreffen in Nesselwangen d.d. 01.10.2023, 2e doorgave van Jezus  
 
 
 
Zang: Meine Zeit steht in Deinen Händen 
 
(…) 
 
Gebed: Geliefde hemelse Vader, nog eens zijn wij bij elkaar gekomen om in Uw aanwezigheid 
Uw liefde te voelen. Onze harten zijn nog steeds geroerd en ons verlangen hebt U vandaag 
weer sterker aangewakkerd, ons verlangen dat ons leven geheel in Uw hand en Uw hart zal 
mogen zijn, dat wij U mogen toebehoren en dat wij arbeiders in Uw wijnberg mogen zijn in 
deze tijd. Met dat doel hebt U ons geschoold en naar de aarde gestuurd, om U hier te dienen. 
Wij zijn niet voor ons genoegen hier, wij zijn niet hier om de wereld te dienen. En toch hebben 
velen van ons de wereld gediend voordat U ons hebt aangeraakt, wij dragen nog veel ballast 
met ons mee. En U hebt het al aangegeven, dat U deze ballast graag van ons wilt afnemen, 
en toch zegt U ook …… (hier neemt de Vader het over): 
 
Ja, Mijn kinderen, jullie moeten zelf ook iets in dat kader doen. Ja, Ik kom jullie meer dan 
halverwege tegemoet, Ik reik jullie Mijn hand, Ik heb Mijn hart geopend, Ik klop aan de deur 
van jullie hart, maar jullie moeten opendoen, jullie moeten jezelf openstellen. De vrije wil van 
de mens is het hoogste gebod van deze schepping, Ik grijp niet in in het leven van een mens. 
Ik sta aan de deur van het hart en wacht geduldig. En Ik ben altijd bereid, het speelt voor Mij 
geen rol hoe jullie in elkaar steken, hoeveel ballast en smerigheid je met je mee draagt - dat 
is Mij om het even. 
 
En als dan een kind bij Mij komt en zegt: “Lieve Vader, ik ben bereid, ik wil deze weg gaan”- 
dan schrijf Ik jouw zonden in het zand Mijn kind. Dan bestaat er geen zondig verleden meer 
voor jou, alleen nog een toekomst met en in Mij. 
 
En dan zeg Ik: “Zondig vanaf nu niet meer.” Wat betekent dat? Wat is zonde? Veel gedachten 
zijn in jullie aanwezig, ze komen en ze gaan - mooie gedachten, slechte gedachten. Een 
voorbeeld: een zondige gedachte komt in jullie op. Bijvoorbeeld: kwaad spreken over 
iemand, iemand willen misleiden, bestelen, bedriegen, op iemand wraak willen nemen 
omdat iemand jullie beledigd heeft, vernederd heeft. Is dat al zonde, deze gedachten in je te 
hebben? Nee, zeker niet. Een zonde wordt het pas als je deze gedachten in jezelf integreert, 
wanneer je die gedachte vastgrijpt en bewust en opzettelijk (met het oogmerk om daar wat 
mee te gaan doen) een deel van jezelf laat worden. Zolang je dat niet doet, zondig je niet. 
 
En dat is een dilemma voor veel van Mijn kinderen die menen dat alle gedachten die in hen 
zichtbaar worden al als het begaan van een zonde moeten worden beschouwd. Nee, zo is het 
niet Mijn kinderen. Je zondigt pas als men zijn wilsenergie in die gedachte legt, deze in zijn 
ziel opneemt, waardoor deze in principe in de daad kan worden omgezet.  
 
En als Ik zeg: Zondig vanaf nu niet meer, dan bedoel Ik daarmee dat jullie serieus je best 
moeten doen om verkeerde gedachten steeds vaker af te wijzen, dat jullie ze moeten laten 
gaan en zo daarvan verschoond blijven. En pas dan, als zulke gedachten steeds minder vaak 
vaste voet aan de grond krijgen in jullie, deze energieën die jullie meetrekken in hun 
duisternis, en tegelijkertijd Mijn aanwezigheid in jullie steeds meer gestalte aanneemt, dan 
verandert de verhouding zonden versus goddelijke aanwezigheid, in positieve zin. 
 
Nu is het zo dat bij velen van jullie de zonde nog veel ruimte inneemt in jullie ziel en voor Mij 
slechts weinig ruimte in jullie overblijft. En als jullie dat zondigen nalaten, wordt de ruimte 
daarvoor steeds kleiner en de ruimte die Ik in je ziel inneem, steeds groter. Totdat 
uiteindelijk alle ruimte in de ziel aan Mij toebehoort. 
 
Dat is het doel, het doel van deze schepping in haar totaliteit, dat is het doel van ieder mens: 
de wedergeboorte in de geest. En begrijp nu wat een genade het is dat jullie dit weten. Veel 
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mensen lopen blind door deze wereld en weten niets van de bedoeling van het leven. Mijn 
kinderen, dat geldt voor bijna iedereen. En het zijn er zo weinig die zich voorgenomen 
hebben waarheid en liefde in Mij te willen zien en daarnaar te leven. En jullie zijn een deel 
van deze kinderen van Mij, die dit in hun leven hebben opgenomen, die naar deze waarheid 
streven en leven - zoals gezegd in dit ‘groeiproces’.  
 
En toch herkennen jullie nu duidelijk in het kader van de verhoudingen, dat de verhouding 
wereldzonde versus een leven met God steeds meer moet veranderen in jullie, en dat het 
een automatisme is dat in werking gezet wordt doordat jullie de zondige gedachten, die je 
door middel van je geweten herkennen kunt, steeds minder toelaat, waardoor de ruimte die 
de zonden innemen steeds kleiner wordt en de ruimte voor Mij in jullie logischerwijs steeds 
groter. Is dat niet prachtig? 
 
‘Zondig vanaf nu niet meer’ betekent derhalve: de aanwezigheid van God in mij neemt 
gestalte aan - als vanzelf. Dit tot in een bepaalde graad, en Ik zal dan zorgen voor verdere 
vervolmaking van dit proces, want Ik heb dan de mogelijkheid vanuit jullie te werken, 
goddelijke macht in jullie is dan voorhanden om de ziel geheel te vergeestelijken. Dit is de 
nederdaling (indaling) van de Heilige Geest, de geestelijke wedergeboorte, de opstanding in 
Jezus Christus en daardoor tot het eeuwige leven - men kan dit proces op verschillende wijze 
duiden. 
 
En zo zie je dat het helemaal niet zo moeilijk is om een kind van Mij te zijn, het is helemaal 
niet zo moeilijk om niet meer te zondigen, want bij degenen die Mij trouw zijn maak Ik in 
orde wat nog niet perfect is. Als jullie serieus je best doen dan is dat voor Mij voldoende. En 
als er iets is dat je steeds weer niet voor elkaar krijgt, dan zal Ik er zijn, en plotseling zal het je 
dan wel lukken, zoals iemand die een instrument bespeelt waarop hij dagelijks een paar uur 
moet oefenen - na enige tijd beheerst hij zijn instrument. En zoals Ik het al zo vaak heb 
gezegd: De ziel is een instrument waarop je iedere dag een paar uur moet oefenen - ja, 
eigenlijk, als je het zuiver bekijkt, de hele dag zou moeten oefenen, want je leeft de hele dag 
als ziel in deze wereld. 
 
En ook in jullie slaap ben Ik actief; er gebeurt veel gedurende de tijd dat je niet in je actieve 
bewustzijn bent. Dan worden jullie opnieuw geïnstrueerd, dan wordt de ziel gereinigd. En in 
dat verband is het ook belangrijk op welke manier je ’s avonds gaat slapen, wat je daarvóór 
doet. Een avondgebed is zo belangrijk. Een stil gebed, het hart naar Mij opheffen. En in de 
ochtend het gebed: “Lieve God, leid mij door deze dag, mijn Jezus, wees aan mijn zijde en als 
ik mocht vallen, help mij dan weer overeind. En als ik verdrietig ben, raak mij dan aan; en als 
ik me zorgen maak en bang ben, help me dan, zodat ik mijn hart naar U kan opheffen en 
weer vrij word, zodat ik zonder zorgen door deze dag heen kan komen.” Want alleen op deze 
manier kunnen jullie Mij dienen Mijn kinderen, in een goede gemoedsrust. De ziel moet vrij 
zijn om de liefde op te kunnen nemen en te geven. 
 
Zo zegen Ik jullie nog een keer, Ik doordring jullie zielen met Mijn geest waar het maar 
mogelijk is, waar de harten open staan ga Ik naar binnen en vervul Ik Mijn kind met Mijn 
genade, met Mijn liefde. Ik sta altijd klaar voor jullie, sta vast in het geloof, sta vast in het 
vertrouwen, maak je geen zorgen over leven en dood van je lichaam, alles is in Mijn hand. 
Jullie leven behoort Mij toe en Ik ben God, Amen, Ik ben de almachtige God en buiten Mij is 
er geen God. Amen 
 
Geestelijke schouw Samuel: De muren van dit vertrek verdwijnen, Ik zie de hemel geopend tot 
ver in de oneindigheid. En zover het oog reikt zijn er hemelse geesten te zien. In hun en ons 
midden staat Jezus Christus als koning, met een kroon op Zijn hoofd. In deemoed bieden de 
engelen hun harten aan aan de hemelse Vader. Het Onze Vader hebben zij allemaal 
meegezongen, engelenstemmen, die de ziel tot het diepste beroeren en doordringen.  
Nu gaat Jezus door de rijen en zegent ieder van ons nog een keer en droogt de tranen van 
geluk die uit onze harten opwellen. 
Heb dank Vader, dank, U bent de enige en alles voor ons.  
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Geschwistertreffen in Nesselwangen d.d. 02.10.2023, doorgave van Jezus  
 
 

(…) 
 
Mijn vrede zij met jullie. Mijn zegen, Mijn kinderen, vervult dit vertrek. De grote ruimte om 
jullie heen en de nog grotere ruimte in jullie harten. Want jullie harten zijn oneindig in 
zichzelf, in Mij, en in deze wereld van jullie hart zul je eens binnengaan zoals dit gevormd 
werd op deze aarde. 
 
Deze wereld is de ene kant van de voorbereiding, Mijn wereld is de andere kant. De ene 
wereld, de wereld van de vergankelijkheid, van de dood en de tijd, waarin jullie je voeden 
met de boom van kennis van goed en kwaad; de andere wereld die Ik jullie aanbied, is de 
wereld van de eeuwigheid, die jullie voedt met de vruchten van de boom des levens. 
 
En zo zijn jullie als mensen van deze aarde in twee werelden geplaatst, om jullie de 
mogelijkheid te geven, te kiezen voor de ene of de andere wereld. En jullie weten dat deze 
keuzevrijheid noodzakelijk is om te beslissen waar je je liefde op wilt richten en aan wie je je 
liefde wilt schenken en wat je met de goddelijke liefde in je wil gaan doen. 
 
Mijn kinderen, vraag jezelf af wat liefde eigenlijk voor jullie betekent. Wat is liefde? Liefde is 
veelzijdig, liefde biedt veel mogelijkheden (korte onderbreking i.v.m. geroezemoes in de zaal). 
Om liefde te ervaren is het nodig om de stilte op te zoeken, om de gedachten tot rust te 
brengen. Om de schoonheid van de liefde te aanschouwen is een rustig hart nodig, is het 
nodig dat je bereid bent schoonheid te willen zien; niet de schoonheid van de wereld, maar 
de schoonheid van het onzichtbare. Daarmee aan de slag te gaan, verder te gaan, als het 
geloof je daartoe de mogelijkheid geeft.  
 
Het gevaar bestaat echter ook vaak dat men voor Mij kiest, omdat men het verlangen in zich 
voelt naar het goddelijke, naar liefde en geborgenheid in God, en dan komt de wereld er nog 
bij en helaas is het dan zo, dat de ziel zich verhardt in dit onvoorwaardelijke verlangen om 
God te bereiken, God te dienen, dat de liefde tot ijver verwordt en de mens dan tot 
fanatisme afglijdt, de mens gelooft dan Mij te dienen, maar hij dient dan de wil van het 
kwade en het geweld.  
 
Liefde is zachtmoedigheid en goedheid, liefde is tolerantie en geduld, liefde is 
offerbereidheid. Liefde is als water dat steeds het laagste punt opzoekt, dat is deemoed, zij is 
het fundament van de liefde, de hoogmoed is de vijand van de liefde. Ja, ook hoogmoed is 
liefde, maar uitsluitend liefde voor zichzelf en niet voor God en voor zijn naasten. 
 
Het is vaak moeilijk voor jullie Mijn kinderen, om te herkennen welke kleur jullie liefde heeft, 
met welk gewaad jullie je liefde hebt omkleed. Een mooi glanzend gewaad kan een valse 
liefde in zich dragen. En daarom is de zelfreflectie zo belangrijk in Mijn aanwezigheid, want 
alleen Ik ben het licht van de waarheid en alleen Ik kan jullie innerlijk verlichten, alleen met 
Mij moet en kun je de afgronden van je ziel doorgronden en doorlopen. Daar moet je niet 
alleen naar binnen gaan, want dan zou je verdwalen. En daarom is het noodzakelijk Mij altijd 
weer te vragen: “Lieve God, lieve hemelse Vader, laat mij zien wat in mij nog fout en 
verkeerd is. Leid U mij door mijn innerlijke wereld.” En dan ben Ik daartoe bereid - jullie 
weten toch dat Ik alle verzoeken die tot jullie verdere ontwikkeling dienen, vervul; Ik sta klaar 
en ben bereid de duisternis in jullie weg te nemen. 
 
Ja, het zijn steeds weer dezelfde woorden die Ik tot jullie spreek; maar het is noodzakelijk, 
zodat jullie begrijpen waar het om gaat. Zodat jullie de noodzaak van Mijn voortdurende 
aanwezigheid inzien, niet alleen hier in dit vertrek en vandaag. Jullie zijn dragers en 
verkondigers van Mijn geest, de levende God woont in jullie. Mijn kinderen zijn het licht van 
de wereld, jullie vormen Mijn lichaam, jullie zijn dragers van Mijn wederkomst, de 
voorbereiders van het Vredesrijk - wees je van deze verantwoordelijkheid bewust. 
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En zo spoor Ik jullie aan tot ernst en het daadwerkelijk aanpakken van zaken. En Ik zei het al 
eerder: Ik kom jullie tegemoet. De goede wil telt, en daarnaast is het zo, dat Mijn kind precies 
aanvoelt dat hij of zij bepaalde zaken moet laten, omdat deze een hindernis vormen op de 
weg naar Mij toe. Ik geef dat luid en duidelijk aan als de stem van jullie geweten en dan is het 
ook echt een keertje tijd om begeertes en verslavingen die je aan de wereld binden, los te 
laten en ze te laten zijn voor wat ze zijn, anders draai je in een kringetje rond - ook dit is 
belangrijk om te weten. 
 
En toch, weet dat Ik steeds in het ongeziene werkzaam ben. Vaak is het zo, dat een kind 
denkt dat hij niet verder komt op de weg naar Mij, maar er gebeurt veel in het diepste van de 
ziel. En als Mijn kind dan weer een stap voorwaarts doet, dan openbaart deze, in de diepte 
van zijn ziel verrichte arbeid, zich in hem, deze ongeziene goddelijke voorbereiding. En dan 
merkt hij plotseling: Oh wat mooi, dat voel ik ook zo in mij! En de vreugde over de voel- en 
zichtbare vooruitgang, is een aansporing om verder te gaan, om door te gaan. Ja, resultaat te 
zien in de ontwikkeling is belangrijk voor jullie, het geeft zelfvertrouwen en motiveert. 
 
Indien je stilte opzoekt en Mijn aanwezigheid zoekt, dan verschaf Ik jullie altijd duidelijkheid 
met betrekking tot iedere situatie die jullie op aarde bezighoudt en die jullie lijkt te hinderen, 
je hoeft alleen maar te luisteren. Ja, Ik spreek tot al Mijn kinderen. Welke vader zou niet met 
zijn kinderen willen spreken, alleen omdat zij nog niet kunnen zien. Dat zou wel een wrede 
vader moeten zijn. Wat bedoel Ik daarmee? Het ligt niet aan Mij als we niet bij elkaar komen, 
want Ik ben daartoe steeds bereid. 
 
Neem je tijd, jullie hebben tijd in overvloed - hoewel de wereld vaak jullie aandacht opeist, 
de wereld is luid en lawaaiig, zij trekt aan de zielen. En Ik, Ik sta rustig voor jullie deur. Maak 
een keuze.  
 
Ik sprak van de schoonheid van de liefde. Kan men liefde waarnemen? Ja, liefde kan men 
waarnemen als men goed doet. Als men iets goeds doet voor zijn broeder of zuster, als men 
mensen die hulpbehoevend zijn een plezier doet, dan ziet men daarin de schoonheid van de 
liefde. Het is iets prachtigs om de liefde te aanschouwen. En wie de liefde ziet, die ziet Mij, 
want Ik ben de liefde. En wie liefde vergeeft, die vergeeft Mij. En als je Mij aan de mensen 
schenkt, dan raak Ik Mijzelf aan in de harten van deze mensen en dan kan er een ontwaken 
plaatsvinden, niet altijd automatisch en toch ………. er gebeurt altijd iets, wanneer liefde in 
het spel is - onbaatzuchtige liefde, genezende liefde, goddelijke liefde. 
 
Amen. 
 
Muziek ter afsluiting: Abwun “Het Onze Vader” 
 
(…) 
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Feierstunde in Klagenfurt (Oostenrijk) d.d. 25.10.2023 
 
 

(…) 
 

Mijn geliefden, Mijn geliefde schare, Mijn geliefde dochters en ook Mijn geliefde zonen die 
deze woorden zullen horen en lezen. 

Wees ervan verzekerd dat Ik hier aanwezig ben! In principe zou dat al voldoende zijn, indien 
de harten geopend zijn, kan deze liefdevolle band tussen Vader en kind op wonderbaarlijke 
wijze ontstaan en totstandkomen.  

Maar wanneer je je leven zo beschouwt, dan zie je en maak je mee dat er veel zaken zijn 
waardoor je kunt worden afgeleid. Daarom doen Mijn kinderen hun best en zijn zij ook 
hoopvol gestemd en hun bereidheid en overgave is groot. En toch gebeurt het iedere keer 
weer dat je je van Mij verwijdert - niet opzettelijk - maar de liefde verbindt en ook jullie 
verlangen naar Mij is aanwezig. Maar de invloed van jullie wereld is enorm intensief en dan 
kan het heel snel gebeuren dat jullie meegetrokken worden in de gebeurtenissen van alle 
dag.  
 
Nu, Ik weet hoe dat gaat op jullie aarde, dat heb Ik toch zelf meegemaakt. Echter toen was 
alles veel rustiger en niet zo ingrijpend zoals dat nu het geval is. Alleen al met betrekking tot 
de huidige media; die bestonden toen niet en konden dus ook de aandacht niet afleiden. 
Maar in jullie wereld is er veel veranderd in deze 2000 jaar, meer dan 2000 jaar. En daardoor 
worden jullie met totaal andere uitdagingen geconfronteerd en dat is dan niet zo eenvoudig. 

En zo zie Ik hoe Mijn kinderen hun best doen, Ik zie de liefde in de harten, Ik zie het 
verlangen van veel van Mijn kinderen – hoewel niet van allemaal … En Ik zal Mij er 
persoonlijk voor inzetten om al deze harten die zich tot Mij wenden, door deze tijd te leiden 
en te dragen. Het is vaak een dragen - en als jullie je de geschiedenis met de voetstappen in 
het zand voor de geest halen, dan komt het vaak in je leven voor dat er maar één spoor te 
zien is - en dat zijn Mijn voetstappen. En Ik draag jullie in Mijn armen en Ik draag jullie door 
het dagelijks leven dat al uitdagend genoeg is voor velen van jullie - of steeds weer opnieuw 
in jullie leven. 

En zo verheug Ik Mij over Mijn kinderen die deze weg aan Mijn hart altijd weer zoeken en die 
ernaar verlangen dat er vrede zal heersen in deze wereld. Maar zoals jullie zien, gaat dat niet 
zo gemakkelijk met die vrede. Want in jullie wereld regeren macht en geld en de duisternis 
probeert Mijn kinderen in richtingen te sturen die niet goed voor ze zijn. 

En als je er rekening mee houdt dat deze wereld niet de hemel is, maar een gevallen 
schepping, die dikwijls geregeerd wordt door deze duisternis, dan zie je ook hoe belangrijk en 
noodzakelijk het is dat je dagelijks steeds weer de beslissing neemt om samen met Mij jullie 
pad te kiezen. Want op die manier kan Ik het beste aan jullie leven vorm geven. Zo kan Ik 
jullie de kracht geven die je nodig hebt voor de confrontaties op je levensweg. Zo kan Ik jullie 
de liefde schenken die jullie wonden heelt. Op die manier kan Ik de dagelijkse gang van zaken 
in je leven zo vormen, dat je ook vreugde in je hart vermag te ondervinden - en in je leven 
gewaar vermag te worden - ondanks alle tragiek in jullie leven of zelfs op deze planeet. 

En als jullie in vereniging met Mij jullie weg gaan, dan betekent dat ook: Mijn uitnodiging 
aannemen om Mij alles voor te leggen wat jullie onderweg tegenkomen, wat je meemaakt, 
wat je hoort, wat je ziet en wat je ondervindt. Op die manier kan Ik jullie de nodige 
bescherming geven, de nodige kracht, de nodige liefde, de vreugde, het vertrouwen, de 
overgave en nog veel meer. 

En als je het adagium:  

“Heb God lief boven alles en je naasten als jezelf”, in je leven als uitgangspunt neemt, dan 
kan er veel in de wereld gebeuren wat geluk en zegen oplevert, en ook vrede - ook als het er 
niet zo uitziet. Het gaat erom dat als de vrede in jullie harten vermag te leven, deze vrede - 
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met behulp van Mij - zich ook in het uiterlijke kan manifesteren, zich kan uitbreiden en kan 
invloeien, ook met betrekking tot oorlogsgebeurtenissen. 

Ik begrijp jullie emoties wel met betrekking tot wat er nu in de diverse landen gebeurt. Maar 
het is zinvoller liefde toe te zenden, te zegenen, licht te zenden, mensen aan Mijn hart te 
brengen - ook de oorloghitsers - en daar zijn er veel van. Op die manier kan Ik actief worden, 
zo kan Ik inwerken in dit gebeuren. Dat betekent niet dat alles van vandaag op morgen weer 
koek en ei is, want het zijn processen waarvan de oorzaak in een ver verleden ligt - zo 
eenvoudig is dat niet, er zijn veel negatieve energieën die zich ook nu weer in extreme mate 
laten zien.  

En het gaat er ook niet om de één als beter of slechter te beschouwen dan de ander en te 
veroordelen - overal zit een verhaal achter - en het zijn de mensen die lijden. Breng ze 
daarom naar Mij zodat Ik hun kracht kan geven om hun lot te dragen.  

En in het beste geval mogen zij deze wereld verlaten en vinden ze in de geestelijke wereld, 
die ook door Mij geleid wordt, hun weg. 

Ja, Mijn geliefden, laat ons daarom gezamenlijk de weg verder gaan vol vertrouwen en ook 
vol vreugde en kracht. Vreugde daarover dat Ik deze weg met jullie ga, dat Ik aan jullie zijde 
ben, dat Ik jullie liefheb. 

Ja, en zo zegen Ik jullie en neem jullie aan Mijn hart en verzeker jullie dat Ik in jullie harten 
ben opgestaan. 

 

Amen 
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Tagung in Ebikon (Zwitserland) d.d. 04.11.2023 
 
 
 

Mijn kinderen, die Ik hier bij elkaar geroepen heb, die hier bij elkaar gekomen zijn om Mijn 
liefde te ontvangen. Open jullie harten dan voor Mijn woord, opdat het in jullie moge 
opbloeien in de stralen van de eeuwige liefde, die Ik jullie nu toezend vanuit het binnenste 
van Mijn hart. Ja, Ik ben bereid jullie te vervullen met Mijn geest, maar zijn jullie ook bereid? 
Zijn jullie bereid Mijn aanwezigheid in dit vertrek te accepteren, te geloven dat de 
waarachtige en enige God zich waardig acht jullie zo te benaderen, zich nu aan jullie te 
openbaren? 
 
Waarlijk, in Mijn geestesgestalte sta Ik temidden van jullie verkeerde voorstellingen en 
gedachten vol twijfel, te midden van jullie eigendunk en verborgen hoogmoed, met een hart 
vol liefde, zachtmoedigheid en barmhartigheid. 
 
Want Ik heb jullie bij je naam geroepen en bestemd om waardige Godskinderen te worden, 
die jullie zouden moeten zijn, maar nog niet zijn zoals het zou kunnen en moeten zijn. De 
mogelijkheid om Mij na te volgen is een zeer groot goed Mijn kinderen, waarvan de betekenis 
jullie nog niet duidelijk is. 
 
Zie, jullie leven op aarde biedt je de mogelijkheid jullie levensloop te voltooien en weer 
opgenomen te worden in Mijn liefdesgeest, in Mijn hemel. Jullie zijn door eeuwigheden 
gegaan om dit huidige punt van jullie bestaan te bereiken, vanwaar de wedervereniging met 
Mij kan en moet plaatsvinden. 
 
Ja, jullie zijn naar een vreemd land gegaan om vergankelijkheid en dood te zien en te ervaren, 
en daarin de waarde van het goddelijk leven in Mij te herkennen. Zo werd jullie verlangen 
gewekt, zo werden jullie naar Mij toegetrokken en besloten jullie Mij te zoeken op diverse 
manieren.  
 
Nu, Ik heb jullie wegen zo gestuurd dat jullie je nu hier in Mijn aanwezigheid bevinden. Ik had 
jullie dat eens beloofd, voordat jullie aardebewoners werden, en Ik heb woord gehouden 
zoals je ziet en hoort. 
 
Nu herinner Ik jullie aan je belofte. Jullie hebben gezegd: “Lieve Vader, leid mij alstublieft zo, 
dat ik niet verloren zal gaan, maar dat ik U zal vinden in de jungle en doolhof van deze wereld 
op aarde. En als ik U dan zal vinden, zal ik mijn leven aan U wijden, zal ik U dienen met 
volledige overgave en U liefhebben met heel mijn ziel en heel mijn hart. Alstublieft, verlaat 
mij toch nooit.” 
 
Ja, Mijn kinderen, zo is het gegaan. Nu, omdat Ik jullie dit nu zeg, komen deze toenmalige 
woorden weer tot leven in je ziel, in je hart. Dit leidt ertoe dat je verlangen en liefde tot Mij 
sterker en waarachtiger worden. Want van daaruit raak Ik jullie aan in jullie innerlijk, om jullie 
deels nog wankele geloof realistisch te maken, om jullie te vervullen met waarachtigheid en 
met het eeuwige leven vanuit Mij. (s.v.p. hier even kort stoppen). 
 
Voel nu de geest van de waarheid, die in dit vertrek neerdaalt, want nu is er licht in de 
duisternis, en liefde vervult jullie bestaan, verlossende Vaderliefde, liefde die voor jullie aan 
het kruis gestorven is om jullie opstaan uit de dood mogelijk te maken, hier en nu en voor 
eeuwig. 
 
Amen, Mijn kinderen, Amen. Ik ben het die tot jullie spreekt, Jezus Christus, Amen. 
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Feierstunde in Zorneding d.d. 18.11.2023 
 
 
 

Lied: Jesus höchster Name 
 
(…) 
 
Samuel: Jezus zegt dat we niet eerst een voorstellingsronde hoeven te maken. Hij staat hier al 
in ons midden en spreekt: 
 
Mijn kinderen,  
Waarheid heeft zich in deze ruimte neergelaten, licht en liefde breng Ik jullie om jullie te 
vernieuwen in de geest, om jullie opnieuw met groot verlangen te vervullen, opdat jullie 
harten mogen ontvlammen, opdat jullie opnieuw kracht en moed mogen ervaren om jullie 
levensweg op aarde te gaan, in dit dal van de dood, waarin Ik jullie begeleid en leid en 
bescherm overeenkomstig de mate waarin je jezelf aan Mij overgeeft, Mij vertrouwt, voor 
Mij je hart opent, opdat Ik in jullie leven kan binnentreden. Want alleen dan, als jullie de deur 
openen, kom Ik naar binnen. 

Zo sta Ik voor vele deuren en klop aan en wacht vol verlangen op het moment dat Ik mag 
binnengaan in jullie sfeer, die je overeenkomstig je bewustzijn vormt en die alleen Ik kan 
verlichten en waarbij Ik jullie kan vrijstellen van de werking van de wet van oorzaak en gevolg 
volgens Mijn goddelijke ordening, en jullie in de barmhartigheid kan plaatsen. En dat is Mijn 
wens en wil, jullie uit deze tijdstroom te nemen, uit deze draaikolk op aarde, zodat Ik jullie 
aan de hand kan nemen en jullie hart in hart met Mij door deze tijd kunt gaan, door deze 
eindtijd. 

Ik heb jullie je hele leven lang al geleid, langs zijwegen en weer naar het juiste pad. Ik heb 
jullie vele mogelijkheden geboden om een geestelijk leven te leiden - en toch zijn er zo veel 
dwaalsporen. Jullie weten het nu, omdat je aan Mijn zijde gaat. Alleen in Mijn licht 
herkennen jullie dat alleen Ik de weg ben, de waarheid en het leven. En dat er buiten Mij 
geen mogelijkheid bestaat tot verlossing, bevrijding en terugkeer naar jullie geestelijk thuis. 

En dat is ook de reden waarom Ik Mijn kinderen bij elkaar roep zoals hier, binnen dit kleine 
eiland van licht waarvan er vele zijn op aarde, de een meer met Mij verbonden dan de ander. 
Want in Mijn aanwezigheid gebeurt niet zoveel als je zou denken. Er zijn veel mensen die 
gezamenlijk bidden en mediteren, maar ze nodigen Mij niet uit. Het ontbreekt hen aan 
deemoed. En waar de hoogmoed heerst, zul je Mij niet vinden, daar laat ik Mij niet zien.  

Dat zijn voor nu de eerste woorden, Ik zegen jullie. En Ik heb ook weer velen uitgenodigd uit 
de geestelijke wereld. Velen kunnen zien wat er in deze ruimte gebeurt en hebben deel aan 
deze bijeenkomst. Ja, het zijn er al velen en het zullen er nog meer worden in de loop van de 
middag. Honderden en zelfs duizenden zullen er zijn die vandaag Mijn zegen mogen 
ontvangen. En als zij hun harten openen - en Ik richt Mij nu rechtstreeks tot hen: Dan zal een 
lichtstraal vanuit Mijn hart hun harten aanraken en er zal grote genade geschieden in deze 
tijd waarin de geesten zullen worden gescheiden. Waar Ik degenen die bereid zijn Mij hier 
hun leven op het offeraltaar te geven naar huis zal leiden in de eeuwige gelukzaligheid. En de 
anderen, die alleen voor zichzelf leven, die geen God nodig hebben, voer Ik op andere 
wegen. Zij zullen ook eens hun doel bereiken, maar met veel pijn en moeite en het zal lang 
duren, waarbij zij geconfronteerd zullen worden met vergankelijkheid en dood. Dat zij jullie 
gezegd. 

En dat is nu voorlopig even genoeg. Mijn zegen rust op jullie, moge Mijn liefde jullie harten 
vervullen en jullie vrede en een hart vol vreugde schenken. Want vreugde is toch zo 
noodzakelijk in deze tijd van treurigheid en duisternis. De vreugde dat Ik jullie Verlosser ben, 
dat Ik gekomen ben om jullie verlossing te schenken, zodat jullie levenscyclus nu afgesloten 
kan worden. Een lange weg zijn jullie gegaan door tijd en eeuwigheid. En nu is het tijd voor 
de eeuwigheid in Mij. Amen. 
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Lied: Thank you 
(…) 
 
Voorstellingsronde - wat betekent Jezus voor Mij …. 
 
Lied: Sanctus aus Cäcilienmesse van Charles Gounod 
(…) 
 
Tweede Vaderwoord: 
 
Mijn kinderen, Ik sta nog steeds in jullie midden en heb jullie gesprekken aangehoord. En 
zoals jullie zien, zijn er, zoals er ook verschillende karakters en persoonlijkheden zijn, ook 
verschillende wegen en verschillende geloofsniveaus. Ja, Mijn kinderen bevinden zich op 
verschillende niveaus. En sommigen dwalen wat van de weg af. Voor hen ben Ik bereid, sta Ik 
altijd klaar, om Mijn kind weer terug te leiden. En sommige kinderen blijven op de weg staan, 
gaan niet verder en zeggen: “De weg is niet zo zoals ik me die had voorgesteld.” En dan kom 
Ik en zeg: “Mijn kind, het ontbreekt je aan deemoed. Je wilt zelf de weg bepalen. Wil je 
beweren dat jij de weg bent, de waarheid en het leven? Meen je dat nou werkelijk Mijn kind? 
Wil jij een goddelijke orde vervaardigen voor jezelf?” 

Zie, een dergelijke weg voert naar de afgrond. Daar bevinden zich vele valkuilen. En daarom 
is het zo noodzakelijk je steeds weer voor ogen te houden dat jullie Mij nodig hebben en dat 
Ik jullie leven vorm geef. 

Ja, jullie hebben wensen en Ik vervul die wensen. Geestelijke wensen vervul Ik altijd. Ook 
materiële wensen vervul Ik, wanneer jullie ze dankbaar aannemen zoals Ik ze aanreik - 
wanneer het voor jullie heil zinvol is. Ik kan echter jullie wensen vaak niet honoreren, want 
sommige zijn gevaarlijk, ook wanneer jullie denken: “Ach, dat is toch prima voor mij.”  

Maar Ik kan alles overzien, Ik kan ver vooruit kijken in de eeuwigheid, en een kleine 
verandering hier in jullie nadeel kan voor daar een grote omweg inhouden. En Ik wil jullie 
toch op de meest snelle weg leiden. Ja, er is haast geboden. Ik ijl jullie tegemoet, om jullie 
aan de hand te nemen en samen met jullie voorwaarts te gaan in de korte tijd die nog 
resteert. Want jullie zouden toch reeds in Mijn tegenwoordigheid moeten leven, voordat Ik 
Mijn geest van waarheid en gerechtigheid over de aarde stuur om haar te ‘richten’, zodat 
jullie dan Mijn algemene wederkomst samen met Mij mogen beleven. En tot dat moment is 
er niet veel tijd meer. Daarom heb Ik deze eilanden gecreëerd, deze gemeenschappen. 
Daarom ben Ik toch bij jullie om aan jullie te trekken, om bij jullie aan te dringen ook. 

Er bestaat toch een groot verschil, zoals Ik al aangaf, tussen enerzijds de goddelijke wet van 
oorzaak en gevolg, waar men aan overgeleverd is als men God niet kent, en die maakt dat 
men door het lot heen en weer geworpen wordt en niet weet waarom, en niet weet waarom 
men leeft - en anderzijds het leven in de genade van Mijn barmhartigheid. Ik heb jullie toch 
ingevoerd in wat de zin van het leven is, van het bestaan. Voor jullie heb Ik Mijn 
barmhartigheid uitgebreid. Besef daarom hoeveel Mijn genade waard is en hoeveel de 
verlossing waard is! 

Als je de blik op het wereldgebeuren richt en ziet waar daarentegen een kind van God zich 
mee bezig zou moeten houden, dan zie je de discrepantie tussen deze beide levenswijzen - 
respectievelijk tussen dood en leven. Als je dit herkent en als je ziet dat je je op de levensweg 
bevindt met Mij, dan wordt de ziel vervuld van dankbaarheid en vreugde en gelukzaligheid. 

En zoals eerder reeds werd benadrukt: Als Ik jullie Mijn hart openbaar, dan is daar ook een 
groot gevaar aan verbonden. Dan vloeit namelijk goddelijke macht in jullie en jullie kunnen 
die macht misbruiken, deze liefdesmacht. En dat is ook, wat Satan doet. Hij kent Mij, Satan, 
hij weet van Mijn grote geduld en Mijn lankmoedigheid en Mijn liefde. Hij weet, dat wanneer 
Hij tot inkeer komt, Ik hem met open armen zal ontvangen. En daar maakt hij gebruik van. Hij 
lacht Mij uit en bespot Mij om Mijn geduld en liefde. 
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En bij een kind kan dat net zo gaan, dat het Mijn liefde gebruikt en zegt: “Lieve God, ik weet, 
U neemt mij toch altijd weer aan. Ik kan nu nog mijn lusten botvieren, ik kan nu nog mijn 
eigen weg gaan. Ik kom daarna dan wel naar U en dan neemt U mij toch wel weer aan.” 

Maar Ik zeg jullie Mijn kinderen, jullie schatten de ernst van de situatie verkeerd in. Ja, Ik ben 
bereid, maar er moet eerst iets van jullie kant gedaan worden. En Ik kan jullie zonden alleen 
vergeven, als je voortaan laat zien, op serieuze wijze laat zien, dat je oprecht je best doet om 
niet meer te zondigen. En een kind van Mijn hart weet heel goed wat zonde is. Hij weet exact 
wanneer hij de rechte weg verlaat - Ik laat dat jullie steeds voelen. 

En daarom is het nu de tijd dat je bepaalde dingen achter je moet laten. Zodat Mijn 
verlossingswerk zich in jullie kan manifesteren, zodat Ik in jullie kan opstaan. De kruisiging 
van de oude mens, dat is het loslaten van de bindingen met de wereld. 

Laat je niets aan de wereld gelegen liggen. Je weet wat er in de wereld gebeurt, maar wend 
je blik af, naar Mij toe. En eerst als je samen met Mij bent kun je de wereld met Mijn ogen 
zien. Zolang je de wereld met mensenogen beschouwt is het jullie ziel zwaar te moede. Deze 
blik berooft je van je zielenadem en ketent jullie geest. Daarom, kijk naar Mij, zoek je vrede in 
Mij, zoek Mijn tegenwoordigheid, dagelijks, ieder uur, iedere minuut. 

En Ik zei toch: Bij wie de deur voor Mij opendoet, treed Ik binnen. Wat betekent dan Mijn 
binnentreden in jullie ziel? Het is de vervulling met Mijn Geest, het is de uitstorting van de 
Heilige Geest, het is de opname/wegvoering (“Entrückung”, zie 1 Thessalonicenzen 4:16-17), 
het is de wedergeboorte in Mij. Dat wil Ik jullie geven. 

En daar denken sommigen: “Ik ben nog lang niet zover.” En dat is goed zo te denken, dat is 
een daad van deemoed dat te erkennen. En als een kind denkt: ”Ik ben al bijna 
wedergeboren, ik doe toch alles goed en juist.” Dan zeg Ik: Mijn kind, dan heb je jezelf toch 
nog niet goed herkend. Want alleen Ik ben goed in jou, en alles aan jou is zonde. En eerst 
wanneer Ik in jou opsta is het goed. En dan pas ben je een waarachtig kind van God. Zolang je 
geen kind van God bent, ben je een schepsel dat onderworpen is aan Mijn geestelijke wetten 
van oorzaak en gevolg. En toch zeg Ik nog eens: Mijn barmhartigheid neemt Mijn schepsels in 
Mijn liefde op en maakt ze tot Mijn kinderen en daarom noem Ik jullie zo. Dat zijn jullie, jullie 
die zich ernstig hebben voorgenomen de weg met Mij te gaan. 

Korte adempauze 

Jezus: Als gevolg van de nood die komt zullen veel mensen ertoe gebracht worden om te 
gaan bidden. En er zal grote nood over deze aarde komen. En toch ziet een mens die aan 
Mijn zijde gaat, het goddelijke plan dat achter alles zit, en dat altijd alles goed laat aflopen. 
Want er bestaat een zekere noodzakelijkheid voor wat er nu op deze aarde gebeurt. Vanuit 
Mijn standpunt bezien bewerkt Satan de akker voor Mijn rijk. Hij brengt deze wereld tot de 
ondergang met de bedoeling daar vervolgens zijn rijk op te richten. En toch is het zo, dat Ik 
Mijn rijk zal oprichten en het zijne daardoor definitief te gronde zal gaan. En zo ziet men dat 
het slechte altijd het goede moet dienen - als je het goed bekijkt, met Mij bekijkt. 

En nog iets wil Ik jullie meedelen. Ja, het is de nood die de mensen tot bidden brengt. Maar 
het is nog veel groter en waardevoller als een mens zonder in nood te verkeren tot Mij komt. 
Als het een mens goed gaat, hij kan zich vrij bewegen en hij is gezond, hij heeft een goed 
inkomen, hij is zogezegd in goeden doen. En als hij dan naar Mij toekomt en Mij bedankt, en 
zijn welvaart deemoedig uit Mijn hand neemt en zich er over verheugt dat Ik hem dat alles 
schenk, Mijn geliefden, dat is het wat Ik van jullie verwacht. 

Mijn kinderen, het eerste woord heeft de akker gereed gemaakt, dit woord heeft nu zijn 
sporen getrokken en nog een woord zal Ik jullie schenken, om de zaden in de akker van jullie 
zielen en harten te strooien. Amen. 

Lied: Jules Massenet: Thaïs / Acte Deux - Meditation 
(…) 
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Derde Vaderwoord: 
 
Uit Mijn hart stroomt een lichtstraal naar jullie harten en dit licht verbindt jullie harten 
onderling, zodat een rad gebouwd wordt, een cirkel van licht.  
En nu is het noodzakelijk dat jullie gedachten nog rustiger worden, dat jullie je helemaal aan 
Mij overgeeft, om vrij te zijn, om Mijn aanwezigheid te voelen, om Mijn geest op te nemen. 
 
Levendigheid en liefde vervullen jullie harten, Ik ben het, Jezus Christus, de almachtige God, 
Vader van Mijn kinderen. Liefde ben Ik en liefde is Mijn leven en leven is waarheid. En dat 
alles bij elkaar is Mijn frisse en krachtige geest van het leven. 
 
Goddelijke macht heb Ik in jullie gelegd, alles wat van Mij is, is ook in jullie aanwezig. Jullie 
zijn toch Mijn kinderen. In jullie is goddelijke liefde en is goddelijk leven. Levendigheid die 
nog in mindere of meerdere mate ingekapseld is, Ik wil deze levensgeest losmaken in jullie. 
En daarvoor is het noodzakelijk dat je Mij herkent. En Ik gaf al aan dat het niet zonder gevaar 
is om Mij volledig aan jullie te openbaren. En toch is het noodzakelijk. En Ik kan bij ieder van 
Mijn kinderen wat zijn of haar intenties zijn. 
 
De deemoed, jullie weten het, is het fundament van de liefde, het is de ziel van de liefde. En 
zo zal het snel gaan, snel, Mijn kinderen, voor diegenen die bereid zijn, zal Ik Mijn geest in 
hen bevrijden. Echter alleen voor diegenen die de wereld geheel hebben afgezworen kan Ik 
dat doen; zij die geen voorbehoud voor zichzelf maken, doch ook het laatste nog willen 
loslaten, in de wetenschap dat de wereld niets is als dood en vergankelijkheid. En dat is nog 
een beslissende stap, deze laatste overgave, dit sterven in Mij, zodat Ik kan opstaan in jullie. 
Dat is een grote daad. En niet veel mensen zijn bereid die stap te zetten. 
 
Ja, er bestaat ook een trapsgewijze wedergeboorte, dan kun je zo omschrijven. En voor veel 
van Mijn kinderen is dit af en toe voelen van Mijn aanwezigheid genoeg. En toch is er nog 
wat veel groters. En juist in deze tijd heb Ik jullie geroepen en beroepen om deze stap te 
zetten, deze laatste stap in Mijn hart. Dan kan het zijn dat er in jullie nog een keer een grote 
beroering ontstaat. Ja, Satan zal zich dan melden en daarom laat Ik jullie zijn listen en 
valstrikken zien. Want hij heeft vele toegangen en mogelijkheden, maar steeds in samenhang 
met de wereld. En daarom zeg Ik: Wend je ogen af van de wereld en kijk naar Mij. Ik geef 
jullie de tekenen die je nodig hebt om te herkennen wat noodzakelijk is - jullie voelen dat 
dan, het is een gevoel, in de ziel. 
 
En Ik zeg jullie nog wat: Als jullie maar een heel klein beetje in Mijn geest handelen bij het 
zetten van deze laatste stap van de overgave, trek dat dan naar binnen in de geest, dan valt 
sowieso alles van je af.  
Maar jullie moeten deze stap zetten - geef Mij dit bewijs van trouw dat je het werkelijk wilt. 
 
En als jullie steeds weer door de wereld worden aangetrokken, door de TV, de computer om 
verstrooiing te zoeken (Jezus bedoelt hier het slechte, verkeerde gebruik van de media), wat 
het dan ook moge zijn, wanneer je nog op één of andere manier verslaafd bent, dan is het nu 
de tijd om los te laten. Het is een proces - en toch is het slechts één stap naar Mij en dan grijp 
Ik jullie vast. Daarom schraap al je moed bij elkaar, jullie wilskracht en schenk ze Mij. En dan 
vloei Ik in jullie wil en dan wordt het één wil en één liefde - de wedergeboorte in Mij. 
 
Mijn kinderen, Ik houd van jullie, Ik houd zelfs heel veel van jullie. Ik kan me niets liever 
wensen dan jullie nu reeds in Mijn armen te sluiten (Jezus bedoelt hier voortijdig met Zijn 
geest vervullen en/of van de aarde wegnemen). En toch mag Ik het niet doen. Een vrucht die 
van de boom geplukt wordt voordat zij rijp is, is niet te genieten. Het graan dat geoogst 
wordt voordat het rijp is, is niet te verkopen. Alles heeft zijn tijd nodig en laat het daarom 
maar aan Mij over. Ik ken iedere graad van rijpheid. Ik weet wanneer de vrucht rijp is. 
 
Blijf daarom vertrouwen houden, blijf geduldig, blijf in de overgave. Ik ben altijd bij jullie. 
Mijn hart is wijd geopend. Zo zegen Ik jullie, Ik leg Mijn handen op jullie hoofd. Ik verenig 
jullie, dit kleine eiland, dat hier nu vorm gekregen heeft, dit liefdeseiland (Jezus bedoelt 
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daarmee alle broeders en zusters van Zijn kleine kudde, vanzelfsprekend ook hen die niet in 
een lichaam aanwezig zijn), dat nu uitstraalt in de wereld, het licht dat zich nu uitbreidt en 
stroomt en zich om de aardbol vormt - vanaf deze plek waar Mijn hart wijd geopend is. En zo 
maken jullie deel uit van wat Ik doe, jullie zijn een deel van Mijn licht, jullie zijn een deel van 
Mijn liefde.  
 
En zo zal het zijn en zo zal het blijven. En Ik zal jullie weer bij elkaar brengen in de een of 
andere kring, om jullie toe te spreken, om jullie moed in te spreken, om jullie Mijn liefde te 
bewijzen. Amen. 
 
Samuel: Nu neem ik waar dat de hemel zich geopend heeft. De stilte van de hemel 
manifesteert zich in deze ruimte. De hemelbewoners kijken nu allemaal naar Jezus, die hier in 
het midden staat. Absolute stilte in de hemel die je kunt voelen. Het is een stille vreugde. 
Goddelijke vreugde is een gebundelde essentie die uit de ziel voortkomt. Gelukzaligheid 
doordrongen van goddelijke liefde, van onuitsprekelijke vrede en eenheid in Jezus Christus. 
 
Dit hemelse bewustzijn, dat nu in deze ruimte instraalt, is het woordeloze gebed van onze 
zusters en broeders die geen aards lichaam dragen, maar in hun geestelijke woningen zijn 
gebleven om ons door middel van een gebed te begeleiden. Hele legers van engelen bidden 
voor ons, opdat we niet verloren gaan, maar deze weg tot een goed einde kunnen brengen. 
En er is overal grote vreugde dat wij al tot hier gekomen zijn, dat wij reeds samen met Jezus 
onze weg gaan en niet in antichristelijke esoterie en spiritualiteit verdwaald zijn geraakt. De 
lichtstralen uit hun harten naar onze harten zijn de geestelijke omarming die ons nu ten deel 
valt. Materieel-aards gezien zou dit een lichamelijke omarming zijn.  
 
Onze beschermengelen leggen nu hun handen op ons hoofd. Men kan een lichte druk op het 
hoofd voelen. Jezus staat daar, rechtop en waardig in een lang wit gewaad, er speelt een 
glimlach om Zijn lippen, Zijn grote blauwe ogen lichten op in liefde en toeneiging en vrede. 
 
Lied: Abwun “Vater Unser.” Antje Nagula (…) 
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Doorgave aan Joseph Gruber in het kader van de Feierstunde in Bergheim-Salzburg 
(Oostenrijk) d.d. 25.11.2023  

 
 
 
Ja, Ik ben bij jullie alle dagen, tot aan het einde van deze wereld. En waar twee of drie in 
Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.  
 
Jullie kennen deze woorden, jullie kennen zoveel van Mijn woorden en jullie hebben Mijn 
woorden opnieuw gehoord. Wie gelooft werkelijk dat Ik bij jullie aanwezig ben in het woord? 
Weten jullie het te waarderen dat Mijn woord nu weer zo wonderbaarlijk tot jullie komt door 
Mijn dochter? Kunnen jullie voelen, bemerken, begrijpen en geloven dat Ik, Jezus Christus, nu 
echt bij jullie ben in dit woord? Kunnen jullie dit woord ontvangen, begrijpen, kunnen jullie 
Mij in het woord waarnemen en geloven dat dit woord, deze woorden die jullie gehoord 
hebben, niet zomaar loze woorden zijn die gezegd worden, net zoals jullie vaak loze woorden 
zeggen in jullie gesprekken?  

Ik ben aanwezig in elk van Mijn woorden die jullie nu gehoord hebben. Kunnen jullie Mijn 
aanwezigheid voelen? Jullie zijn meestal in het verleden of in de toekomst. Op dit moment in 
de toekomst, door de angsten voor de toekomst. Jullie zijn volgepropt met nieuws vanuit de 
media, met dreigend gevaar tot oorlog. Jullie hebben ook veel profetieën ergens in het 
verleden gehoord en worden in beslag genomen door de angst voor een mogelijke derde 
wereldoorlog of wat er ook zou kunnen komen, het houdt jullie bezig en geeft onrust. Jullie 
zijn daardoor met de toekomst bezig en heel weinig in het heden - meer in het verleden, over 
wat jullie belast en wat jullie met jullie meedragen.  

Jullie kunnen Mij alleen in de tegenwoordige tijd ontmoeten. Kijk naar de woorden, probeer 
in de woorden te voelen, de geest van een woord te herkennen, ook de geest in de woorden 
die nu geuit zijn, gesproken werden. Maar jullie kunnen deze geest in het woord alleen 
bevatten met je geest, die in je hart is, niet met je verstand. Jullie proberen alles met je 
verstand te begrijpen, bij jullie is alleen je verstand echt getraind. Het hart, dit begrip van het 
hart, de taal van het hart is niet in jullie ontwikkeld.  

Gebruik de tijd van deze aardse school om deze taal van het hart nog te ontwikkelen. Mijn 
woord moet en kan jullie daarbij helpen, doordat jullie Mijn woord, dat je nu gehoord hebt of 
ook gehoord of gelezen hebt in de bijbel of in andere, zo genoemde heilige geschriften, 
boodschappen, Vaderwoorden, in jullie op te nemen. Door deze woorden in je hart te laten 
stromen. En dat jullie je hart openen en deze woorden in stilte in je hart opnemen, ook 
gedurende de dag.  

Niet in je hoofd, probeer je hoofd te passeren. Het hoofd wil alles beschouwen, alles 
vasthouden, alles begrijpen. Geef je hoofd, je denken en deze gebondenheid aan je denken 
aan Mij over. Jullie hebben een vrije wil, alleen als jullie Mij vragen, als jullie jezelf uit vrije 
wil, uit liefde tot Mij wenden, kan Ik ingrijpen en jullie helpen. Anders moet Ik jullie - ook al 
lijd Ik er onder wanneer Ik zie dat jullie afdwalen - op omwegen laten gaan. Maar Ik wil jullie 
op de directe weg naar Mij toe leiden!  

Jullie kennen ook Mijn uitspraak: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Jullie kennen 
deze woorden allemaal. Velen, die Mijn woorden kennen en al bij Mij waren, lopen dan weer 
weg en gaan willekeurige leraren of meesters volgen, die verleidelijke aanbiedingen doen en 
hopen daar iets te vinden. En als iemand al eens bij Mij is geweest en dan wegloopt, is het 
vaak heel, heel moeilijk en duurt het lang voordat hij weer terugkomt.  

Maar het is nog gemakkelijker hier op aarde de weg terug te vinden dan ginds. Jullie hebben 
het gehoord: In de eeuwigheid, waar geen tijd is, duurt het vaak eindeloos lang voordat 
iemand werkelijk tot bezinning komt of Mijn woorden in het hart opneemt of in elk geval 
tenminste aan Mijn naam denkt of deze uitspreekt. Ik ben er altijd, Ik ben altijd bij jullie, hier 
op aarde en op alle geestelijke niveaus. Onthoud Mijn naam, Jezus, en wanneer je in nood 
bent, roep dan deze naam: "Jezus kom!”  
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Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, Ik alleen, slechts Ik alleen, kan jullie bevrijden. 
Vooral die zielen die met een grote last heengaan, die deze last niet hebben verwerkt of niet 
opgelost of losgelaten hebben, hebben het vaak heel moeilijk om met deze last ginds te 
leven. Vraag Mij om bevrijding. Ik heb jullie aan het kruis bevrijd, Ik heb jullie verlost. Elk 
kind, op elk niveau, in deze wereld of in het hiernamaals, is verlost, is bevrijd van alle schuld. 
Ik heb alle schuld aan het kruis gedragen. Maar jullie moeten Mij vragen dat Ik jullie dan 
werkelijk verlos en jullie moeten dan werkelijk loslaten, jullie moeten de schuld aan Mij 
afgeven - maar jullie kunnen dat ook niet doen als jullie willen ... jullie zijn vrij om het te 
doen.  

Velen praten en geven het over en nemen het dan weer op ... Jullie moeten echt alle lasten, 
alle schulden overdragen met een berouwvol hart. Ik heb gezegd: Werp alle lasten op Mij, Ik 
zal jullie bevrijden! Ik heb jullie bevrijd. Maar jullie moeten Mij steeds weer vragen dat Ik je  
werkelijk bevrijd van iedere last, jullie moeten steeds weer je lasten, je zonden, je schuld 
ononderbroken bij Mij brengen in een eeuwigdurend gebed, ze aan Mij overdragen, ze in 
Mijn handen leggen en dan voelen dat jullie weer terugkeren in jullie dagelijks leven, in jullie 
leven, vrij en bevrijd.  

Bid dus zonder ophouden en bid ook zonder ophouden voor al je broeders en zusters op 
aarde en in het hiernamaals, vooral voor hen, die jullie omringen.  

Vele, vele zielen die nu overgaan, komen met zware lasten aan en jullie kunnen hen helpen. 
Jullie kunnen hen helpen door tot hen te spreken wanneer jullie aan iemand denken, een 
naam van jullie geliefden, een overledene die nog niet bevrijd is. Jullie kunnen Mij vragen om 
hen te bevrijden. Of spreek hen rechtstreeks aan en zeg hen dat ze hun lasten aan Jezus 
moeten overgeven en moeten bidden: Jezus help me, Jezus kom naar me toe! Leer deze zin 
uit je hoofd: Jezus help mij, Jezus kom naar mij toe, wees genadig en barmhartig naar mij 
arme zondaar.  

Amen 
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Doorgave aan Joseph Gruber in het kader van de Feierstunde in Bergheim-Salzburg 
(Oostenrijk) d.d. 26.11.2023  

 
 
 
Mijn geliefde kinderen,  

Jullie hebben gesproken over hoe belangrijk het is om Mijn woord in praktijk te brengen en 
hoe moeilijk het voor jullie is.  

Jullie kennen al zoveel woorden van Mij, die jullie gehoord hebben en ook heel, heel veel die 
jullie gelezen hebben. En je hebt altijd de beste voornemens om Mijn woord echt in praktijk 
te gaan brengen - maar als je in de praktijk met mensen of taken wordt geconfronteerd, weet 
je niet wat je moet doen. Ja, soms denk je aan Mij en vraag je Mij om je te helpen - en dat is 
goed zo.  

Jullie zouden Mij steeds weer moeten vragen om jullie te helpen om Mijn woorden op het 
juiste moment, op de juiste plaats en op de juiste manier in praktijk te brengen. Maar het 
gevaar bestaat steeds weer - en jullie ervaren het ook steeds weer - dat jullie Mijn woord 
gewoon willen doorgeven - anderen willen bekeren - omdat jullie je gerealiseerd hebben hoe 
belangrijk, behulpzaam en goed Mijn woorden zijn. En zo willen jullie anderen vertellen om 
Mijn woord ter harte te nemen. Jullie willen Mijn woord aan anderen doorgeven naar beste 
kennis en geweten, en jullie zijn van goede wil. Maar op de een of andere manier, zonder dat 
jullie het beseffen of merken, willen jullie dan de anderen verantwoordelijk maken voor het 
in praktijk brengen van Mijn woord. Dat doen jullie graag, maar je vergeet dat jullie in de 
eerste plaats Mijn woord in praktijk moeten brengen en dat niet meteen aan anderen 
moeten opdringen en hen min of meer met geweld moeten dwingen om het in praktijk te 
brengen. Jullie willen echt - in alle oprechtheid - iets goeds doen voor jullie broeders en 
zusters.  

Daarom zijn in eerste instantie Mijn woorden die jullie nu gehoord en gelezen hebben, tot 
jullie gericht. En probeer nu eens bij jullie zelf te blijven en ze niet meteen aan anderen te 
willen doorgeven, maar Mijn woorden rustig in jullie hart te laten bezinken: vanuit jullie 
hoofd, waarmee je ze vaak opneemt, in jullie hart te laten bezinken. En probeer te voelen 
hoe Mijn woorden verzinken als ze bij jullie binnenkomen.  

Jullie hebben gezongen: De liefde laten bezinken, je laten vallen en Mijn woorden laten 
verzinken, laten neerdalen … 

Mijn woorden zijn als zaadkorrels. Je moet ze eerst in de grond van je hart, je ziel laten 
verzinken. Pas dan kunnen ze vrucht dragen. Als je ze alleen maar uitstrooit, dan vallen er 
veel zaadjes op de stenen, op onvruchtbare grond, zoals je uit Mijn woord in de bijbel hebt 
gelezen en gehoord. Je moet ze eerst in je hart uitstrooien, in de grond van je hart. En deze 
grond cultiveren als een tuintje, zoals het in Mijn woord beschreven is door Jakob Lorber: 
deze Jarah, die het tuintje met liefde cultiveerde en uit dit tuintje oneindig veel wijsheid - 
Mijn wijsheid - oogstte. Dus, alleen als je Mijn woord als een zaadje in je aarde, je hart, laat 
bezinken, kan het vrucht dragen, maar het duurt vaak lang. Je hebt geduld nodig. Je hebt 
vaak zo weinig geduld, dat je er meteen aan wilt trekken, net als wanneer je aan een plant 
trekt - je moet het groeiproces met rust laten, kijken en observeren. Jullie moeten niet de 
Maker zijn, maar jullie moeten werktuigen zijn, getuigen van de werken die Ik in jullie plaats 
door Mijn zaad en Mijn woord.  

Dit is de eerste verklaring van hoe jullie Mijn woord in de praktijk moeten brengen: Plant 
Mijn woorden eerst als zaden in je hart, en zorg dan als een tuinman voor deze zaden, geef 
ze dan water, dat heb je al gehoord, door deze zaden met liefde te begieten, door ze 
liefdevol tegemoet te treden en te geloven en hopen dat er iets moois van deze zaadkorrels 
zal komen. Het vereist echter geduld en eenvoudigweg loslaten, laten groeien en 
vertrouwen, het vereist geloof en vertrouwen. Echt vertrouwen dat Ik uit dit zaadje zal 
groeien. Ik ben tenslotte in Mijn woord aanwezig. Laat Mij in jullie groeien in het woord. Als 
het woord in je gevallen is, probeer er dan aan te voelen, te ervaren hoe Ik als een bloem uit 
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dit zaadje groei. En kijk, wees op een bepaalde manier nieuwsgierig naar wat voor vrucht er 
uit Mijn woord zal komen en probeer er echt op te vertrouwen dat er alleen iets goeds uit 
Mijn woorden kan groeien, iets moois.  

Ik geef jullie zoveel schoonheid. Jullie gaan vaak de natuur in en zien dan de mooie bloemen, 
zelfs de sneeuwvlokken niet. Je moet leren om Mijn zaad, Mijn woord, in alles te herkennen. 
Ik spreek rechtstreeks tot jullie door het woord - maar Ik spreek ook tot jullie door de 
bloemen, door de planten en door de sneeuwvlokken.  

Probeer Mij, Mijn liefde, Mijn waarheid, Mijn leven, Mijn kracht, Mijn woord, in alles te 
herkennen, in al je broeders en zusters en ook in de natuur. Probeer Mij steeds beter te 
herkennen en laat Mij, Mijn woord, Mijn waarheid, werkelijkheid worden in jou. Verwerkelijk 
dus Mijn woord, zet Mijn woord om in daden, in werkelijkheid. Zodat Ik meer en meer 
werkelijkheid word in jullie en door jullie. Zodat Ik ook in deze wereld van leugens, van 
bedrog, de ware werkelijkheid kan laten zien. Ik kan Mij alleen door jullie laten zien. Vooral 
door jullie voorbeeld. Als jullie Mijn woord in je laat groeien, zodat er vruchten in en door 
jullie toedoen groeien, zodat zelfs je omgeving om jullie heen aan je kan zien dat er iets 
gegroeid is, dat er iets gebeurt, dat je iets uitstraalt, uit je ogen, vaak door het maken van 
alleen maar een kleine opmerking, het geven van een beetje ondersteuning of ook door iets 
wat je zegt. Het moet zo zijn dat Ik, door jullie ogen, door jullie handen, met jullie voeten, in 
de wereld waar jullie dan met Mij de armen en behoeftigen bezoeken, wordt uitgedragen.  

Door jullie voorbeeld kan Ik mensen aantrekken, zodat ze tot Mij komen - tot Mij in jullie 
komen en Mij steeds dieper kunnen leren kennen, Mij ook leren liefhebben door het 
voorbeeld van jullie liefde, zoals jullie Mij liefhebben. Wees getuigen van Mijn Liefde, van 
Mijn woorden, werktuigen van Mijn woorden, van Mijn Leven, leef Mijn Leven, laat Mij in 
jullie en door jullie leven. Leef Mijn Liefde en Mijn Leven. Hiertoe geef Ik jullie Mijn Zegen. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

Feierstunde in Bergheim-Salzburg (Oostenrijk) d.d. 26.11.2023 
 
 

(…) 
 
Mijn geliefden, Mijn geliefde - ogenschijnlijk - kleine schare, 
 
Ik kan alleen maar bevestigen wat jullie hier zojuist hebben aangestipt, dat jullie omringd zijn 
door vele, zeer vele zielen die recentelijk deze aarde hebben verlaten en nu in de geestelijke 
wereld onderweg zijn. En iedere ziel, afhankelijk van hoe hij zijn leven heeft vormgegeven en 
wat hij wel of niet geloofd heeft, bevindt zich daar waar hij door de gesteldheid van zijn hart 
naartoe werd getrokken.  

En dat was voor velen een grote verassing. Want er zijn er hier ook velen aanwezig die niet 
geloofden dat zij verder zouden leven. En zo is er veel werk te verzetten in de geestelijke 
wereld - en er zijn oneindig veel gebieden waar zielen die zijn overgegaan, zichzelf 
terugvinden en die, verbaasd en verdrietig, sommige ook ontzet en verward, niet weten wat 
hen overkomt en wat dat alles te betekenen heeft. 

Daarom zijn er hier nu ook velen aanwezig die onderweg zijn. De vraag is alleen: Onderweg 
waar naartoe? Idealerwijs zijn ze naar Mij onderweg. Maar er zijn er nog velen die er ernstig 
aan twijfelen of er wel een God bestaat, die zich ertegen verzetten om zich door engelen te 
laten leiden, en die toch nu aangetrokken werden door het licht dat door Mijn aanwezigheid 
hier wordt uitgestraald, en die vele vragen aan hen hebben. En als een ziel vragen heeft, dan 
is dat al de eerste stap om tot verandering te komen. Dat is dan ook een uitnodiging voor de 
engelen om met hen te gaan spreken, hen te informeren of hun vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden voor zover zij daar voor open staan. 

Maar het is ook zo dat vele zielen die nooit in engelen geloofd hebben, eerder geloven wat 
mensen zeggen dan dat zij aannemen wat hen vanuit de geestelijke wereld wordt 
aangeboden.  

Onderschat daarom de noodzaak niet om jullie met religieuze onderwerpen bezig te houden 
en daarover na te denken, met elkaar te spreken en gedachten daarover onder elkaar uit te 
wisselen - en jullie in gebed tot Mij te wenden. Want dan beginnen zij eerder met nadenken, 
wanneer jullie je in gebed openstellen of je met betrekking tot belangrijke vragen - in 
samenhang met Mijn bestaan - uitlaten. 

En daarom nodig Ik jullie uit er steeds meer op te letten en je er bewust van te zijn dat er 
zoveel zielen om jullie heen zijn die volledig onwetend, zonder kennis en ook - in het beste 
geval - in jullie directe nabijheid zoekende zijn en voedsel nodig hebben. En dat kunnen jullie 
op verschillende manieren aanpakken. Door met elkaar te spreken, door met Mij te spreken, 
door het luisteren naar doorgaven die jullie van verschillende zijde hebben ontvangen. Door 
het voorlezen van boodschappen van Mij en ook door te zeggen of te denken: “Ga naar 
Jezus, Hij wacht op jullie, want Zijn heil is de grootste liefde - wend je daarom tot Hem 
want daar zul je je heil vinden.”  

In dit kader is het - in het bijzonder in deze tijd - gelet op de toegenomen goddeloosheid - 
zoals jullie dat zeggen - zo belangrijk om er, in het bijzonder voor de geestelijke schepselen, 
te zijn. Want je ziet iedere keer weer dat de broeders en zusters op aarde vaak - en jullie 
hebben dat zojuist ook aangegeven met betrekking tot je eigen familie - ver van Mij 
verwijderd zijn en nog niet begrepen hebben hoe belangrijk de weg naar Mij is. En al 
diegenen zullen overgaan en zullen ook daar aan de overkant, op verschillende wijze, tot het 
inzicht komen dat zij het één en ander gedurende hun aardse leven hebben verzuimd. 

En Ik zal ook - gelet op de omstandigheid dat er steeds meer zielen in de geestelijke wereld 
zijn die verward zijn, die niet weten hoe het verder gaat of wat er gebeurt, wat er met hen 
gebeurt als zij daar aankomen - in toenemende mate Mijn kinderen in de geestelijke wereld 
nodig hebben om daar het nodige te doen. Want wie al op aarde voor Mij heeft gekozen die 
gaat zijn weg in verbinding met Mij. Maar er zijn er zovelen die dat nu juist niet doen en 
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bewust of onbewust een verbinding met Mij afwijzen. En zoals Ik al zei, ook deze zullen allen 
vroeger of later overgaan. Het is niet exact te zeggen wanneer, want Ik haal Mijn kinderen op 
op een tijdstip dat Ik voor juist houd. Maar er zijn veel van Mijn kinderen nodig die hier 
werkzaam zijn. 

Daarom leg Ik ook deze kwestie in jullie handen, geef het jullie mee, leg het in jullie harten, 
zodat jullie je van wat hier van belang is steeds meer bewust wordt en de tijd goed zult 
gebruiken - hier en ook straks aan de andere kant.  

Ja, Mijn geliefden, dat is Mijn belangrijkste boodschap voor de toekomst, dat jullie je hier 
werkelijk zult bezinnen en er voor zult kiezen om mee te helpen bij het leiden van al 
diegenen die nog niet hebben besloten om samen met Mij door het leven te gaan. 

En zo zegen Ik jullie voor deze opgave en dank Ik jullie voor de bereidheid om in dit verband 
werkzaam te zijn, vanuit de liefde, vanuit de liefde die Ik in jullie harten leg. Want het is Mijn 
liefde van waaruit jullie de energie en de kracht vermogen te putten voor jullie activiteiten. 
Ook voor jullie is het niet altijd gemakkelijk om afstand te houden van al wat deze wereld te 
bieden heeft. De verleidingen in jullie leven zijn omvangrijk en ze zijn zeer subtiel. En om in 
dat kader je steeds weer opnieuw te bezinnen en na te gaan wat wezenlijk is, is enorm 
belangrijk. 

Gebruik de tijd om actief te zijn zoals Ik het heb aangegeven. Want er is zoveel nood op deze 
wereld, zielennood en ook lichamelijke nood. Maar in eerste instantie gaat het om de 
zielennood. Want dat is waar Mijn kinderen in de geestelijke wereld mee geconfronteerd 
worden. 

Ik ben er, dat weten jullie, Ik ben in jullie harten. Ik ben bereid om samen met jullie deze weg 
te gaan, jullie te helpen, jullie te ondersteunen, jullie te inspireren en alles te doen wat 
specifiek in deze tijd van node is. 

Ga derhalve zegenend door de dag, zegen alles wat jullie tegenkomen, niet alleen de 
mensenkinderen maar ook de natuur. Alles wat geschapen is heeft Mijn zegen nodig zodat er 
verandering kan plaatsvinden in de goede zin des woords. En daartoe nodig Ik jullie ook uit, 
om dat serieus te nemen. 

Amen  
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Feierstunde in Klagenfurt (Oostenrijk) d.d. 29.11.2023 
 
 

(…) 
 

Mijn geliefden, Mijn geliefde kinderen, 
 
Het is weer tijd voor bezinning. De dagen worden korter, het wordt al in de late namiddag 
donker. De tijd van de advent, van inkeer, is een periode die uitnodigt om stil te worden, te 
reflecteren en opnieuw na te denken over wat destijds gebeurde en hoe zeer dat 
overeenkomt met Mijn liefde en bereidheid om jullie in deze tijd te begeleiden en te laten 
zien hoe belangrijk deze innerlijke ommekeer is - hoe belangrijk dat stil worden is, de 
bezinning, deze verbinding met Mij. Ja, en daartoe nodig Ik jullie uit, deze tijd te gebruiken, 
deze dagen, deze weg naar de kribbe - als herinnering aan die tijd. 
 
Ja, en zo verheug Ik Mij erover dat jullie in deze tijd op zo veel verschillende manieren even 
stilstaan, bij jezelf nadenken en terugblikken. Kom altijd weer naar Mij toe en wees dankbaar 
dat jullie, in vergelijking met veel van je broeders en zusters, in een land wonen waar het 
vrede is, en daar wonen mág, want dat is niet vanzelfsprekend. Maar dat brengt ook 
verantwoordelijkheden met zich mee. Want als je dit leven zo in deze vorm is geschonken 
dan is daar veel mee verbonden dat belangrijk is in je leven. En dat betekent dat je hart open 
moet staan voor de noden van je broeders en zusters. Dat je aan je broeders en zusters denkt 
- maar niet alleen denkt - maar dat je er ook daadwerkelijk bent voor wie hulp nodig heeft in 
jullie directe omgeving, jullie naaste omgeving, en ook daarbuiten.  
 
Want vooral in jullie tijd, waar je door middel van sociale media, telefoon en internet met de 
hele wereld verbonden kunt zijn, is het ook mogelijk er te zijn voor broeders en zusters die 
ver van je vandaan wonen, tijd voor hen vrij te maken, hen op hun weg te begeleiden. Want 
het leven is voor velen een grote uitdaging en vaak erg zwaar. En om dan iemand te hebben 
die naar je luistert, begrip heeft, liefde geeft en tijd voor je inruimt, is heel belangrijk. En het 
is niet altijd gemakkelijk om daar tijd voor vrij te maken. Maar wanneer je bedenkt hoeveel 
tijd vaak nutteloos wordt verspild, dan kun je je voorstellen dat het ook mogelijk is eens goed 
te denken over wat nu belangrijker is, en dan de telefoon te pakken en iemand te bellen van 
wie je weet dat het niet goed met hem of haar gaat. En natuurlijk je goede gedachten, je 
gebed. Dat is ook naastenliefde. Om iemand naar Mij toe te brengen van wie je weet dat hij 
hulp nodig heeft. Om iemand naar Mij toe te brengen en te zeggen: “Alstublieft, zorgt U voor 
hem, U kunt dat beter dan ik.” Of: “Vader, laat U me zien wat er aan de hand is en wat er 
gedaan kan worden of zou kunnen worden.”  
 
Ja, daartoe wil Ik jullie uitnodigen, deze avonden - wanneer de lichtjes branden, wanneer het 
rustig wordt - te gebruiken om stil te worden en er te zijn voor allen die hulp, behoefte aan 
een gesprek, of een luisterend oor nodig hebben. En daar mag je dankbaar voor zijn, dat jullie 
dit kunnen doen, dat je niet in zo’n extreme noodsituatie verkeert, dat je alleen maar met 
jezelf bezig moet zijn - of dat de problemen zo groot zijn dat je niet meer weet hoe het 
verder moet. Zoals sommigen die alles verloren hebben en niet weten waar ze de nacht 
moeten doorbrengen. Of niet weten waar hun familieleden zijn, of ze nog in leven zijn of niet 
etc.  
 
Jullie kennen de situatie op jullie planeet en de vele uitdagingen die vooral ook in deze tijd 
aan de orde zijn.  
 
Laten we daarom samen deze weg gaan, de weg waarbij we denken aan onze broeders en 
zusters.  
 
Ja, Mijn geliefden, Ik wens jullie een dergelijke tijd van stilhouden, nadenken en terugkijken 
toe. Ook een tijd van vreugde, dankbaarheid, liefde, van begrip voor de specifieke 
eigenaardigheden van jullie broeders en zusters - ook begrip voor jullie eigen specifieke 
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bijzondere omstandigheden. Ieder van Mijn kinderen is uniek, op wonderbare wijze door Mij 
geschapen, en gevormd door vele ervaringen. 
 
Mijn geliefden, Ik zegen jullie en dank jullie voor jullie instemming, jullie “ja zeggen”, voor 
jullie bereidheid, voor jullie liefde. 
 
Amen 
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Feierstunde in Wörschach (Oostenrijk) d.d. 05.12.203 
 
 
 
Innig geliefde hemelse Vader in Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser,  
 
Lof, eer en dank zij U voor Uw liefde en voor alles wat U voor ons mensenkinderen doet - hier 
en ook in de geestelijke wereld. 
 
Dank voor Uw aanwezigheid, dank voor Uw leiding, voor Uw Goddelijke Geest en dank 
daarvoor, dat U Zich op de aarde heeft laten incarneren om de weg van de liefde te gaan en 
ons ook de weg van de liefde te wijzen. Dank U wel voor alles. 
 
En dus leggen wij alles in Uw handen en vragen U om woorden uit Uw liefhebbende 
Vaderhart. 
 
Dank, geliefde Vader Jezus, voor Uw woord, dat U ons nu zou willen schenken. 
 
Amen 
 
 
 
Mijn geliefde kinderen, Mijn geliefde schare, 
 
Ja, zo is het in jullie leven: dat er steeds iets verschijnt, waarop jullie niet gerekend hebben. 
 
Dat zijn zo de verrassingen in het leven, die aangenaam kunnen zijn - of een uitdaging 
vormen. En in zulke situaties is het juist zinvol, als jullie je oplettendheid geheel naar Mij 
toekeren! - Want bij Mij is alles mogelijk, Ik kan alles ten goede keren, ook als het er op dat 
moment - of op andere bepaalde momenten, niet zo naar uitziet. Maar, als jullie je met Mij 
verbinden, dan kan Ik alles zo sturen, dat het jullie ook tot heil en vreugde wordt. 
 
Dus bevinden jullie je nu in een tijd, waarin je dagelijks met verrassingen en ook met 
uitdagingen geconfronteerd wordt. En het is niet altijd eenvoudig, datgene wat jullie 
meemaken na te gaan op juistheid of te doorzien. Want er wordt veel beweerd wat niet 
overeenstemt met de werkelijkheid, er is veel wat gemanipuleerd wordt, zodat het kan 
voorkomen dat iemand van iets wordt beschuldigd wat de persoon in kwestie helemaal niet 
heeft gedaan zoals jullie dat wordt voorgespiegeld. 
 
Daarom is het van belang steeds zeer oplettend en alert te zijn bij alles wat men jullie via de 
diverse media - maar ook in gesprekken - meedeelt en laat weten. Dus let op bij de vele 
berichtgevingen en controleer alles - voor zover dat mogelijk is.  
 
Maar één ding is altijd zeker: De aanwezigheid van Mijn heilige tegenwoordigheid in jullie 
hart en in jullie leven! En Mijn beloften, die jullie allemaal kennen door de overleveringen, 
die zijn ook betrouwbaar en waar. 
 
En als jullie je richten op Mijn beloften, dan zullen jullie in je leven, ook al is sprake van nog 
zulke extreme omstandigheden, vreugde ervaren - vreugde over Mijn tegenwoordigheid en 
vreugde over Mijn toezeggingen. Want Ik ben alle dagen van je leven bij jullie en dat 
vergeten Mijn kinderen soms, omdat zij zo druk bezig zijn met hun beslommeringen van 
alledag.  
 
Daarom nodig Ik jullie ook steeds weer uit: Haast je naar Mij toe, haast je naar Mijn hart en 
zet met een dankbaar hart deze stappen samen met Mij. Want dankbaarheid betekent: 
vertrouwen hebben in Mijn leiding.  
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En als jullie vertrouwen in Mijn leiding hebben, dan kan Ik jullie ook veel schenken wat jullie 
nodig hebben om jullie dagelijks leven aan te kunnen. En zo schenk Ik jullie van Mijn liefde en 
schenk jullie licht, opdat jullie in staat zijn de weg te vinden. Want soms is het buiten zo 
donker, dat het niet zo eenvoudig is, om de weg te vinden die jullie zouden willen gaan. 
 
En hoe inniger jullie met Mij zijn verbonden, des te meer schijnt Mijn licht op jullie weg - en 
dat betekent, dat jullie ook in staat zijn om de waarheid te zien - de waarheid van Mijn liefde. 
En dus verheug Ik Mij erop, als wij samen deze weg kunnen gaan.  
 
En als jullie in de wereld naar buiten kijken, dan weten jullie hoe zeer deze wereld, jullie 
wereld, jullie planeet - maar ook de werelden in het hiernamaals, Mijn liefde en Mijn licht 
nodig hebben. En hoe meer jullie hart is geopend, des te meer kan Ik door jullie hart naar 
binnen stralen in jullie omgeving, in deze wereld - in jullie wereld - en ver daarbuiten.  
 
Jullie mogen ervan uitgaan, dat Mijn licht sterker is dan al het andere wat jullie wordt 
aangeboden of wat in deze wereld heerst. En zo straalt Mijn licht in de duisternis en jullie 
weten, dat het effect daarvan is dat de duisternis verdwijnt. Want, als jullie een kaars 
aansteken in een donkere ruimte, dan wordt de ruimte verlicht. Zo’n kleine kaars kan de hele 
ruimte verlichten en de duisternis verdwijnt. - Zo is het ook in overdrachtelijke zin: Als Mijn 
licht door jullie hart mag stromen, omdat jullie JA gezegd hebben, dan wijkt de duisternis 
rondom jullie. 
 
En zo mogen jullie al die kinderen naar Mij brengen, de broeders en zusters van jullie, van 
wie jullie weten, dat zij omgeven zijn door donkere machten en wezens, die hen naar 
beneden willen trekken. En stuur hen dus Mijn licht, leg ze in Mijn handen, opdat Ik Mijn licht 
om hen heen kan laten stromen en zo de duisternis moet wijken.  
 
Mijn geliefden, Mijn zegen zij met jullie en Mijn Goddelijk bloed maakt jullie vrij van alles wat 
jullie belast. En wees er zeker van: Ik ben er uit liefde voor jullie en zegen jullie. 
 
Amen 
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Feierstunde in Bad Bleiberg-Nötsch (Oostenrijk) d.d. 06.12.2023 
 
 
 

Innig geliefde hemelse Vader in Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, U, de eeuwige 
Liefde zij geloofd en geprezen! 

Dank daarvoor, dat U op de aarde bent gekomen en wij ook in deze tijd heel speciaal aan deze 
gebeurtenis denken. Dank voor deze daad van liefde en voor alles wat U toen aan de mensen 
heeft verkondigd. En wij daarvan nu ook kunnen profiteren, als wij bereid en van plan zijn 
daarnaar te luisteren en op te nemen wat U ons toen, al die eeuwen en duizenden jaren 
geleden, gezegd heeft en nog altijd zegt. 
 
Maar U weet, hoe dat op onze planeet gaat - hoezeer wij in verzoeking worden gebracht om 
ons af te laten leiden en wegen te begaan, die niet overeenkomen met Uw Liefde - hoezeer wij 
U nodig hebben om op de juiste weg te blijven. 
 
En zo moge het voor ons duidelijk worden, dat wij zonder U tot niets in staat zijn, maar dat 
wat wij ook doen, dat alleen werkelijk goed kunnen als we het met U doen, als wij alles 
overgeven aan U. Als U geheel de vrije hand heeft in ons leven, dan kan het goede gestalte 
krijgen zoals U dat voor ogen staat.  
 
En dus danken wij U nu voor Uw bescherming en zegen en vooral voor Uw woord, dat U ons 
wilt schenken. 
 
Dank U Jezus voor dit geschenk. 
 
Amen 
 
 
 
Mijn geliefde zonen en dochters, 
 
Ja, het is niet eenvoudig op jullie planeet, dat heb Ik destijds gedurende Mijn leven op aarde 
ook ondervonden, mogen ondervinden en moeten ondervinden. Want alleen zo was het 
mogelijk, deze weg zo te gaan dat zij werkelijk een weg tot verlossing geworden is. Zodat jullie 
nu daardoor de mogelijkheid hebben het meest innerlijke deel van het rijk van de Vader 
binnen te kunnen gaan, indien jullie je leven werkelijk met alle gevolgen van dien aan Mij 
overgeven, waardoor Ik in staat ben werkzaam te zijn via jullie hart.  
 
Dat is een antwoord, dat jullie bekend is en toch is het niet eenvoudig om zó te leven, dat dit 
gerealiseerd kan worden. Want in een mensenleven verzet zich er veel tegen om steeds weer 
op te passen en binnen de goddelijke orde te blijven. Jullie planeet biedt zoveel dat 
interessanter is, dan oplettend en opmerkzaam te zijn, steeds vriendelijk te zijn, voorkomend, 
hulpvaardig en barmhartig, enz.  
 
En dus ondervinden jullie het ook steeds weer opnieuw, dat vele zaken niet zo lopen - zoals 
jullie meestal zelf ook wel weten - zoals het zou moeten zijn. En daardoor zijn er dan ook 
kinderen die schuldgevoelens hebben en vaak ook moedeloos zijn, omdat ze toch steeds 
weer terugvallen. Maar dat is ook goed zo, zodat jullie niet hoogmoedig worden en jullie 
jezelf niet boven anderen zullen plaatsen. Want als bij jullie steeds maar alles goed zou lukken 
overeenkomstig Mijn bedoeling, dan zou dat gemakkelijk kunnen gebeuren, want Lucifer 
zoekt altijd mogelijkheden om jullie op het verkeerde pad te brengen.  
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Daarom is het ook steeds weer noodzakelijk te ervaren dat jullie niet volmaakt zijn, waardoor 
jullie zullen inzien hoezeer jullie Mij nodig hebben! Hoezeer het noodzakelijk is om je steeds 
weer met Mij te verbinden, opdat Ik jullie kan helpen opgaven en verleidingen te overwinnen 
- en vooral te herkennen. Want dat is ook niet altijd zo eenvoudig, te herkennen waar het 
precies mis gaat, wanneer jullie juist dingen doen die niet voor jullie bestwil zijn. 
 
En daarom zeg Ik niet voor niets: Wees oplettend en op je hoede, want de vorst der duisternis 
slaapt niet - zoals jullie - jullie hebben de slaap nog nodig voor jullie lichaam en zo veel van 
Mijn kinderen slapen ook in geestelijke zin. En dan is het van belang wakker te worden en te 
bekijken wat er op dit moment voor afleidingsmanoeuvres plaatsvinden. En het is menselijk, 
dat jullie je steeds weer tot het aardse aangetrokken voelen en ook wel eens willen genieten. 
Daarom nodig Ik jullie uit, deze weg verder met Mij te gaan, dat is de eenvoudigste oplossing, 
die echter kennelijk toch niet zo eenvoudig is, anders zouden jullie in staat zijn die zonder 
moeite in je leven in te passen.  
 
Maar het is ten slotte Mijn liefde die jullie steeds weer roept! Ik klop herhaaldelijk aan de 
deur van jullie hart - wanneer je Mij net weer buiten de deur hebt gezet. Maar als jullie in je 
hart de liefde tot Mij al hebben gevonden of dienovereenkomstig je leven leiden, dan zal je 
dit kloppen ook horen en weer omkeren en je weer bezinnen. 
 
En in deze tijd moet je op je qui-vive zijn, maar moet je ook liefdevol zijn, begrip hebben en 
hulpvaardig zijn en daartoe roep Ik jullie op. Nauwkeurig kijken wat er op dit moment aan de 
hand is, wat er op dit moment moet gebeuren en waar je op dit moment staat.  
 
En laat ons dus nu gemeenschappelijk deze weg gaan in deze tijd, in deze tijd van bezinning 
en stilte. En verheug je er ook op dat Ik als Kindje ter wereld ben gekomen, om datgene te 
doen wat Ik gedaan heb. 
 
En dus nodig Ik jullie ook uit, in jullie bijbel de daar beschreven gebeurtenissen opnieuw door 
te lezen, want ook dat kan jullie helpen om tot bezinning te komen. Ook de verhalen over de 
apostelen, uit de tijd waarin zij rondgereisd hebben en de meest uiteenlopende ervaringen 
hebben opgedaan, kunnen jullie helpen, om je leven in dit verband te beschouwen. En 
daarvoor hebben jullie dan ook in deze rustige periode wat tijd om je daarmee bezig te 
houden.  
 
Nu, de werkelijkheid ziet er meestal anders uit …., maar Ik nodig jullie daartoe uit en 
misschien lukt het een aantal van Mijn kinderen toch hier wat tijd voor te vinden en op 
rustige momenten zich met die bijbelse teksten bezig te houden, en met name ook de 
verbinding met Mij te zoeken en te beleven. 
  
En dus zegen Ik jullie, Mijn geliefden, en verheug Mij op deze gemeenschappelijke beleving.  
 
Amen 
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Feierstunde in Mittersill (Oostenrijk) d.d. 08.12.203 
 
 
(…) 
 
Mijn geliefde zonen en Mijn geliefde dochters, 
 
In tijden als deze is Mijn zegen voor jullie datgene wat je de kracht geeft die jullie nodig 
hebben en daarom nodig Ik jullie steeds weer uit, je hart open te stellen voor Mijn heilige 
aanwezigheid. En uit ervaring weten jullie, dat dat het voedsel is waarmee je op de beste 
manier de uitdagingen van jullie tijd de baas kunt worden. En uitdagingen zijn er genoeg - dat 
zien jullie niet alleen aan het wereldgebeuren, maar ook in jullie directe omgeving. Ook in 
jullie families, bij de buren en al diegenen, die om jullie heen zijn en hun best doen hun leven 
zo goed mogelijk te leven - wat echter niet altijd zo gemakkelijk is. 
 
En zo zijn er veel goede gedachten en gebeden nodig, om alles, wat plaatsvindt in jullie 
omgeving en ver daarbuiten, te begeleiden en aan Mijn hart te brengen. Alleen op die wijze 
kan Ik in positieve zin inwerken op alles wat er gebeurt, wanneer zich veel kinderen bereid 
verklaren, in verbinding met Mij, al datgene aan Mijn hart te leggen wat hen beweegt. 
 
Want, wanneer de verbinding tussen Mijn kind en Mij open staat, en mogelijk is, dan kan Ik 
via dit hart naar buiten toe werkzaam zijn, en dat onderschatten jullie dikwijls, hoe belangrijk 
het is dat je hart vrij is en Ik via je hart werken kan. Want, hoe gemakkelijk gebeurt het niet, 
dat de zorgen van alledag je hart afsluiten en jullie niet weten hoe het verder moet - of dat 
jullie je zo intensief met iets anders bezighouden, waardoor dan de verbinding met Mij wordt 
gehinderd of zelfs onderbroken. 
 
Daarom Mijn uitnodiging aan jullie: Let goed op, kijk waar je mee bezig bent en wat op dat 
moment je gedachten beheerst. Want voor je het weet nemen de nodige zorgen je 
gedachten in beslag en dan heb je weer enige tijd nodig voordat je dat inziet, en je je met 
alles naar Mij kunt haasten om het aan Mij af te geven. En alles wat je aan Mij afgeeft, wordt 
door Mij opgelost - niet altijd direct zichtbaar, sommige zaken hebben even tijd nodig - maar 
je mag erop vertrouwen, dat ieder verzoek - vroeg of laat - door Mij zal worden beantwoord, 
op Mijn manier. Want, en dat weten jullie ook, de grote samenhang van alles ken alleen Ik en 
daardoor is het mogelijk dat sommige zaken anders verlopen dan jullie je willen. En als jullie 
genoeg vertrouwen in Mij hebben, dan zullen jullie ook datgene kunnen aannemen wat nu 
niet zo direct in jullie concept past. 
 
En kom op die manier steeds weer met een dankbaar hart naar Mij toe, want dat geeft ook 
aan, dat jullie vertrouwen hebben in Mijn leiding. En zo nodig Ik jullie nog een keer uit om 
Mij alles aan te reiken wat jullie bezig houdt. En er gebeurt veel op jullie planeet. Daarom is 
Mijn aanwijzing hierover erg belangrijk: Doe alles samen met Mij, want wanneer je in je 
hart met Mij verbonden bent, kan Ik op een bijzondere manier op de gebeurtenissen 
inwerken. En dan kan Ik vroeg of laat veel zaken op een manier oplossen, zoals je dat zelf 
niet bedenken kunt.  
 
Ja, Mijn geliefden, zo ligt voor jullie een feest, dat jullie eraan herinnert, dat Ik destijds op 
aarde gekomen ben om Mijn kinderen vrij te maken van de gebondenheid, en de weg 
vrijgemaakt heb door Mijn leven te geven, door Mijn smartvolle weg, dood en opstanding in 
dat wat jullie het Heilige Jeruzalem noemen of de Goddelijke stad. Maar het gaat erom, dat 
deze weg naar het Vaderhart vrij is en jullie je daarheen mogen haasten, wanneer jullie deze 
aarde verlaten hebben, voorzover jullie hart in een innige verbinding met Mij staat. 
 
En zo zijn er hier op aarde steeds weer wegen om tot inzicht en ontwikkeling te komen. Ook 
in de geestelijke wereld zijn er voor allen die Mij nog niet zo goed kennen, hulpposten en - 
mogelijkheden, zodat zij feitelijk de mogelijkheid hebben om wakker te worden, om in te zien 
dat Ik de Schepper ben van alles wat is, dat Ik de Liefde ben en de barmhartige Vader. 
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En leg Mij alsjeblieft verder allen die deze aarde moesten of mochten verlaten, aan Mijn hart, 
zodat zij een juiste weg vinden naar Mijn Vaderhart. En gebruik daarom nu deze tijd, die de 
stille tijd genoemd wordt - en die allesbehalve stil is - om jullie te bezinnen en na te denken 
over het grote gebeuren. 
 
Met iedere gedachte aan Mij raak Ik jullie hart aan met al Mijn liefde en Ik verheug Mij, 
wanneer jullie je aandacht steeds weer op Mij richten, zodat Ik jullie impulsen in je hart kan 
leggen, die jullie helpen op de weg naar Mij, naar Mijn Vaderhart, en op de weg door deze 
tijd op jullie planeet. 
 
Ik ben aanwezig, wees je daar altijd bewust van, en Ik verheug me over jullie JA en jullie 
bereidheid om samen met Mij te gaan. 
 
Wees gezegend in naam van Jezus Christus, tot jullie volle heil. 
 
Amen  
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Feierstunde in Zorneding d.d. 16.12.2023 
 
 
 
“Amen, Mijn kinderen, Ik ben gekomen om jullie verlangen te vervullen. Heeft een vader 
geen groot verlangen naar zijn kinderen? Hoezeer wenst een vader dat zijn kinderen hun 
aangezicht naar hem toekeren, vol vertrouwen en vreugde, dat de vader er is voor hen. 
 
En toch zeg Ik: Er zijn zoveel van Mijn kinderen, die tot Mij bidden en tot Mij spreken, toch 
hebben ze hun gezicht afgewend en kijken in een andere richting en kijken niet in Mijn 
aangezicht. En dan verwonderen ze zich, dat ze Mijn woord niet vernemen, dat ze Mijn liefde 
niet mogen ontvangen. Want wanneer hun aangezicht van Mij afgewend is, is ook hun hart 
niet bij Mij, maar wijst in een andere richting. En zie, dat maakt iedere vader treurig - Mij 
ook. 
 
En nu, in deze ruimte, is het Mij een vreugde, omdat jullie harten en ogen, de ogen van jullie 
ziel op Mij gericht zijn - zo vervult zich ons beider verlangen. Wanneer jullie harten 
openstaan voor Mijn woord, kunnen jullie de levendigheid van het woord begrijpen, dan 
wordt het woord in jullie levendig en jullie daardoor, want Ik ben het Woord en Ik ben het 
Leven. 
 
En zo vult vreugde deze ruimte, goddelijke vreugde - Mijn vreugde, jullie vreugde, en de 
vreugde van allen, die hier zijn uit de hemelen en de vreugde van degenen in de werelden 
aan de overkant die mogen deelnemen aan deze gemeenschap. Want velen, die nu deze 
lichtstraal van Mijn liefde mogen ontvangen en vastgrijpen, hebben nu de mogelijkheid om 
het dal van de verlorenheid, van de vertwijfeling en de duisternis te verlaten, langs de 
liefdesstraal van Mijn woord, opdat ze vrij worden en hun hemelse Vader vinden, die ze ook 
boven alles liefheeft en hen zou willen helpen om vrij en gelukkig te worden. Want dit is Mijn 
wil: gelukzaligheid verbreiden voor Mijn kinderen, doordat ze in hun vrije liefde tot Mij 
openstaan, hun harten openen om Mij te ontvangen. 
 
Zo, dat zijn Mijn begroetingswoorden. Mijn zegen vult deze ruimte in dit huis, waarin Ik ben 
komen wonen. En uit dit huis, uit deze gemeenschap, breidt zich nu het licht uit over deze 
aarde en van daaruit verder.  
 
En nu, opdat jullie gedachten vrede vinden, tot rust komen, leggen ook de engelen hun 
handen op ons hoofd en stilte keert in, stilte en vrede uit Mijn hart door de engelen in jullie 
harten. Amen.” 
 

Muziek 
 
Lezing van de woorden ter gelegenheid van Kerstmis, daags voordien ontvangen door 
Yvonne: 
 
“Er is een tijd van verandering aangebroken in al Mijn kinderen, die zich merkbaar versterkt. 
Mijn zegen en Mijn licht dringen door in de diepte van de zielen, en de vreugde van de 
hemelse wedergeboorte breidt zich uit. 
 
Mijn vrede zij met jullie! - Mijn liefde zal jullie vastgrijpen, Mijn kracht in jullie groeien, Mijn 
geest in jullie oplichten. Zalig Kerstmis zal er zijn in allen, wanneer ze zich verheffen in dit 
bewustzijn dat de hemelen jullie, alle trouwe en gelovige kinderen van Mijn liefde, schenken. 
 
Verheug jullie, Mijn kinderen, de Heer is geboren in jullie, de opgestane Verlosser heeft het 
kruis overwonnen en leeft! Buig jullie in eerbied voor dit grootse gebeuren! Heil is in jullie en 
in Mij, jullie zijn van Mij! Jullie moeten de rampspoed vergeten, alle leed vergeten, wanneer 
je binnengaat in Mijn heerlijkheid. 
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Ik wacht met uitgestrekte armen, Mijn zegen omhult jullie bewustzijn, dompelt het onder in 
een vernieuwingsbad, wist het rein van alle oude lasten, verdringt voor altijd het donker in 
jullie, Mijn geest doordringt jullie hele wezen, Mijn zegen draagt jullie in Mijn hart.  
  
Houdt dit doel voor ogen en blijf in de liefde! Vergeef alles wat er nog te vergeven is hier op 
aarde opdat jullie vrij worden, helemaal vrij voor de wedergeboorte in Mijn hart. 
 
Vrede zij met jullie, Mijn boven alles geliefde kinderen, zegen en heil! 
Jullie liefhebbende Vader Jezus. Amen.” 
 
 
Jezus door Samuel: 
 
Ja, Mijn kinderen, dit zijn woorden die Ik Mijn dochter gegeven heb en die nu heel goed 
passen in deze gemeenschap. Kerstnacht is ook voor Mij iets bijzonders: een nacht, een 
gewijde nacht die naar de dag leidt. Een gezegende nacht, die in een eeuwige dag eindigt.  
 
Maar hoe is het, wanneer een morgen begint en de zon opgaat? Verenigen zich nacht en 
dag? Neen, Mijn kinderen, zo is het niet. De nacht moet verdwijnen, wanneer de dag begint. 
Wat betekent dat voor jullie? Dat betekent dat jullie een nieuwe geboorte moeten beleven, 
dat jullie de oude mens helemaal moeten laten gaan, om een nieuw mens te worden. Dat 
jullie het oude waar je nog aan vastzit moet loslaten, want anders kunnen jullie de nieuwe 
dag niet beleven. Dat jullie je niet mogen vastklampen aan de nacht, want de nacht moet 
eindigen wanneer de dag begint. 
 
En zo is alles inbegrepen in een verandering in de tijd en gaat zij uiteindelijk over in de 
eeuwigheid. De dood gaat over in leven, de duisternis in het licht, zo heb Ik het gepland en zo 
zal het geschieden. Tot alles in het licht wordt gedompeld, in het licht van de waarheid. 
 
En nu is op deze aarde het tijdstip gekomen: het licht der waarheid zal neerdalen op deze 
aarde, en ook hier zal de duisternis wijken. En enkel het licht zal het licht verdragen, enkel 
liefde zal Mijn liefde kunnen ontvangen. En wat daar niet mee overeenkomt zal andere 
wegen gaan en in een nieuw proces worden binnengeleid, in een lang proces, op andere 
wegen, in andere woningen. 
 
Maar jullie, Mijn kinderen, jullie zijn toch tot inzicht gekomen. Bedenk wat het betekent deze 
kringloop te voleindigen vanwaar jullie zijn uitgegaan - uit Mijn hart - en deze eonenlange 
weg der tijden gegaan zijn. En nu sluit zich deze kring van jullie bestaan om binnen te gaan in 
het eeuwige zijn. 
 
Jullie kunnen niet inschatten wat dat betekent. En pas dan zullen jullie erkennen en zien en 
weten. Nu staan jullie nog in het geloof, en in dit geloof ontvangen jullie Mijn woorden, want 
de waarheid is in jullie, want Ik ben in jullie. 
 
Ja, Ik heb veel geschenken klaar staan voor deze kerstavond, die jullie tijdelijk zo kunnen 
vieren zoals dat op aarde gaat, maar niet zoals de mensen die elkaar met geschenken 
overladen. In geestelijke zin is het natuurlijk goed elkaar iets te schenken in de vorm van 
liefde, begrip, genegenheid. Maar alles op aarde heeft zich vermaterialiseerd, en zo zijn de 
geschenken tot materie geworden. 
 
En daarom zou Ik Mij, als jullie kerstavond vieren, verheugen wanneer jullie op deze avond 
één uur uitsluitend aan Mij zouden willen wijden, ook wanneer je met je familie bijeen bent. 
Dat jullie luisteren naar meditatieve muziek, dat jullie de stilte opzoeken en je met Mij 
verbinden. Dat doen niet veel mensen, ze beschouwen Mij met Kerstmis als bijzaak en 
zeggen: “Ja, God is geboren, maar ik ben in hele andere dingen geïnteresseerd.” Zo moeten 
jullie niet doen, Mijn kinderen. 
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En pas dan, wanneer jullie bereid zijn om te ontvangen - wordt het Christuskind in jullie 
geboren, en eigenlijk is het toch al in jullie geboren, in dit ontwaken uit de aardse 
gevangenschap en gebondenheid, uit de aardse dood. Het moet nu groeien in jullie.  
 
Ik heb jullie toch geroepen naar het licht. En deze roep is diep in jullie verankerd, deze roep 
en het verlangen naar Mij en tegelijkertijd Mijn verlangen naar jullie. En zo sluit zich de kring 
van verlangen - en de liefde.” 
 

Korte adempauze 
 
“Ik zou jullie nog iets willen zeggen over God en de hemelse Vader. Zie, van hieruit bestuur Ik 
nu deze schepping. Van hieruit geef Ik alles leven, van het kleinste atoom tot de grootste zon. 
Mijn bewustzijn doordringt de oneindigheid en is de oneindigheid zelf. Een verterend vuur, 
dat alles verslindt en alles tegelijk leven geeft. Zo ben Ik de Godheid, die nooit in haar diepte 
doorgrond kan worden, die jullie nooit in haar oneindigheid kunnen begrijpen - en toch zijn 
jullie ingebed in dit bewustzijn als kinderen van Mijn liefde. En Ik ben de hemelse Vader. Als 
hemelse Vader bescherm Ik jullie voor de almachtige Godheid. Zo kan men het zien.  
 
Ja, als hemelse Vader houd Ik Mijn beschermende handen over jullie, bed jullie in in de liefde 
van Mijn hart - om jullie in de eeuwige gelukzaligheid te leiden - terwijl Ik tegelijkertijd in 
Mijn oergrond dit eeuwig verterende vuur ben: een bewustzijn dat in zichzelf tegelijkertijd in 
eeuwigheid en oneindigheid neemt en geeft.  
 
Voor jullie betekent dat, dat slechts de hemelse Vader voor jullie belangrijk is. Dat jullie Mij 
alleen als hemelse Vader moeten roepen en liefhebben en jullie je niet blindelings in het 
labyrint van de Wijsheid van God moeten begeven, want dat is dit vuur, dat vuurlicht, dat 
alles doordringt, en dat jullie nooit volledig kunnen begrijpen, maar jullie krijgen van Mij de 
nodige wijsheid uit de liefde tot Mij overeenkomstig de mate van jullie liefde. 
 
Zo heb Ik 2000 geleden voor Mijzelf een lichaam geschapen, opdat jullie een hemelse Vader 
zouden hebben die tastbaar, zichtbaar en aanraakbaar is tot in eeuwigheid. Waarin zich ook 
de Godheid bevindt, die echter nooit zichtbaar voor jullie in Zijn totaliteit is, doch alleen maar 
wat de liefde betreft. 
 
Dat geheel en al begrijpen is voor jullie nog niet mogelijk, maar jullie geloven Mijn woorden 
en herkennen de waarheid, en meer dan de liefde voor Mij is niet nodig. Mij te herkennen in 
deze liefde, in Mijn zachtmoedigheid en goedheid, in deze zorg voor Mijn kinderen. Mij 
daarin te herkennen, dat is de deur voor jullie om in deze liefde op te gaan. Jullie moeten 
derhalve weten hoe jullie hemelse Vader gestructureerd is en hoe Hij zich tot jullie verhoudt; 
wat Hij voor jullie betekent. Daarvoor ben Ik gekomen, om jullie dit mee te delen; dat het 
Mijn enige wens is jullie gelukkig te maken, jullie te beschermen, jullie te behoeden en jullie 
in Mijn armen te sluiten. 
 
Daarvoor heb Ik de schepping in leven geroepen, dit proces van de vrijheid en de terugkeer 
daarin. En zoals Ik zei, jullie zijn nu geroepen en beroepen door Mij, om Mijn hart binnen te 
gaan. Dat is echter geen garantie voor jullie dat het ook zo zal gaan. Jullie weten dat jullie 
daar ook aan moeten bijdragen. Jullie moeten met Mij gaan, jullie moeten Mijn hand grijpen, 
jullie moeten Mijn hart vastgrijpen, anders gaat het niet. Jullie moeten bepaalde dingen 
achter je laten, zoals Ik reeds zei: De nacht moet vergaan, wanneer de dag begint. Begrijp het 
goed, dit zijn ernstige woorden, waarvan het begrip beslissend is ten aanzien van leven en 
dood. En wanneer je Mij vastgrijpt, Ik die het leven ben, dan gebeurt het ook, dit levendig 
worden in Mij.  
 
En waarom zei Ik dat Ik veel geschenken heb voor jullie met Kerstmis? Nu, het is zo dat Ik 
bijzondere genades uitdeel op deze aarde, maar Ik moet voorzichtig zijn, jullie niet overladen 
met Mijn liefdeslicht, dat jullie niet in de volle maat kunnen verdragen. En toch is het zo dat 
een open hart, dat toch de oneindigheid in zich bergt, veel kan ontvangen. En het ligt aan 
jullie, jullie harten wijd open te stellen voor Mijn liefde. 
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Het is derhalve een soort gemeenschappelijk geven en nemen in vereniging - onbegrijpelijk 
voor jullie en iets wonderbaarlijks, dat Ik voor jullie heb bereid. Zo stroomt Mijn liefde in 
jullie harten en laat jullie niet meer los. Alleen jullie kunnen je lostrekken van Mij, maar Ik 
laat jullie nooit meer los. Wanneer jullie je afkeren van Mij, dan sta Ik daar en wacht - als 
bewijs van Mijn liefde tot jullie. 
 
Jullie weten dat jullie op een punt zijn aangekomen, waar er geen weg terug meer is in de 
goede zin van het woord. En als je je van Mij afwendt zullen jullie toch met treurigheid, 
zelfverwijten en een gevoel van moedeloosheid geconfronteerd worden. Ik zie alles wat er in 
jullie gebeurt.  
 
Maar weet, Ik ben er steeds als een bron van fris water, dat sprankelt en vloeit. Zo kijk Ik 
nooit naar wat was, maar kijk alleen naar wat komt en kan zijn en zal zijn. Amen”. 
 

 
Muziek 

 
“Mijn zonen, Mijn dochters …” 
Samuel: Jezus gaat nu het rijtje af en legt de hand op de schouder en heeft de andere hand op 
Zijn hart en opent Zijn hart, doordat Hij de hand op het hart met de binnenkant naar voren 
toe opent en tot ieder afzonderlijk spreekt: 
 
“… Mijn kind, nu zijn wij verbonden door een lichtstraal van hart tot hart. Ik veranker deze 
vrede in jouw hart. En nu wil Ik dat je je hiervan bewust wordt, dat je nu deze vrede 
bespeurt, van Mijn tegenwoordigheid, van Mijn hand, deze aanraking van je hart door Mij, 
die ons nu voor altijd verbindt en verenigt - wat al wel zo was - maar die je nu toch nog een 
stuk dichter naar Mij toetrekt, een nog sterkere band geeft met Mij, die niemand kan 
verbreken en die ons onvermijdelijk zal verenigen zoals twee magneten die elkaar 
aantrekken. 
 
En steeds wanneer jullie in de latere tijd, die niet gemakkelijk zal zijn voor jullie, onrustig 
worden, denk dan aan deze aanraking die nu plaatsvindt, bij ieder van jullie afzonderlijk. Dit 
vertrouwen dat ontwaakt wanneer jullie aan Mij denken, deze overgave van jullie leven aan 
Mij in de wetenschap dat Ik de Heer ben over leven en dood en anders niemand, want Ik heb 
de macht en er is maar één macht en dat ben Ik - de macht, en de kracht en de waarheid.  
 
In jullie rust nu Mijn vrede, goddelijke vrede … Ik zeg dat niet zomaar, dus neem het niet te 
licht op; het is zoals Ik zeg, dat deze hartsverbinding nu een grote genade oplevert voor jullie 
voor de komende tijd. 
 
Deze tegenwoordigheid van Mij, dit één zijn met Mij, deze geborgenheid in iedere situatie 
van jullie leven, die Ik alleen jullie kan geven; maar die de wereld niet kent, maar die jullie 
mogen kennen in de gemeenschap met Mij. Dat is iets wonderbaarlijks, zo lopen jullie nooit 
het gevaar van Mij afvallig te worden, in vertwijfeling te geraken. Zelfs wanneer jullie met de 
dood geconfronteerd worden - Ik ben toch bij jullie. Waar ben je dan bang voor?” 
 

Stille pauze 
 
“Luister binnen deze stilte, Mijn kinderen, het is de stilte van de hemelen. Geen toon is nu in 
de hemel te horen. Alles is stil en vredig. Allen kijken naar Mij, alles leeft vanuit Mij, alles is 
van Mij en Ik ben jullie alles. Dat is leven … enkel dat. Amen.” 
 

Muziek: Jesus höchster Name  
 
Gebed en voorbede voor de broeders en zusters, de overledenen en de zelfmoordenaars: 
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Geliefde hemelse Vader, U heeft ons nu zoveel gegeven in dit woord, en eigenlijk is het het 
antwoord op alle vragen die ons bezighouden. En Uw antwoord gaat over ons allen, die van 
deze kant (hier op aarde) en van de overkant (gene zijde), die hier ook mogen zijn. Maar 
wanneer ons een specifieke last bedrukt, geef ons dan de impuls in ons hart, dat wij onze 
lasten aan U kunnen en moeten afgeven … 
 
Jezus neemt het over: “… en dan nemen jullie ze Mij weer af, en dan halen jullie ze weer 
terug. Zo is het een heen en weer gaan en jullie worden niet vrij, omdat jullie de last niet 
kunnen en willen loslaten. En daar gaat het toch om: dat wat jullie bedrukt op het offeraltaar 
leggen, opdat Mijn liefde het verteert, opdat die last zal verbranden in Mijn hart.  
 
Het offer dat jullie Mij brengen, jullie hemelse Vader - als dat verteerd is door Mijn liefde, 
dan zijn jullie toch vrij. Maar alleen wanneer jullie het offer met een blij gemoed brengen, 
zoals Abel eens heeft gedaan, zodat de rook opsteeg, een witte rook naar de hemel; en Kaïn, 
die het offer Mij onwillig bracht en bij wie de rook donker was en op de aarde viel. Zo is het 
ook met jullie offer. Alleen wanneer jullie vol deemoed en vertrouwen en vreugde Mij het 
offer brengen, stijgt het naar boven in Mijn hart en valt het niet terug op aarde, waar het 
jullie weer vasthoudt. Begrijp dat goed, het is zo belangrijk Mij niet onwillig te offeren, maar 
te zeggen: ‘Lieve Vader, U hebt mij verzocht het U te geven, niet omdat U mij wilt knechten 
of richten, maar omdat U mij vrij wil maken.’ 
 
En in deze erkenning liggen toch de vreugde en de noodzaak besloten om in te zien dat jullie 
deze dingen moeten afgeven om blijvend in Mijn aanwezigheid te leven, ook al is deze 
onzichtbaar en alleen voelbaar. 
 
En een kind van Mijn hart weet precies, wat het doen en laten kan en moet. Ja, je kunt dat 
gewoon vragen: ‘Wat is in de wereld belangrijk om te doen en te laten en wat zal ik aan U 
afgeven, lieve Vader?’ Wanneer een kind Mij een dergelijke vraag stelt, dan ben Ik steeds 
bereid om te antwoorden. Jullie moeten alleen de stilte opzoeken en tot rust komen, en dan 
leg Ik het antwoord in jullie hart. Dan weten jullie wat je te doen staat.” 
 
Lieve Vader, dan leggen we nu in stilte, onze verzoeken en lasten op het altaar dat U nu in 
deze kamer hebt opgesteld - Uw hart als liefdesaltaar. Bevrijd ons van datgene wat ons nog 
van U scheidt, wat ons steeds weer naar beneden trekt in de donkere velden van het 
ongewisse en de twijfel of alles wel werkelijk zo is. 
 
En daarop zegt U: “Ja, Mijn kinderen, Ik ben er. Het gebeurt zoals Ik het zeg. En wat Ik 
vandaag tegen jullie heb gezegd is waarheid en werkelijkheid, dat is jullie leven, dat is jullie 
toekomst, dat is jullie tegenwoordigheid in Mij!” 
 
Samuel tot de broeders en zusters: Nu wordt deze ruimte met steeds meer licht gevuld. Ik kan 
jullie zielen zien en ze zijn nu vervuld met wit licht, slechts de omtrekken vormen nog een 
scheiding tussen jullie. In iedere ziel bevindt zich een goudgeel hart. We kunnen dat door onze 
gebondenheid aan de materie niet zien, maar in de geestelijke wereld is zichtbaar wie we 
eigenlijk zijn, omdat we onze weg gaan met Jezus, omdat we Jezus aangenomen hebben en 
Hem liefhebben: met licht en liefde doordrongen zielen. Van deze realiteit zullen wij ons 
echter eerst bewust kunnen en moeten worden indien sprake is van de vereniging met de 
innerlijke mens, met onze goddelijke identiteit. Nu zullen velen nog denken: Zo ver ben ik nog 
niet, ik voel me onwaardig.  
  
Daarop zegt Jezus: “Mijn kind, wanneer Mijn licht niet bij jou naar binnen zou stralen, dan 
zou je jezelf niet onwaardig voelen. Jouw gevoel van onwaardig zijn is een teken van Mijn 
aanwezigheid, anders zou je niet op de gedachte komen je voor Mij onwaardig te voelen. En 
dat leidt jou in de deemoed. Onwaardig zijn voor God is de voorwaarde om tot deemoed te 
komen, en deemoed is het fundament van de liefde.  
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En zo is toch alles goed. Geef de moed niet op door te denken dat je Mij onwaardig bent, 
maar geloof vast dat Ik jullie aangenomen heb zoals je bent, dat de volmaakte God jullie zal 
leiden in Zijn volmaaktheid door de macht van de liefde. Dit is Mijn woord voor jullie. Geloof 
het vast en het zal geschieden.  
 
Amen.“ 
 

Onderlinge discussie en samenzijn, gemeenschappelijke broodmaaltijd (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


